
Herinnering aan ‘t Marktveld 
 
 

Denkend aan ‘t Marktveld, 

zie ik lange processies 

als witkanten linten 

langs de dorpspomp gaan. 

Hoor ik knerpende karren, 

klepperende klompjes, 

zie ik glanzende paarden 

bij Van Herwaarden staan. 
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En onder de indrukwekkende linden 

de voetstappen 

verspreid over het plein. 

Van honderden jaren, 

met goede reden 

om hier eens - of voor altijd - te zijn. 
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Soms is er markt, 

dan weer de stilte: 

Rond de kiosk in de zon 

heerst er vrede op ’t veld. 

En aan de borrel bij Moira 

is er altijd wel iemand 

die ‘t verhaal van de snoek 

desgevraagd weer vertelt. 

���� 
Mechtilde Meijer 

Geïnspireerd door Hendrik Marsmans 
‘Herinnering aan Holland’. 

 
 
 
(Uit Maaskroniek 70, oktober 2009 – special rond het 650 jarig bestaan van het Lithse Marktplein) 


