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Prelaat van den Bergplein (±1920) 
met links het klooster 

en rechts de H. Remigiuskerk
en in het midden het raadhuis 

van toen nog gemeente Lithoijen.

De zusters Penitenten 
in Lithoijen
We gaan even terug naar de bouw van het klooster. 
De eerste bewoners: Wie waren dat, en wat deden ze 
hier en wat was de reden van hun vertrek?
De nieuwe bewoners in 1949 waren de zusters 
Penitenten Wie waren dat, en wat is hun verhaal? Hoe 
waren de onderlinge verhoudingen van de zusters, 
en wat was de reden om naar Lithoijen te komen?
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Bewaarschool en R.K. meisjesschool te Lithoijen 1920,
o.a.: Agnes van Erp, Koos Tiemissen en vermoedelijk Hanna Ceelen, 
Cato van Zwam, Jans van Hoorn en Egbert, Rina en Nelly Bouwens.

In de jaren dertig waren er gemiddeld zo’n veertig 
pensionaires. Het schooluniform was zwarte jurk 
met wit kraagje en zwarte kousen.
De Zusters van J.M.J verlaten het klooster
Zoals indertijd was afgesproken, gaven de zusters 
van J.M.J. een half jaar van te voren schriftelijk aan 
het kerkbestuur van de Remigiusparochie te ken-
nen, dat zij van plan waren Lithoijen per 1 septem-
ber 1949 te verlaten. 
Volgens geluiden uit het dorp zou dit pastoor 
Cooymans niet verbaasd hebben, integendeel. Hij 
zou geen bewonderaar van deze zusters geweest 
zijn en hun vertrek bevorderd hebben.
De officiële reden die de Nederlandse Provincie 
van de Sociëteit van J.M.J. opgeeft, is het gebrek 
aan krachten en, na de oorlog, veel zieke zusters.

Te weinig intredende zusters
De machtspositie die de religieuzen in de loop 
der jaren in het onderwijs hadden verkregen, was 
echter aan het tanen. Steeds meer lekenonder-
wijzeressen vochten om een plaatsje binnen het 
onderwijs. Daarbij kwam dat men minder roepin-
gen kreeg omdat de meisjes voor onderwijzeres 
studeerden zonder daarna als religieuze bij het 

opleidingsinstituut in te treden. Maar wat betreft 
Lithoijen zei soeur Cyrilla van Veldhoven iets wat 
misschien wel een van de hoofdoorzaken van de 
sluiting is geweest. Zij gaf de laatste jaren les in 
de eerste en tweede klas, was jong en enthousiast. 
‘Het eten en drinken was goed’ zo vertelde zij, ‘Als 
een kind extra melk nodig had dan kreeg het dat. 
De boeren in Lithoijen zorgden goed voor ons, 
maar de hygiëne, ja! Het was in Lithoijen erg PRI-
MITIEF, er was geen C.V. en geen waterleiding. 
De zusters moesten om beurten elke morgen in 
de kelder een uur lang zelf water oppompen naar 
boven. Er waren maar weinig kranen, één in de 
keuken, één bij de slaapzaal van de kinderen en 
waarschijnlijk één in het washok. Of wij er zelf 
een hadden, weet ik niet meer. En wekelijks ging 
de zwartgeblakerde varkensketel op het vuur om 
warm water te koken voor de wekelijkse wasbeurt 
van de kinderen, in emmers door de kinderen van 
de hoogste klas naar boven gesjouwd’. 
Veel redenen waren er om uit het klooster in 
Lithoijen te vertrekken. Vanaf 1884 tot 1949 
(65 jaar) hebben zo’n 140 religieuzen van deze 
communiteit kortere of langere tijd in Lithoijen 
doorgebracht.in 1884 een klooster gebouwd met inpandig 3 

klaslokalen. In de loop der jaren werden uit deze 
stichting regelmatig gelden opgenomen om 
veranderingen en verbeteringen aan het gebouw 
aan te brengen.
Het Norbertusgesticht, kreeg in 1892 een washuis, 
een stal en bergplaats. In 1913 een stenen muur 
langs het openbaar voetpad: het Kloosterpad (nu 
Gemeintje) en ook een kleine acetyleenfabriek, ten 
nutte van kerk, Liefdegesticht en pastorie. 

Van gasthuis naar kostschoolkinderen
In 1884 betrok de Congregatie van de Zusters der 
Heilige Maagd Maria het gebouw onder de naam 
J.M.J. ofwel Jezus Maria Jozef. Zij waren begon-
nen met een bewaarschool en twee klassen met 
meisjes, verdeeld over zes leerjaren. Ook was het 
een gasthuis voor zieken en bejaarden. In 1890 
vond de overschakeling van zieken/bejaardenzorg 
naar kostschoolkinderen plaats. Deze kostschool-
kinderen waren voor de zusters een grotere bron 
van inkomsten dan de verzorging van zieken en 
bejaarden, al zijn er in Lithoijen toch altijd wel en-
kelen in het klooster verzorgd. Er waren aanvanke-
lijk veel schipperskinderen op het internaat, dat St. 
Norbertuspensionaat werd genoemd en later kwa-
men er steeds meer kinderen van middenstanders 
uit omringende grote plaatsen bij. Het was een 
strenge kostschool, aan veel regels gebonden. 
Het lager onderwijs dat hier samen aan de meisje 
uit Lithoijen en Teeffelen, buitenkinderen ge-
naamd, gegeven werd, was aanvankelijk goed. Er 
gold één regel die niemand, noch kostschoolleer-
lingen, noch buitenkinderen, begreep en dat was: 
geen enkel contact tussen deze twee verschillende 
groepen op straffe van…!

Het geheime fonds ‘Liefdehuis’
Op maandag 21 november 1949 betrekken de 
zusters Penitenten het klooster te Lithoijen om 
daar een nieuwe stichting te beginnen.
Wie waren die nieuwe bewoners die in Lithoijen 
kwamen wonen en waarom stond het klooster 
leeg? 
We gaan even terug in de geschiedenis en we 
beginnen in 1884 bij de bouw van het klooster. Het 
klooster is onder architectuur van architect van 
Dijk gebouwd. De kosten voor de bouw kwamen 
uit de ‘Stichting van Lent’, ook wel ‘Stichting 
Liefdehuis’ of ‘Het Geheime Fonds Liefdehuis’ 
genoemd. Dit fonds is ontstaan uit schenkingen 
van twee pastoors die geboren waren in Lithoijen: 
Wilhelmus Petrus van Lent en zijn halfbroer 
Joannes van Lent. De familie Van Lent was niet 
onbemiddeld en verwant aan heel veel Lithoijense 
families. De kosten voor de bouw van het klooster 
kwamen uit op een bedrag van 
fl. 31.374,60. Door het fonds “Liefdehuis” werd 

De geschiedenis 
van het klooster 

Pastoor Wilhelmus 
  Petrus van Lent
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niemand ook ziet een uitweg, vele brieven gaan 
over en weer naar de bisschop. 
Op 8 april 1942 staat het Moederhuis plotseling 
voor een bisschoppelijk onderzoekvisitator, rector 
A. Vingerhoets. Dan blijkt, dat het onderzoek van 
binnenuit is aangevraagd. 
Alle zusters moeten schriftelijk haar klachten en 
wensen indienen. Mondeling mogen zij ze het nog 
nader toelichten. Enkele maanden later vinden 
enige verplaatsingen en enkele wijzigingen in het 
bestuur plaats. ,Wij hopen dat dit het een en ander 
ertoe zal bijdragen om de rust in Uw klooster vol-
komen te herstellen’, schrijft Mgr. W. Mutsaerts 
aan de Algemene Overste op 27 augustus 1942. 
Tegelijkertijd stelt de bisschop de herziening van 
het Caeremoniale in het vooruitzicht door rector 
Vingerhoets voltooid en een omschrijving van ,de 
rechten aangaande het Slot en de bestuurszaken’ 
van de rector van het Moederhuis. 
‘Zo hopen wij, dat de canonieke visitatie van de 
zeereerwaarde rector Vingerhoets op 8 april van 
dit jaar nuttige resultaten voor Uw klooster heeft 
afgeworpen’.
Helaas! De rust is niet teruggekeerd. Integendeel, 
het blijft broeien en gisten. Het jaar 1943, het laat-
ste jaar vóór het Generaal Kapittel der Congrega-
tie, is moeilijker dan ooit. Nog steeds gaan brieven 
over en weer naar de bisschop. Het Kapittel in 1944 
en de keuze van het nieuwe hoofdbestuur onder-

vinden de invloed van de innerlijke onrust en 
verdeeldheid. De situatie is nu zo moeilijk, dat de 
vraag gesteld wordt, of er nog wel een oplossing 
mogelijk is, en dat de gedachte opkomt, de Con-
gregatie op te heffen en bij een ander aan te slui-
ten. Maar Gods Voorzienigheid, die het Huis van 
Bethlehem al twee maal van de ondergang had ge-
red, grijpt opnieuw liefdevol in. God doet dit door 
het kerkelijk Gezag: als uiterste maatregel besluit 
de bisschop tot het aanstellen van een Geestelijk 
directeur der Congregatie’. Op 7 juli 1944 wordt 
als zodanig door Mgr. W. Mutsaerts benoemd 
Pater Lucidius Verschueren van het Minderbroe-
dersklooster te Megen.

De kern in het klooster is nog gezond
Het eerste werk van de directeur is het houden van 
het hem opgedragen onderzoek in de beide con-
venten. Zijn oordeel over de toestand in de Con-
gregatie komt hierop neer: de kern is nog gezond: 
,De visitatie heeft uitgewezen, dat de toestand 
van het religieuze leven over het algemeen goed 
moet genoemd worden’. Hij constateert: ,De ver-
deeldheid, welke voorheen heerste vooral in het 
klooster te Haren, is sinds de verkiezingen in Mei 
van dit jaar verdwenen’, en merkt tevens op: ,Ern-
stige misbruiken zijn niet aangetroffen’. Maar hij 
heeft tevens bemerkt, dat de geestelijke inzichten 
van de zusters te zwak zijn, dat er te weinig orde 

In klooster Bethelhem werd op zondag vaak gezelschapsspelen gespeeld. 

was er binnen de Congregatie van de zusters Pe-
nitenten in het klooster in Haren en Reek gaande? 
De zusters hadden het niet naar hun zin. Een in-
wendige crisis was reeds zo lang latent aanwezig, 
en kwam in deze laatste oorlogsjaren van W. O. II 
en daarna tot uitbarsting. Allerlei factoren werk-
ten daartoe samen: een van de voornaamste oor-
zaken was zeker de actieve ontwikkeling van de 
Congregatie, dit voelde zo vreemd aan. Het echte 
Penitentenleven van beschouwing en eenvoudige 
handenarbeid, met het daarmee samenhangend 
herhaaldelijk verlaten van het Slot. Daarnaast 
moeten als oorzaken ook genoemd worden: moei-
lijkheden met de geestelijke verzorging, te weinig 
contact met de Eerste Orde, gebrek aan leiding, 
tekort aan vorming van novicen en postulanten, 
weinig begrip van het echte beschouwend leven, 
te weinig werk en vooral ook het ontbreken van 
de zo nodige aanpassing aan de tijd.
Een en ander valt samen. Langzamerhand wordt 
het roerig in de conventen, vooral in het Moe-
derhuis in Haren. Er wordt gefluisterd, er wordt 
hardop gepraat, er vormen zich twee partijen, nie-
mand is tevreden met de gang van zaken, maar 

Ontstaansgeschiedenis van de zusters Penitenten 
van de Eenheid te Haren
Omstreeks 1500 leefden, op het Groot Begijnhof 
te ’s-Hertogenbosch, twee gezusters: Maria en Er-
ingardis Talhout. Zij waren afkomstig uit Haren, 
een kerkdorp in het graafschap Megen, waartoe 
ook Teeffelen behoorde. Hun vader Udo Talhout 
was door de graaf van Megen beleend met een 
hoeve, genaamd de Kuyckse Hofstad.
De laatste wens van Udo Talhout was dat na zijn 
overlijden de Kuyckse Hofstad dienst zou gaan 
doen als klooster. Zijn beide dochters beschouwden 
het als hun morele plicht om aan de wens van hun 
vader te voldoen. Zij kregen toestemming van de 
overheden en in 1506 kon het kloosterleven in 
Haren beginnen. Woelige tijden heeft het klooster 
Bethlehem in Haren door de eeuwen heen meege-
maakt. Bij het aantreden van koning Willem II, die 
de gehate maatregelen betreffende de kloosters op-
hief, leefde het klooster van Haren echter weer op.

Onvrede in het klooster
Toch ging het al jaren niet goed met de zuster Pe-
nitenten voordat ze naar Lithoijen kwamen. Wat 

De zusters Penitenten
Zuster Penitenten van klooster Bethelhem tijdens de maaltijd.
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Zusters Penitenten tijdens het bidden.

voornemen, om de zusters terug te nemen uit het 
onderwijs’, tegelijkertijd geeft de bisschop verlof 
om het voorgestelde werkobject te aanvaarden.
Grote vreugde in de conventen: het oude peniten-
tenleven is hersteld. In een sterke lotsverbonden-
heid met de tallozen over heel de wereld die de 
strijd om hun bestaan voeren door het werk van 
hun handen, leven nu ook de zusters weer, naar 
het voorbeeld van de arbeidende Christus en vol-
gens de bedoeling van hun Vader Franciscus, als 
,kleine luyden’ van loondienst en handenarbeid; 
maar tegelijkertijd wijzen zij door haar beschou-
wend leven al die arbeidende ook, hoe het werk 
van hun handen gericht moet zijn op het enig 
noodzakelijke, op God.
Geleidelijk aan wordt de principiële beslissing in de 
praktijk uitgevoerd. Binnen anderhalf jaar worden 
successievelijk de scholen in Haren en Reek geluk-
kig zonder veel moeilijkheden gesloten: dit betekent 
een groot financieel offer, dat echter edelmoedig 
en met groot vertrouwen op Gods voorzienigheid 
wordt gebracht omwille van het beschouwend le-
ven. En dit vertrouwen wordt niet beschaamd; na 
enkele mislukte pogingen slagen de zusters er in 
1950 en opnieuw in 1954 in, naast het paramenten-
werk nog ander eenvoudig werk te verkrijgen.
Op 21 november 1950 verschijnt de pauselijke 
constitutie ,Sponsa Christi’ die als een noodzake-
lijke voorwaarde voor het welzijn van de slotzus-

ters ,passende en lonende arbeid’ vordert. Op dit 
punt beantwoorden zij geheel aan de bedoelingen 
van Paus Pius XII.
Zusters Penitenten aan het werk.

heerst in de communiteiten en dat aanpassing ge-
heel ontbreekt. Dan ziet de bij uitstek deskundige 
directeur zijn eerste opgave: het geestelijk leven 
verdiepen en tegelijkertijd langzamerhand meer 
orde scheppen en de tucht versterken. Regelma-
tig bezoekt hij de conventen, staat het bestuur 
terzijde, helpt de afzonderlijke zusters en houdt 
zijn rijke conferenties, en ieder jaar houdt hij visi-
tatie, waarna hij in zijn daarop volgende visitatie-
brieven nieuwe bepalingen en nieuwe richtlijnen 
geeft: hij onderstreept de verplichting van het slot, 
regelt het officie dat voortaan gereciteerd wordt, 
treft maatregelen voor de bibliotheek en voor een 
gezonde aanpassing. Zo legt hij een deugdelijk fun-
dament zowel voor een algeheel herstel als voor 
een aangepaste vernieuwing.
‘In het jaar 1947 hebben wij zeven postulanten 
gehad, hetwelk nog nooit in ons klooster is voor-
gekomen’. Een nieuwe bloeitijd is aangebroken. 
Dankbaar, eenvoudig en volgzaam reageren de 
zusters; en zij vinden de moed tot grote onder-
nemingen, vruchten van gebed, bezinning en ver-
langen naar gezonde vernieuwing en aanpassing. 

De scholen worden opgeheven
Vóór alles wensen de zusters het zuivere leven 
van Penitenten van beschouwing en handenar-
beid te herstellen: ,Met het verlangen naar een 
meer beschouwend leven en naar meer religieuze 

orde en tucht en om weer zuiver haar eigen karak-
ter van contemplatieve Tertiarissen staande tus-
sen de strenge beschouwende orden en de actieve 
Congregaties te kunnen beleven’, leggen zij in april 
1948 de bisschop het verzoek voor om de scholen 
te mogen opheffen; zij wijzen in dit verzoekschrift 
op ‘de voortdurende moeilijkheden in verband 
met het slot, op het gebrek aan geoefende krach-
ten, vooral wanneer van Overheidswege gediplo-
meerde krachten zouden gevraagd worden, op het 
feit dat de schoollokalen door de inspectie zijn af-
gekeurd, en dat zij door andere arbeid veel meer 
inkomsten zouden kunnen verkrijgen dan zij door 
de school hadden’. Daarom leggen zij tegelijkertijd 
een nieuw werkobject ter goedkeuring voor, nl. 
,het vervaardigen van paramenten’ voor een firma 
in Nijmegen, die eenvoudige arbeid aanbiedt te-
gen goede prijzen.
De zusters zijn zich bewust van de grote beteke-
nis van dit verzoek: veertien dagen lang wordt in de 
beide conventen ’s morgens na de kleine uren het 
,Veni Creator’ gezongen, voor deze intentie: opdat 
alles moge geschieden volgens Gods H. Wil en het 
geestelijk en tijdelijk welzijn onzer Congregatie. 
In grote spanning wordt het antwoord van de bis-
schop afgewacht, dat op 10 mei in het Moederhuis 
aankomt: Mgr. W. Mutsaerts heeft gunstig over het 
verzoek beschikt: ,Gezien de aangehaalde motie-
ven kunnen Wij moeilijk bezwaar maken tegen Uw 

Op zondag ging werd er vaak handwerkt.
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huren; de Zusters Penitenten van Haren bij Megen voelen het meest voor definitieve aankoop.
Het gesticht is tot stand gekomen door een fundatie van den Zeereerwaarde Heer P. van Lent, pastoor 
van Nuenen, goedgekeurd door Mgr. J. Zwijsen. Volgens de Stichtingsbrief 18 mei 1874 nr 67 stond 
Stichter circa 14 ha. grond af met de bepaling ,dat uit de goederen vroeg of laat een gesticht van 
Liefdadigheid tot stand kome, waarin onderwijs gegeven en ouden van  dagen, kranken worden 
opgenomen, doch waarbij die zijner familie het eerst in aanmerking komen.
Verder zullen, zolang het fonds bestaat en toereikend is, jaarlijks 6 zingende jaargetijden geschieden’. 
De bedoeling van het Fonds is dus voornamelijk het onderwijs en de opname van ouden van dagen.
Wat het onderwijs betreft, door de toestand nu ontstaan, had het kerkbestuur geen andere keuze dan 
het advies van Dr. van Gerven, Inspecteur  L.O. van het Bisdom en den Heer Takx, Rijksinspecteur 
L.O. te volgen en de meisjes- en jongensschool wegens te gering aantal kinderen te verenigen. Hierdoor 
is echter een aparte meisjesschool onder leiding van zusters praktisch onmogelijk geworden.
Wat het opnemen van ouden van dagen aangaat, sinds jaren hadden de plaatselijke zusters bezwaren 
oudjes op te nemen. En was slechts een kostdame uit de betere stand, die met veel moeite opname heeft 
verkregen.
Zo is de bevolking aan de toestand gewoon geraakt, dat arme inwoners van Lithoijen hun toevlucht 
zoeken in Liefdegestichten van andere parochies.
Het Kerkbestuur heeft zich over deze situatie ernstig beraden. Bovendien heeft het praktische ervaring 
opgedaan van de moeilijkheid om Liefdezusters van Lithoijen te interesseren en vreest, dat het in 
lange tijd niet mogelijk zal zijn hierin te slagen, te meer daar steeds nieuwe en andere parochies, veel 
groter dan de onze  om zusters vragen.
Daarom is het van mening, dat de mogelijkheid om tenminste Slotzusters in het leegstaande huis te 
krijgen voor het Kerkbestuur zelf en ook voor het behoud van het huis een oplossing is.
Nu bleef de vraag nog, welke van de twee communiteiten de voorkeur verdient.
Indien er werkelijk kans bestond het huis na enige jaren over te doen aan een congregatie van 
Liefdezusters, zou het kerkbestuur er de voorkeur aan geven het leven voor die jaren te verhuren aan 
de Zusters Carmelitessen die eens van koop spraken. Doch aangezien deze kans praktisch niet bestaat, 
ziet het kerkbestuur hierin geen heil. Bovendien lijkt het ons, dat het bestaan van deze zusters in deze 
omgeving erg moeilijk zal zijn, 
Daarom komt het ons voor, dat de beste oplossing zou zijn het huis te verkopen of op lange termijn te 
verhuren aan de Zusters Penitenten van Haren bij Megen.
Eenvoudige verkoop lijkt ons in deze het meest wenselijk en wel om de volgende redenen:
Indien de Zusters komen, doen zij dit natuurlijk met de bedoeling om te blijven. Trouwens een andere 
mogelijkheid zal wellicht niet voor ons openstaan.
Deze Zusters hebben veel meer tijd voor handwerk dan de Carmelitessen, waardoor zij in hun 
onderhoud kunnen voorzien en te Haren en Reek ook reeds doen.
En het voornaamste: het Kerkbestuur ziet in deze tijd er tegenop om hoge bouwkosten te maken, welke 
bij het eventueel vertrek de zusters van geen nut konden zijn en opnieuw door latere kosten zouden 
vergroot worden.
Bij verkoop komen alle kosten natuurlijk verder aan de zusters zelf. Conditie behoort te zijn dat 
gebouw bij vertrek aan de kerk terugkomt.
Natuurlijk moet de bedoeling van de stichting van Lent ingevolgd worden en blijven.
Daarom stelt het kerkbestuur zich voor, zich bij de voorkomende gevallen zich tot Uwe Hoogwaardige 
Excellentie te wenden om machtiging Armen die in andere Liefdegestichten uit Lithoijen worden 
aangenomen, geldelijk te steunen uit het Fonds.
Bovendien komt het ons voor dat Uwe Hoogwaardige Excellentie wellicht ook zal goedkeuren, dat het 
kerkbestuur om een redelijke subsidie vraagt uit het Fonds om de bewaarschool in stand te houden, 
totdat een Rijksvergoeding zal worden gegeven voor het Bewaarschoolonderwijs.
Ook dit onderdeel lijkt ons te vallen onder de bedoeling van de Stichting van Lent.
Omdat het kerkbestuur van mening is dat op deze manier even goed als vroeger de bedoeling van het 
Fonds kan worden onderhouden, vraagt het Uwe Hoogwaardige  Excellentie nederig om goedkeuring 
de nodige stappen te doen welke tot vestiging van de Zusters Penitenten van Haren bij Megen in onze 
parochie kunnen leiden. Inmiddels blijven wij met verzekering van eerbiedige gehoorzaamheid aan 
Uwe Hoogwaardige Excellentie,

Het kerkbestuur van de H. Remigius te Lithoijen
Pastoor F. C.  Cooymans, voorzitter

Wie worden de nieuwe bewoners?

‘s-Hertogenbosch, 9 Augustus 1949.

Aan het R.K. Kerkbestuur
van de Parochie Lithoijen.

Geacht kerkbestuur,
In antwoord op Uw schrijven d.d. 7 Augustus j.l., betreffende het klooster, tot 
nu toe bewoond door de Zusters van het Gezelschap J.M.J., delen Wij U bij 
deze mede, dat Wij Ons niet kunnen herinneren, ooit te hebben gezegd, dat 
de Carmelitessen “toch zeker nooit” in Lithoijen zullen komen. Het komen 
van de Zusters Carmelitessen te Lithoijen hangt ten nauwste samen met de 
beslissingen, welke de H. Stoel in deze zal nemen. Wij achten het niet juist, om, zolang uit Rome nog 
geen antwoord is ontvangen, een regeling met andere gegadigden, met name de Zusters Penitenten te 
Haren bij Megen, te treffen. Mocht op 1 October a.s. nog geen bericht uit Rome zijn gearriveerd, dan 
kunt U zich opnieuw over deze aangelegenheid tot Ons richten.
Wij merken op, dat, indien in de toekomst een regeling met de Zusters Penitenten te Haren zou 
worden getroffen, Wij wel bereid zijn, om verlof te verlenen voor verhuur van het klooster, doch niet 
voor verkoop. Tegen een mededeling Uwerzijds van een en ander aan de Zusters Penitenten te Haren 
hebben Wij geen bezwaar.

Met de meeste hoogachting
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

Na 66 jaar in het klooster te Lithoijen te hebben 
gewoond verlieten de Zusters van J.M.J. in 1949 
het gebouw. Dit vertrek zat er al een tijdje aan 
te komen. Dit betekende dat er door pastoor 
Cooymans en het kerkbestuur gezocht moest 
worden naar een nieuwe huurder of koper. 
Het klooster was eigendom van de stichting 
‘Het Geheime Fonds Liefdehuis’. Deze stichting 
werd beheerd door het kerkbestuur van de H. 
Remigiuskerk van Lithoijen. Dit kerkbestuur 
moest iets gaan ondernemen, want een leegstaand 
klooster bracht niets op en het mocht niet in verval 
komen. Ze moesten het zo snel mogelijk zien te 
verhuren of te verkopen. Pastoor Cooymans had 
zijn oog laten vallen op de Congregatie van de 

Lithoijen, 15 oktober 1949.

Hoogwaardige Excellentie.
In verband met het leegstaan van het Liefdegesticht te Lithoijen neemt het kerkbestuur van de H. 
Remigius nogmaals de vrijheid zich tot Uwe Hoogwaardige Excellentie te wenden.
Zoals Uwe Hoogwaardige Excellentie bekend is, is alle moeite gedaan om andere Liefdezusters te 
krijgen, doch tevergeefs. Er zijn thans twee communiteiten van Slotzusters, die genegen zouden zijn 
zich hier te vestigen. De Carmelitessen van Gera zouden het gesticht voorlopig voor enige jaren willen 

Zusters Penitenten in Haren. Tijdens een gesprek 
met de Moeder Overste van deze zusters merkte 
Pastoor Cooymans wel dat zij er niet afwijzend 
tegenover stond. Op 15 oktober 1949 richtte 
pastoor Cooymans samen met het kerkbestuur 
zich d.m.v.  een schrijven tot de Bisschop waarin 
zij met een voorstel kwamen. In deze brief werden 
de Zusters Penitenten uit Haren aanbevolen. Ook 
werd erin gesproken over de kwestie: Gaan we het 
klooster verkopen of verhuren? Alles moest via de 
Bisschop besproken worden, want hij bepaalt het 
of iets doorgaat of niet. Uiteindelijk kwamen de 
Zusters Penitenten  naar Lithoijen en werd het 
gebouw omgedoopt tot 
‘Klooster Jerusalem’.
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’s-Hertogenbosch, 17 November 1949.
Aan het R.K. Kerkbestuur van de Parochie te Lithoijen.

 Geacht Kerkbestuur,
Na overleg gepleegd te hebben met Ons Hoogwaardig Kapittel en 
met de Raad van Beheer delen Wij U mede, dat Wij Ons met Uw 
voorstel, vervat in Uw brieven dd. 15 October en 5 November 
jl., betreffende de verkoop van het Liefdegesticht aan de Zusters 
Penitenten te Haren voor fl. 16.500.- kunnen verenigen. Daar 
hiervoor echter ook een pauselijke machtiging nodig is en 
bovendien alleen Z.H. de Paus aan het Fonds ‘Liefdehuis’, dat gesticht werd door wijlen Pastoor W. P. 
van Lent, een andere bestemming kan geven, hebben Wij voor U een suppliek aan de H. Vader opgesteld 
(zie bijlage).
U gelieve deze te ondertekenen en daarna aan Ons in duplo ter aanbeveling en doorzending toe te zenden.
Verder delen Wij U mede, dat Wij aan de Zusters Penitenten te Haren reeds verlof hebben gegeven 
zich in het Liefdegesticht te Lithoijen te vestigen, onder voorwaarde, dat zij na verkregen machtiging 
het pand voor fl. 16.500.- van U kopen. Daar de Zusters blijkbaar gerekend hadden op fl. 10.000.- 
hebben Wij goedgevonden, dat de resterende fl. 6500.- als schuld op het Liefdegesticht blijven bestaan 
tegen een jaarlijkse rente en onder verplichte aflossing, vast te leggen in een gezegelde schuldbekentenis 
aan de Parochie, afd. Fonds Liefdegesticht.

De Bisschop van ’s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

‘s-Hertogenbosch, 22 November 1949.

Aan de Zeereerw. Overste van het Klooster
der Zusters Penitenten Lithoijen.

Zeer Eerwaarde Overste,
Op grond van het onderzoek, namens Ons ingesteld door de Hoogeerwaarde Heer J. van Herpt, Deken 
en Pastoor te Oss, richten Wij door deze ad norman can. 1192 par. 1 van het Wetboek van Kerke-
lijk Recht in de daarvoor ingerichte lokaliteit van Uw Klooster een oratorium semipublicum op, dat 
uitsluitend bestemd is voor de bewoonsters van Uw Klooster. Onder voorwaarde, dat de geldende 
voorschriften worden onderhouden, mag voortaan in deze kapel de H. Mis worden gelezen en mogen 
daarin ook de andere godsdienstoefeningen worden gehouden.
Verder staan Wij toe, dat in deze kapel het Allerheiligste wordt bewaard, onder voorwaarde, dat 
daarin minstens eenmaal per week de H. Mis wordt gelezen en verder gedurende de tijd, dat het 
tabernakel nog niet aan de eisen voldoet, onder voorwaarde, dat het Allerheiligste gedurende de nacht 
wordt bewaard in het tabernakel van de parochiekerk.
Tenslotte staan Wij door deze toe, dat in deze kapel een H. Kruisweg wordt opgericht. Nadat ook de 
Zeereerwaarde Heer Pastoor van Lithoijen daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven, wende U 
zich tot de Hoogeerwaarde  Pater Provinciaal van de Franciscanen te Weert met het verzoek, om in de 
kapel een H. Kruisweg te willen oprichten.

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

‘s-Hertogenbosch, 14 November 1949.

ZeerEerwaarde Overste,
In antwoord op Uw schrijven d.d. 3 dezer verlenen Wij U bij deze overeenkomstig canon 497 van het 
Wetboek van Kerkelijk Recht verlof tot oprichting van een nieuwe Communiteit in de parochie van de 
H. Remigius te Lithoijen, die zal gevestigd worden in het aldaar bestaande Liefdegesticht, dat eigendom 
is van genoemde Parochie en na verkregen pauselijke faculteit aan Uw Congregatie zal worden 
verkocht. Aan Uw vestiging te Lithoijen menen Wij de voorwaarde te moeten verbinden, dat genoemd 
Liefdegesticht inderdaad zal worden aangekocht door Uw Congregatie. Het Kerkbestuur kan echter 
pas tot verkoop overgaan, nadat het daartoe door Z. H. de Paus is gemachtigd. In afwachting van de 
pauselijke beslissing geldt het bovengegeven verlof daarom nog slechts als voorlopig en voorwaardelijk.
Bovendien delen Wij U mede, dat Z.H. de Paus waarschijnlijk zal beslissen, dat het Klooster verkocht 
moet worden voor een prijs van fl. 16.500.- zijnde het gemiddelde tussen de uitgebrachte taxaties. 
Naar aanleiding van Uw desbetreffend verzoek delen Wij U mede, dat de beste oplossing zal zijn, 
dat U aan het kerkbestuur fl. 10.000.- in contanten betaalt en de resterende fl. 6500.- tegen afgifte van een 
schuldbekentenis op het klooster laat staan en deze schuld in verloop van een bepaald aantal jaren aflost.
Verder verbinden wij aan de vestiging van Uw Zusters te Lithoijen de uitdrukkelijke voorwaarde, dat 
de Zusters zelf in haar onderhoud moeten voorzien o.a. door het vervaardigen van paramenten, en 
dat zij tevoren aan de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch schriftelijk verlof moeten vragen, als zij zich in 
de toekomst op een of ander liefdewerk of het geven van onderwijs zouden willen toeleggen. Overigens 
zullen de Zusters zich moeten onderwerpen aan de in Ons Bisdom voor de Relgieuzen bestaande 
voorschriften.
Vervolgens delen Wij U mede, dat Wij voornemens en in staat zijn aanstonds een onzer Priesters 
te benoemen tot Rector van het Klooster te Lithoijen. In verband met de blijkbaar nog uit te voeren 
verbouwingen verzoeken Wij U beleefd Ons te willen mededelen, wanneer de Rector de voor hem 
bestde kamers zal kunnen betrekken. Ook berichte U Ons, als het lokaal, dat voor kapel ingericht 
wordt, gereed is, opdat Wij een Priester kunnen delegeren voor het canoniek onderzoek.
Nadat Ons de uitslag van dit onderzoek is medegedeeld, zullen Wij pas verlof kunnen geven, om in die 
kapel de kerkelijke diensten te verrichten en het Allerheiligste te bewaren.
Tenslotte delen Wij U mede, dat U zich voor een altaarsteen kunt wenden tot de HoogEerw. Heer 
President van het Groot Seminarie te Haaren.

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

Bisschoppelijk paleis te ’s-Hertogenbosch.
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In processie met bruidjes, onder gezang 
van Laudate Pueri, vertrokken de 
zusters Penitenten vanuit de H. Remigiuskerk 
van Lithoijen naar het klooster ‘Jerusalem’.

De nieuwe bewoners
De zusters Penitenten gaan wonen in het klooster van Lithoijen. 
Wat heeft pastoor Cooymans hierin betekend en waarom de 
zusters Penitenten? Het klooster wordt een Slot, met zusters achter 
de tralies. Wat vonden de Lithoijenaren ervan en hoe waren de 
contacten met de dorpsbewoners?
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de Zusters van J.M.J. aldaar komt in 
augustus vrij en het onderwijs, door 
de zusters gegeven, gaat in andere 
handen over. Het aanbod is goed en 
aanlokkelijk: in dat klooster kan een 
flinke communiteit geplaatst worden 
en het oude convent van Reek kan 
dan meer gereserveerd worden voor 
de verzorging en verpleging van de 
oude en zieke zusters. Van de andere 
kant: een nieuwe stichting beginnen 
in een periode, waarin zo veel grote 
religieuze instituten door gebrek 
aan krachten gedwongen zijn huizen 
op te heffen, is voor de kleine en 
onbekende Congregatie een gedurfde 
onderneming. Een nieuw huis kopen 
en voor een verbouwing daarvan tot 
slotklooster een zware schuldenlast 
op zich nemen in een tijd, dat de 
Congregatie zelf nog zoekt naar 
voldoende lonende arbeid voor haar 
levensonderhoud, vergt veel moed en 
groot vertrouwen. 
Enkele jaren terug dreigde de 
ondergang. Nu is er een flinke groep 
jonge zusters, de tucht is verbeterd, 
het echte penitentenherstel. Moedig 
besluiten de zusters het aanbod te 
aanvaarden. Op 27 oktober tijdens de 
recreatie wordt de goedkeuring van 
Mgr. Mutsaerts bekend: ,Er steeg een 
jubelkreet onder de Zusters op voor 
onze nieuwe stichting’. 
Een drukke tijd volgt. Maar op 19 november 1949 
kan de chronista van Bethlehem schrijven: ,In 
Lithoijen was nu alles zo ver klaar, dat er de Zusters 
en de gasten fatsoenlijk konden worden onthaald’.

Het klooster wordt bewoond
De zusters van J.M.J. hadden het klooster keurig 
onderhouden achtergelaten.
Voordat de zusters Penitenten in het klooster hun 
intrek namen waren al vele spullen en huisraad 
naar het klooster gebracht. Vier zusters uit Reek: 
moeder Elisabeth, zuster Leonarda, zuster Clara 
en zuster Petronella reisden de avond voordat 
ze hun intrek namen in het klooster ‘Jerusalem’ 
in Lithoijen naar het Moederhuis in Haren. Daar 
sloten de volgende morgen drie zusters uit Haren 
zich bij hen aan: zuster Gerarda, zuster Louisa 
en zuster Caecilia. De zeven zusters en Moeder 
overste Pacifica, die de zusters uitgeleide deed, 
vertrokken in gevlagde auto’s naar Lithoijen. De 
directeur onzer congregatie de zeereerwaarde 
pater Victoricus van der Luur, sloot zich in Oss bij 
het station aan.
Het stormde en regende toen ze in Lithoijen 
aankwamen. Vlaggen van buurtbewoners klap-
perden in de felle wind. De H. mis die de pas-

toor van Lithoijen Cooymans ter verwelkoming 
van de zusters opdroeg was al begonnen toen de 
zusters de parochiekerk binnen kwamen. Na het 
evangelie onderbrak pastoor Cooymans de dienst 
en richtte een welkomstwoordje tot de zusters.
Na de H. Mis trokken de zusters onder het luiden 
van de kerkklokken in processie met bruidjes, on-
der gezang van Laudate Pueri, gezamenlijk naar 
het klooster. Daar zegende de pastoor vertrek na 
vertrek in, op de voet gevolgd door menig dorps-
genoot. Zo kon immers het klooster bezichtigd 
worden!
Pater Directeur leest er de eerste mis om Gods zegen 
over ,Jerusalem’ en zijn bewoners af te smeken. Het is 
tegelijkertijd de afsluiting van de eerste periode van 
het voorspoedig herstel van de Congregatie sinds de 
moeilijke jaren vóór 1944.
 
Klooster te huur of te koop
Voordat deze gebeurtenis plaats kon vinden, had 
dat heel wat voeten in aarde gehad. Het kerkbe-
stuur, dat immers eigenaar van het klooster was 
en beheerder van het ‘Geheim Fonds’ had het 
klooster te huur of eventueel ter verkoop aange-
boden. De bisschop van ’s-Hertogenbosch en de 
Paus beslisten uiteindelijk dat dit een verkoop zou 
worden (fl. 16.500,00).

  Op weg in processie naar het klooster.

Pastoor Cooymans, pastoor van Lithoijen had na 
de aankondiging van het vertrek van de zusters 
van J.M.J. uiteindelijk zijn oog laten vallen op de 
zusters Penitenten in Haren. Op de avond van 8 

Het klooster wordt bewoond
juli 1949 komt pastoor Cooymans, de Algemene 
Overste Pacifica uitnodigen, een nieuwe stichting 
te beginnen in zijn parochie. Het mag een zuiver 
contemplatieve communiteit zijn. Het huis van 
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In antwoord op Uw schrijven d.d. 3 dezer verlenen Wij U bij deze 
overeenkomstig canon 497 van het Wetboek van Kerkelijk Recht 
verlof tot oprichten van een nieuwe Communiteit in de parochie 
van de H. Remigius te Lithoijen, die zal gevestigd worden in het 

aldaar bestaande Liefdegesticht, dat eigendom is van genoemde Parochie en na 
verkregen pauselijke faculteit aan Uw Congregatie zal worden verkocht door Uw Congregatie.
Het kerkbestuur kan echter pas tot verkoop overgaan, nadat het daartoe door Z.H. de Paus is 
gemachtigd. In afwachting van de pauselijke beslissing geldt het bovengegeven verlof daarom nog 
slechts als voorlopig en voorwaardelijk. Bovendien delen Wij U mede, dat Z.H. de Paus waarschijnlijk 
zal beslissen, dat het klooster verkocht moet worden voor de prijs van fl. 16.500,- zijnde het gemiddelde 
tussen de uitgebrachte taxaties. Naar aanleiding van Uw desbetreffend verzoek delen Wij u mede, dat 
de beste oplossing zal zijn, dat U aan het kerkbestuur fl. 10.000,- in contanten betaalt en de resterende 
fl. 6500,- tegen afgifte van een schuldbekentenis op het klooster laat staan en deze schuld in verloop 
van een bepaald aantal jaren aflost.
Verder verbinden Wij aan de vestiging van Uw zusters te Lithoijen de uitdrukkelijke voorwaarde, dat 
de zusters zelf in haar onderhoud moeten voorzien o.a. door het vervaardigen van paramenten, en 
dat zij tevoren aan de Bisschop van ’s-Hertogenbosch schriftelijk verlof moeten vragen, als zij zich in 
de toekomst op een of ander liefdewerk of het geven van onderwijs zouden willen toeleggen. Overigens 
zullen de zusters zich moeten onderwerpen aan de in ons Bisdom voor de religieuze bestaande 
voorschriften.
Vervolgens delen Wij U mede, dat Wij voornemens en in staat zijn aanstonds een onzer priesters 
te benoemen tot Rector van het klooster te Lithoijen. In verband met de blijkbaar nog uit te voeren 
verbouwingen verzoeken Wij U beleefd Ons te willen mededelen, wanneer de rector de voor hem 
bestemde kamers zal kunnen betrekken. Ook bericht U Ons, wanneer het lokaal, dat voor kapel wordt 
ingericht gereed is, opdat Wij een priester kunnen delegeren voor het canoniek onderzoek.
Nadat Ons de uitslag van dit onderzoek is medegedeeld, zullen Wij pas verlof kunnen geven, om in die 
kapel de kerkelijke diensten te verrichten en het Allerheiligste te bewaren.
Tenslotte delen Wij U mede, dat U zich voor een altaarsteen kunt wenden tot de Hoogeerwaarde Heer 
President van het Groot Seminarie te Haren. 

Brief van de Bisschop van 
’s-Hertogenbosch W. Mutsaerts

’s-Hertogenbosch, 14 november 1949.

Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts 
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

(1943-1960).

In processie over het Prelaat van den Bergplein van de H. Remigiuskerk naar het klooster.
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Op het eerste gezicht zou men zeggen dat een levendig contact tussen het 
slotklooster en de mensen in de wereld maar weinig nut heeft.
De leefrichting van beiden ligt zo ver uit elkaar, waardoor er weinig raakpunten 
zijn, die een samenkomen nuttig maken. En moet men vooral niet er voor 
oppassen, dat die lelijke ‘wereld’ het Slot zal binnensluipen?
Bovendien hebben de mensen in de wereld zo weinig aan deze wereldvreemde 

schepselen, die, al bedoelen ze het nog zo goed, toch eigenlijk buiten de werkelijkheid staan.
Op het tweede gezicht lijkt het me toch helemaal anders. Allen immers zijn we, religieus of christen in 
de wereld op weg naar de Heer. De religieus door een leven in een kloostergemeenschap, die de binding 
met de Heer uitdrukkelijk beleeft door dagindeling en persoonlijke vrijwillige belofte. De christen door 
zijn taak en zending in de wereld en te midden van de wereldse dingen en beslommeringen toch alles 
in dienst van de Heer te vervullen. Beiden hebben hetzelfde einddoel. De wijze waarop men dat doel 
wil bereiken verschilt nogal sterk.
Een samenkomen kan voor beiden van groot nut zijn.
De gewone christen zal door het leven in het slot meer herinnerd worden aan zijn levensdoel, dat door 
het leven in de wereld wel eens op de achtergrond kan raken. Het zal hem tot nadenken brengen, als 
hij ziet hoe belangrijk dit levensdoel wordt geacht achter het slot. Ook zal hij dan bemerken dat deze 
personen niet zo heel aparte wezens zijn, maar gewone mensen, die helemaal niet zo wereldvreemd 
zijn als men dikwijls aanneemt. 
Voor de religieus in de constante afzondering zal contact met de christen in de wereld veel kunnen 
bijdragen aan een gezonde geestelijke groei. Men zal niet gaan rondleven in het eigen kleine kringetje 
van het slotklooster. Men zal op de hoogte blijven van de kleine en grote problemen van de mensen 
in de wereld. Welke problemen men dan zal helpen oplossen door de eigen geestelijke hulpverlening. 
En de heldhaftigheid, die ook in de wereld beoefend wordt, zal een stimulans zijn voor eigen heiliging.
De natuurlijke drang in de mens naar het samenkomen en samenzijn zal, goed geleid en beleefd, van 
groot nut zijn voor ’Slot’ en de ‘Wereld ‘.

  Een brief van Pastoor Deken 
    J. M. Verstegen over 
    het leven in een Slot

Alle lokalen van het klooster werden door pastoor Cooymans gewijd.
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blij te zijn omdat hier weer ,,onze” zusters wonen.
Hij verwacht dat zij, die voor onze geestelijke noden op de bres staan, op haar beurt niet zullen 
schromen om hulp in te roepen als dat op materieel gebied nodig mocht zijn.
Pater Victoricus dankte namens de zusters allen voor hun belangstelling en speciaal pastoor 
Cooymans voor zijn goede zorgen. Nog even bleven de zusters in de spreekkamer, waar een gemoedelijk 
praatje werd gehouden en pastoor Cooymans vertelde op welke manier de zusters Penitenten vanuit 
Haren in Lithoijen zijn terecht gekomen. Daarna vertrokken de zusters weer in het slot, om als na een 
intermezzo zich weer aan haar levenstaak te wijden.
In alle eenvoud en gemoedelijkheid heeft Lithoijen haar slotzusters ontvangen. De bruidjes, die de kille 
wind weerstonden, de misdienaars en de vele moeders die de gelegenheid te baat namen het klooster 
van binnen te bekijken, zij allen beleefden deze gedenkwaardige dag met grote vreugde. Want het was 
zeker vreugdevol voor hen, die zich geheel aan een beschouwend leven wijden, en die nu de drukte en 
rompslomp, aan een verhuizing nu eenmaal verbonden, meemaakten.
Een gedenkwaardige dag is het ook voor Lithoijen geweest, die nu een communiteit ,bidzusters’ in haar 
midden heeft. Het zal ook wel eens blijken dat het niet alleen een gedenkwaardige maar ook een zeer 
belangrijke dag voor Lithoijen is geweest.

De zusters van de Maaskant
Velen van onze ons zullen bij de naam: Zusters Penitenten van Huize Bethlehem vreemd hebben 
opgekeken, alsof de nieuwe zusters in Lithoijen vreemdelingen in onze streek zijn. Niets is minder waar. 
De zusters zijn al bijna 350 jaar in de Maaskant gevestigd. Het is zelfs een orde die hier ontstaan is.
In 1501 stichtten 2 dames uit Den Bosch het eerste klooster van de orde in Haren, in het gebied van 
de graven van Megen.
Ondanks de moeilijkheden tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de Napoleontische tijd zijn de zusters 
steeds weer in Haren teruggekeerd en hebben zij daar hun beschouwend leven geleid.
Deze kleine orde, in het geheel telt zij ongeveer 70 leden, heeft haar kloosters allemaal in de Maaskant. 
In 1858 werd vanuit Huize Bethlehem, het Moederhuis, een klooster gesticht in Reek, nl. Huize 
Zoeterbeeke en gisteren hebben deze zusters hun derde klooster, dat te Lithoijen, in gebruik genomen. 
Met recht kunnen de Zusters Penitenten van Huize Bethlehem dus de Zusters van de Maaskant 
genoemd worden.

Zuster Clara (l) en 
zuster Theresia.

  Zusters Penitenten
       in Lithoijen22  november 1949 

Het oude klooster heeft nieuwe gemeenschap
Het is nog maar heel kort geleden dat pastoor Cooymans. Praem., 
pastoor van de parochie van de H. Remigius uit Lithoijen, een 
bezoek bracht aan de Algemene Overste van de Eerwaarde Zusters 
Penitenten van Huize Bethlehem te Haren. 
In Lithoijen konden de Zusters van J.M.J. wegens gebrek aan 
roepingen het klooster niet langer bevolken en zo kwam Lithoijen 
zonder zusters. Maar wie pastoor Cooymans kent, weet dat hij 
het hier niet bij zou laten. Daarom toog hij naar Haren en vroeg 

aan de Overste om in zijn Parochie een nieuwe kloostergemeenschap te stichten. 
,Ik zeg niet nee’, was het antwoord van Moeder Pacifica. En enige tijd later, op een gure, 

onbarmhartige Novemberdag, toen storm en regen over de polders in de Maaskant raasden, begon 
een zevental zusters aan haar verhuizing.

Naar het nieuwe klooster.
In de morgenschemer waren gisteren dan de slotzusters van Haren naar Lithoijen gekomen. De 
vlaggen van buurtbewoners klapperden hun welkom in de felle wind. Diep in jassen en mantels 
gestoken stapten vele inwoners van het Maaskantse dorp naar de kerk, waar Pastoor Cooymans 
ter verwelkoming van de nieuwe zusters een plechtige H. Mis opdroeg. ,Gij zijt als onbekenden hier 
gekomen, en dient er rekening mee te houden dat ge nog onbemind zijt’, zo zei hij tijdens de preek tot 
de zusters, ,maar ongemerkt zal door de muren van het slot hetgeen in U leeft in de harten van onze 
mensen overstromen’. 
Terwijl de klokken hun schone klanken over het dorp uitstrooiden en het kleine kloosterklokje zijn 
best deed zich in dit feestkoor te doen horen, trokken na de H. Mis de zusters naar hun nieuwe tehuis. 
Voorafgegaan door misdienaars en bruidjes en gevolgd door de priester in koorkap ging deze kleine 
processie naar de slotkapel. Tal van kerkgangers sloten zich hier bij aan en volgden in de kloostergangen 
de inzegening van het huis.
Begeleid door Zr. Caecilia en de misdienaars in hun helrode togen trok de priester zegenend van 
vertrek tot vertrek, van de kapel naar de refter, de naaikamer en zo het hele klooster door. Ondertussen 
namen de zusters voor de eerste maal in het nieuwe tehuis deel aan het H. Misoffer in de slotkapel, 
opgedragen door de Z.E. Pater Victoricus van der Luur, directeur van de Orde. Een eerste kennismaking
Na deze H. Mis nuttigden de nieuwe bewoonsters in de eenvoudig versierde refter het ontbijt, terwijl in 
de spreekkamer voor de gasten een koffietafel was aangericht. Hier waren behalve pastoor Cooymans 
en Pater Victoricus ook de rector van het klooster te Haren, de zeereerwaarde heer Pater van Oirschot 
en burgemeester Smits aanwezig. Ook de leden van het Kerkbestuur, de heren Ploegmakers en v. d. 
Worp gaven van hun belangstelling blijk, terwijl ook de moeder van pastoor Cooymans uit Berlicum 
was overgekomen om deze gebeurtenis mee te maken.
Het was een zeer bijzondere gebeurtenis toen de zusters na afloop van de koffietafel verzocht werden in 
de spreekkamer te komen, waar de aanwezigen hen officieel konden begroeten. Zo verschenen Moeder 
Pacifica en de nieuwe Overste, Zr. Elisabeth die de andere zusters, nl. Zr. Clara, Zr. Caecilia, en Zr. 
Petronella aan de aanwezigen voorstelden.
Burgemeester Smits gewaagde eerst van de zorgen van Pastoor Cooymans en het gehele kerkdorp toen 
het vertrek van de Zusters van J.M.J. bekend werd. Nu echter, nu het onderwijs tot ieders tevredenheid 
en grote vreugde weer in handen van uitmuntende krachten is gekomen en nog meer, nu vandaag 
nieuwe zusters haar intrek in de gemeente hebben genomen maakt deze zorg plaats voor vreugde. 
Lithoijen is met winst uit de strijd gekomen, zo beëindigde burgemeester Smits zijn hartelijke toespraak.

Onze Zusters
De heer v. d. Worp. secretaris van het Kerkbestuur wist deze vreugde heel fijn weer te geven toen hij zei 
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dat pastoor Cooymans elk jaar op de verjaardag 
van de stichting in Lithoijen, op 20 november, 
totdat de zusters het klooster gingen verlaten in 
1960, een kort bezoekje bracht aan het klooster.
Met Pastoor Koenraaadt konden de zusters het 
ook goed vinden. Het was wel  anders en er was 
meer afstand. De zusters konden altijd op hem re-
kenen. Hij stond altijd klaar voor de zusters, ook 
al waren er wel eens wat problemen.

De zuster kregen van vele kanten hulp
De zusters hadden het niet breed. Ze waren 
altijd blij met een kleine aalmoes. Maar de 
zusters werden ook door de dorpsbewoners goed 
verzorgd, mest voor de tuin was geen probleem, 
die kregen ze gratis van de familie Ploegmakers 
of van de familie van Kilsdonk. Ook werd er af 
en toe een hutspot of ander zelfgemaakt eten 
bezorgd. De dorpsbewoners kwamen de zusters 
vaak te hulp. Voor klusjes schakelden de zusters 
altijd Piet van Kessel in. Piet, die dichtbij woonde 

en erg handig was, woonde samen met zijn vrouw 
Marie Tiemissen in het raadhuis. Hij stond altijd 
klaar om te helpen. Het waren vaak kleine dingen, 
zoals iets ophangen, of het regelen van iets van 
technische aard. Al die jaren dat de zusters in het 
klooster woonden, stond Piet dag en nacht klaar 
en bood geheel belangeloos zijn diensten aan om 
allerlei klusjes te doen. De zusters hebben veel aan 
hem te danken. De enige foto’s die van het klooster 
bestaan, komen van Piet. Andere foto’s zijn er niet. 
Piet mocht wel fotograferen omdat hij de zusters 
goed kende; een ander mocht dit niet, vertelde 
Marie van Kessel-Tiemissen. De enige foto’s die er 
van de zusters zijn, zijn de twee foto’s van Wim 
van Kessel waarop de zusters achter tralies Wim 
feliciteren met zijn Eerste H. Communie.
Ook Herman Kasbergen die op de Lithoijensedijk 
een kruidenierszaak had, kwam vaak te hulp. Hij 
was in het bezit van een auto. De zusters belden 
Herman op als ze vervoer nodig hadden. Kwam 
het uit, dan reed Herman. Dit waren vaak korte 

Lithoijen, 8 april 1950.

Hoogwaardige Excellentie,
In de vergadering van het R.K. Kerkbestuur van de H. Remigius te Lithoijen (gehouden in het klooster der 
Eerw. Zusters Penitenten) op 5 April 1950 in tegenwoordigheid van de Eerw. Algemene Overste en Vicares 
dezer Zusters werd met wederzijds goedvinden - behoudens goedkeuring van de Eerw. Pater Directeur, 
Victoricus  van de Luur en van Uwe Hoogwaardige Excellentie, besloten als volgt:   
1.  De Eerw. Zusters kunnen gratis gebruik maken van de vroegere slaapzaal van de kinderen, gelegen 
boven het parochiehuis en de bewaarschool, met kasten en W.C.’s, alsmede een en ander afsluiten; op 
dezelfde wijze kunnen zij ook gebruik maken van de gang naast het Parochiehuis en de daar aanwezige 
W.C.‘s; - zij verplichten zich echter op deze plaatsen het kerkbestuur welwillend toegang te verlenen, 
wanneer zulks nodig mocht zijn.
2.   Zou te eniger tijd het Kerkbestuur het Parochiehuis en de Bewaarschool verkopen, dan hebben de 
Zusters het recht van aankoop; de koopprijs wordt dan bepaald door twee schatters, een voor elk der 
partijen, die - zo nodig - nog een derde schatter kunnen aanstellen.
3.  Behalve het reeds gekochte klooster met tuin en bijgebouwen, zoals varkens- en kippenhok, waartoe 
Uwe Hoogw. Excellentie reeds eerder toestemming gaf, kunnen de Zusters nog een deel van de naast en 
achter de tot nu toe bestaande kloostertuin gelegen boomgaard kopen van het Kerkbestuur ter grootte 
van ongeveer veertig aren voor de prijs van fl. 2600.-. Deze boomgaard is echter pas te aanvaarden na 
de oogst van dit jaar, dus omstreeks November 1950.
Ten einde een en ander bij de Notaris te laten beschrijven, vragen door deze de hierboven genoemde 
Besturen eerbiedig de toestemming en goedkeuring van Uwe Hoogwaardige Excellentie, van Wie zij 
zich noemen als steeds de onderdanige dienaren en dienaressen namens het Kerkbestuur vnd.

Getekend de voorzitter, secr. namens de Zusters Penitenten; 
directeur, algemeen overste en vier vicaressen.
 F.C. Cooymans , voorzitter, 
S.G. Pan? , Secretaris, 
P. Victoricus van de Luur, directeur
Zr. M. Pacifica,  alg. overste
Zr M. Bernadette,  vicares
Zr. M. Teresia , diser
Zr. M. Bernadette, diser
Zr. M. Angela, diser

Een nieuwe start
De eerste dag zaten de zusters al zonder melk 
voor de koffie. Boodschappen doen dat konden 
ze niet want ze mochten het Slot niet verlaten. 
Dit probleem werd door de zusters voorgelegd 
aan pastoor Cooymans. Hij zorgde ervoor dat er 
elke dag een jongen zou komen om te vragen of ze 
boodschappen nodig hadden.
De eerste week was voor de zusters een drukke 
week. Alles moest nog ingericht worden en de 
zusters moesten hun draai nog vinden. In het be-
gin hadden de zusters nog niet veel werk om in 
hun inkomen te voorzien. Daarom had pastoor 
Cooymans in de parochiekerk afgelezen dat de 
zusters tegen een kleine vergoeding bereid waren 
naaiwerk aan te nemen.

Klooster ‘Jerusalem’ Lithoijen

‘s-Hertogenbosch, 8 februari 1950.

Aan het R.K. Kerkbestuur van de Parochie
van de H. Remigius te Lithoijen.

Geacht Kerkbestuur,
Door deze delen Wij U mede, dat de H. Congregatie van het 
Concilie naar aanleiding van Uw suppliek dd. 18 November 
1949 aan Z.H. de Paus bij besluit van 27 Januari 1950 n. 
22/50 als volgt heeft beschikt:
1.  U moogt het Liefdegesticht, toebehorend aan het Fonds 
‘Liefdegesticht’ dat gesticht is door de Zeer Eerw. Heer W.P. 
van Lent, voor de prijs van fl. 16.500.- verkopen aan de Congregatie der Zusters 
Franciscanessen Penitenten te Haren bij Megen, onder voorwaarde, dat de opbrengst op veilig en ren-
tegevende wijze ten bate van genoemd Fonds wordt belegd;
2.  In het vervolg mag de jaarlijkse netto-opbrengst van het Fonds ‘Liefdegesticht’ door U besteed wor-
den 1. als tegemoetkoming in de verpleegkosten van bejaarde parochianen, die ergens in een Tehuis 
voor Ouden van dagen zijn opgenomen, en 2. ter subsidiëring van andere vrome werken in de paro-
chie, onder voorwaarde, dat tot laatstgenoemde subsidiëring pas wordt overgegaan, nadat aan het 
sub 1. bepaalde voldoende is voldaan en tevoren aan Ons goedkeuring wordt aangevraagd.
Op het verzoek van Uw Zeer Eerwaarde Voorzitter, om het beheer uitsluitend toe te vertrouwen aan 
de tijdelijke voorzitter van Uw Bestuur, meent de H. Congregatie te moeten antwoorden ‘non expedire’, 
zodat het beheer en de jaarlijkse verantwoording van de inkomsten en uitgaven toevertrouwd blijft 
aan het kerkbestuur.
Een en ander onder gehoudenheid tot behoorlijke verantwoording en wijziging van de Inventaris (ook 
voor Ons archief ). Ook in het Memoriale Parochiae worde nauwkeurig aantekening gehouden van 
deze beslissing. Daartoe zenden Wij U hierbij het Rescript ter copiëring toe, met beleefd verzoek dit 
aan Ons te willen retourneren.
De onkosten, zijnde fl. 61.-, gelieve U over te maken naar postrekening n. 87915 t.n.v. het Bisdom, 
onder vermelding van de bestemming.

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

Een nieuwe rector en de nieuwe dorpspastoor
Er moest in het klooster een rector aangesteld 
worden die de zorg zou dragen voor het geestelijk 
leven van de slotzusters. De heer J. Kuijte, pastoor 
van Gemert, werd hiervoor benoemd. Als rector 
van het klooster Jerusalem was de taak te zwaar 
om ook nog pastoor te zijn van Gemert. Deze taak 
werd van hem overgenomen. 
De zusters hebben pastoor Cooymans maar korte 
tijd gekend, want op 30 juni 1950 kwam er een 
nieuwe pastoor: Pastoor Koenraadt. Hij was een 
heel ander type pastoor. Met pastoor Cooymans 
hadden de zusters, ook al was het maar kort, 
altijd een goed contact gehad. Hij was de man die 
ervoor gezorgd had dat de zusters naar Lithoijen 
kwamen. Dit goede contact bleek ook uit het feit, 
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uit Lierop. Hij vertrok ook kort erna. De knecht 
na Henk van Gansenwinkel heette Tinus. Hij was 
van alle markten thuis. Hij deed meer dan alleen 
de tuin, hij lette op de bel onder de kerkdienst en 
hielp bij de afwas in de bijkeuken, haalde kolen en 
verzorgde de kippen enz. Voor grote klussen in de 
tuin kwam de tuinman Nico uit Reek langs om te 
helpen. Na Tinus zijn er nog enkele tuinknechten 
geweest. Karel Goossens uit Helmond was een 
van de vele tuinknechten, maar ook hij zag het 
na een tijdje niet zitten Maar nadat de zusters 
tevergeefs hadden geprobeerd een nieuwe knecht 
te vinden, besloot Karel te zullen blijven. Wel 
moest het weekgeld 
fl. 3,- verhoogd worden, maar dit hadden de 
zusters er graag voor over, aangezien hij zijn werk 
goed verrichtte en een vertrouwd persoon was. 
Een van de laatste knechten was H. Spanjers. 
Alle tuinknechten werden vaak geholpen bij 
zware of grote klussen door de tuinknecht van 
Reek en ook andersom. Ook mannen uit Lithoijen 
schoten vaak te hulp om de haag te snoeien of 
andere tuinwerkzaamheden te doen. Ook hielpen 
zij in de boomgaard  bij het oogsten. Maar er is 
nooit een tuinknecht geweest die het jarenlang 
heeft volgehouden.
In juli 1958 werd er langs het Kloosterpad (nu 
Gemeintje) een muur geplaatst zodat de zusters 
zich veilig konden voelen en het klooster een echt 
Slot begon te worden.

Kippen, niet alleen voor de eieren
In de boomgaard van het klooster stond ook 
een grote kippenkooi. Deze kippen (ongeveer 50 
stuks) hadden de zusters voor de eieren, de tuin-
knecht zorgde ervoor. Ook kregen de zusters re-
gelmatig eieren aangeboden van dorpsbewoners 
of van de pastoor die ze ook weer kregen had van 
dorp bewoners. Hij had zoveel eieren dat hij er 
soms geen raad mee wist. Want hij had zelf ook 
kippen. De zuster handelden  regelmatig in kip-
pen en eieren om aan geld te komen. Ook kregen 
ze wel eens jonge hanen of kippen aangeboden 
van de dorpsbewoners.
Daarnaast hielden de zusters ook een paar var-
kens voor de slacht. Als ze vet waren werden de 
varkens verkocht aan een slagerij in Oss. Het ging 
de zusters om het geld maar ze hielden ook vlees 
achter voor zichzelf.

Dienstmeisjes komen en gaan
Op 19 augustus 1953 werd er een dienstmeisje 
aangenomen: Marie Langenhuizen uit Veldhoven. 
Zij zou in het klooster de functie van portierster 
vervullen, alsmede de zorg voor rector Kuijte en 
de knecht, en het werk van kosteres verrichten. 
De zusters hoopten dat het haar zou bevallen, 
maar na vier dagen was Marie alweer vertrokken. 
Ze vond het niets en het was voor haar veel te 
stil. Drie maanden later kwam er een nieuw 

dienstmeisje: Truus Verhoecks uit Kerkdriel. Zij 
had nog nooit een betrekking gehad, dus dit was 
voor iedereen wel even wennen. Twee maanden 
hield ze het vol… ze kon niet wennen en wilde 
naar huis. Daarna werd M. van den Berg uit Cuijk-
Vianen aangenomen. Hoe lang zou zij blijven? 
Na een tijdje was ook zij weer vertrokken. An en 
Cor de Leijer werden als nieuwe dienstmeiden 
aangenomen, maar na twee maanden werden zij 
ontslagen. Er was een zuster die wilde uittreden 
maar wel graag als dienstmeisje wilde blijven 
werken dus zij ging vóór. Marie Dortmans, die 
bij de zusters in Heesch woonde, kwam er ook als 
extra dienstmeisje werken. Twee maanden later 
werd Mien Arts uit Lithoijen aangenomen. Zij zou 
iedere donderdag Marie assisteren als extra hulp. 
Er werd nog een extra nieuwe hulp aangesteld: 
Truus, een meisje uit Heesch. De zusters hoopten 
dat zij wat langer bleef want er was altijd veel 
werk te doen. Maar toen het klooster ging sluiten, 
werden alle dienstmeisjes ontslagen. Dit was voor 
Marie Dortmans een tegenvaller, want ze hadden 
haar verteld dat zij in Reek zou mogen gaan 
werken.

Een processie door de tuin
Er werd veel gebeden in het klooster en elke dag 
was er een H. Mis. Ook werd er af en toe een 
processie gehouden door de tuin. Dit gebeurde na 
de H. Mis in de kapel. Dan trokken de zusters met 
de rector voorop naar het rustaltaar aan het einde 
van de tuin. Drie misdienaars: 1 met het kruis 
en 2 met flambouwen voorop, daarna de zusters 
met nog eens 2 misdienaars met het wierookvat. 
Onderweg werden lofzangen gezongen en bij 
het rustaltaar gekomen, hield rector Kuijte een 
toespraak. Daarna werd de zegen gegeven en 
vertrok de stoet weer terug naar de kapel. Bij 
het binnenkomen van de kapel werd dan het ,Te 
Deum’ en daarna het ,Tantum Ergo’ gezongen en 
tot slot werd de Zegen gegeven. 
Zo’n processie hielden de zusters alleen op 
speciale dagen. Met de Kruisdagen in mei liepen 
de zusters elke dag in processie door de tuin. 
Voor de palmprocessie ontvingen de zusters allen 
een palmtak van rector Kuijte en dan vertrok de 
processie met zang en gebed. Op de binnenplaats 
van het klooster werd ook een Lourdesgrot 
aangelegd met nissen waarin beelden werden 
geplaatst. Hier stonden de zusters vaak voor te 
bidden.

Een klein offertje wordt er aan de zusters gevraagd
De Lithoijenaren zagen de zusters niet vaak, 
maar soms moesten de zusters Penitenten het 
Slot wel even verlaten. Alleen bij hoge noodzaak 
werd dit klein offertje van de zusters gevraagd. 
Dit gebeurde onder andere op 27 mei 1953 toen 
er verkiezingen voor de gemeenteraad waren en 
de zusters moesten gaan stemmen. De zusters 

 Antwoord brief 8 april 1950

ad 1 en 2. Door ons gezien en goedgekeurd. ad 3. Met toestemming van Ons Hoogw. Kapittel en van 
de Raad van Beheer machtigen Wij U door deze tot de voorgestelde verkoop, onder voorwaarde, dat 
de opbrengst wordt belegd ten bate van het Fonds Liefdegesticht, indien de boomgaard tot dit Fonds 
behoorde, en verder onder gehoudenheid tot behoorlijke verantwoording en wijziging van de Inventaris 
(ook voor Ons archief ).

‘s-Hertogenbosch, 3 Mei 1950.
F. N. J. Hendrikx
Vicaris Generaal van de Bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Linard van Grunsven verzorgt de voor tuin van het klooster.

ritjes naar Haren of naar het ziekenhuis. De broer 
van Rector Kuijte reed ook regelmatig. Hadden de 
zusters geen vervoer dan gingen ze met de bus, 
maar liever niet. Als een zuster ergens met de bus 
naar toe moest, dan ging er altijd een zuster mee. 
Een zuster ging nooit alleen. 

Het bijhouden van de kloostertuin
Om het klooster lag een grote tuin. Er was een 
moestuin voor eigen gebruik. Deze moestuin 
werd door de zusters zelf onderhouden. Achter 
het klooster was een grote boomgaard aangekocht 
met verschillende fruitbomen. Voor eigen gebruik 
werd het fruit voor de winter gesorteerd en in de 
kelder zo veel mogelijk op kisten en rekken gelegd. 
De zusters verkochten ook veel fruit. Hiervoor 
hadden ze fruitkisten laten maken voor de 
fruitlevering. Zij leverden aan het ziekenhuis in 
Oss. Zo’n levering bestond wel eens uit 900 kilo 
appelen en 100 kilo stoofperen. De prijzen die de 
zusters voor het fruit vroegen was voor raapfruit 
10 cent en goed fruit 25 cent per kilo.
Af en toe hadden de zusters zoveel fruit dat ze er 
niet vanaf konden, dan vroegen ze aan de fraters 
in Oss of zij misschien fruit wilden kopen. Dit 
fruit werd dan voor een lagere prijs van de hand 
gedaan.
De Lithoijense jeugd kwam ook wel eens 
langs om een appeltje te stelen. De zusters 
schakelden hiervoor de politie in om een oogje 
in het zeil te houden. Pastoor Koenraadt vond 
dit maar niets en bracht uit eigen tuin een mand 
vol met oogstappelen naar het klooster als 
schadevergoeding voor de gestolen appels. 
Ook Herman Kasbergen van de kruidenierszaak 
op de Lithoijense dijk kocht wel eens een partij 
fruit op van de zusters. Maar aan de bewoners van 
Lithoijen raakten  de zusters niet veel fruit kwijt. 
Zij hadden allemaal wel een paar fruitbomen in 
hun eigen tuin staan. 
Ook verbouwden de zusters bieten. Deze 
verkochten zij voor fl. 41.– per duizend kilogram. 
De tuin en de boomgaard zorgden voor inkomsten 
voor de zusters. 

De werkzaamheden in de tuin en in de boomgaard 
werden niet alleen door de zusters gedaan. Daar 
was het allemaal te groot en te veel voor. Sommige 
handelingen en bewerkingen waren te zwaar, daar 
was een man voor nodig. De zuster namen al snel 
een tuinknecht in dienst. De eerste tuinknecht, 
die werd aangenomen was Harrie Megens uit Oss. 
Hij hield het na drie weken al voor gezien, hij vond 
het niets, en de zusters waren blij dat hij vertrok, 
want hij was volgens de zusters niet bekwaam 
voor dit werk. Een paar maanden later werd er een 
nieuwe knecht aangenomen Willem van Moorsel 
uit Lierop maar deze had het ook al na nog geen 
maand gezien en vertrok. Twee weken later kwam 
de nieuwe knecht: Henk van Gansenwinkel ook 
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18 april 1951.

Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie
Monseigneur Wilhelmus Mutsaerts,
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Monseigneur,
In antwoord op Uw schrijven van 18 April 1951, vragen wij Uwe 
Excellentie beleefd Uwe welwillende aandacht voor het navolgende: Het is Uwe Excellentie bekend 
dat de Eerwaarde Zusters Penitenten een gedeelte van het zusterklooster hebben aangekocht en reeds 
bewonen. Een gedeelte van het klooster, thans vergaderlokalen, blijken voor hen onmisbaar te zijn. 
Dat is de reden waarom wij bereid zijn dit gedeelte aan hen te verkopen in de vorm van ruilen, door 
aankoop door de zusters van de voormalige jongensschool thans eigendom van de gemeente.
Een en ander is reeds door de Gemeente toegezegd voor de koopprijs van fl. 3000.-.
Verder is overeengekomen dat de verbouwingskosten van de jongensschool tot Parochiehuis voor rekening 
van de eerwaarde zusters zullen komen tot een totaal van fl. 10.000.-. Het meerdere, wat waarschijnlijk 
niet veel meer zal zijn, zou in gezamenlijk nader overleg gepleegd worden.
Van het verbouwingskapitaal tot fl. 10.000.- zal door het Kerkbestuur fl. 3000.- worden bijgedragen.
Ten overvloede willen wij opmerken dat de overdracht pas zal kunnen plaats hebben, wanneer de 
verbouwing van de oude jongensschool is voltooid.
Aangezien deze transactie zowel voor de Eerwaarde Zusters als voor het Kerkbestuur, als beheerders 
van de Parochie, verschillende voordelen biedt, vragen wij Uwe Excellentie beleefd Uwe goedkeuring 
wel te willen verlenen.

Namens het R.K. Kerkbestuur.
Voorzitter, Pastoor Koenraadt

23 april 1951.

Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie
Monseigneur Wilhelmus Mutsaerts,
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Monseigneur,
In antwoord op Uw schrijven van 18 April 1951, gelet op ons schrijven van 23 April 1951, doen wij Uwe 
Hoogwaardige Excellentie toekomen de waardebepaling in duplo van het gedeelte van het klooster dat 
behoudens Uwe goedkeuring aan de Eerwaarde Zusters zal worden overgedragen.
De geschatte waarde bedraagt naar onze mening p.m. fl. 10.500,- daar de meerdere kosten van 
aankoop en verbouwing door het Kerkbestuur zullen worden gedragen.

Namens het R.K. Kerkbestuur.
Voorzitter, Pastoor Koenraadt

Geacht kerkbestuur,
Voor de goede orde herinneren Wij U er aan, dat het te verkopen gedeelte van het Liefdegesticht 
eigendom is van het Fonds ‘Liefdegesticht’, zodat dus het te verkrijgen Parochiehuis ook eigendom wordt 
van dit Fonds en het bij te dragen bedrag voor de verbouwing ten laste van dit Fonds moet komen.

‘s-Hertogenbosch, 30 Mei 1951.
F. N. J. Hendrikx
Vicaris Generaal van de Bisschop van ’s-Hertogenbosch.

liepen dan achter elkaar in ganzenpas naar het 
parochiehuis. Op 10 september 1956 moesten de 
zusters zich ook buiten het Slot begeven om zich 
te laten doorlichten in het consultatie-bureau. 

Een flinke val
Rector Kuijte, die een niet onbemiddeld man 
was, kocht als eerste in Lithoijen een televisie. 
Voor de ontvangst moest er een antenne op het 
dak geplaatst worden. Hiervoor kwam monteur 
van Erp uit Oss. Hij stond boven aan de ladder 
toen op  onverklaarbare wijze de ladder wipte en 
hij van grote hoogte naar beneden viel juist vóór 
het raam van rector Kuijte. Dokter Martens werd 
gewaarschuwd. Hij was er erg snel bij om hulp 
te bieden. Van Erp werd met de ziekenauto naar 

het ziekenhuis in Oss gebracht. Hij had 3 ribben 
gebroken en ook zijn  heup. Dit was een vreselijk 
ongeluk maar hij was er achteraf toch nog goed 
vanaf gekomen. Maar zijn bedrijf en zijn gezin 
met negen kinderen hebben er veel onder geleden.
Een jaar later kwam hij de zusters nog eens op-
zoeken, hij liep met een stok. Hij vertelde dat hij 7 
maanden in het ziekenhuis had gelegen en onbe-
schrijflijk veel pijn had gehad. Hij dacht dat hij er 
nooit meer bovenop zou komen.
De zusters hadden ook regelmatig een schoor-
steenbrand, maar zij brachten het er steeds goed 
van af. Piet van Kessel had nog gezegd: ‘Laat maar 
branden wat brandt’, ook volgens Schonenberg 
kon het geen kwaad. Maar wat was nu opeens het 
geval? Er was boven een gat in de schoorsteen, zo-
dat het houtwerk onder de pannen helemaal aan 
het smeulen was, en het was al zo ver dat heel het 
hout zwart was en doorgebrand. Het had maar 
weinig gescheeld of het klooster had deze keer in 
brand gestaan. 

De Kermis voor de deur
In Lithoijen werd natuurlijk, zoals overal in de 
zomer, de kermis gevierd. De draaimolen, de 
schommel, de danstent enz. Alles stond er, het 
hele dorp liep er voor uit. Voor de zusters was dit 
wel wennen want de kermis stond op het Prelaat 
van den Bergplein vlak voor de deur. De zusters 
vonden dat de muziek wel erg luid was. Ze waren 
hier niet blij mee. Het maakte de zusters onrustig 
en rustig mediteren ging niet met al die herrie.
Toch vonden ze het ook wel leuk, want er was 
altijd wel iemand b.v. de pastoor of de rector of 
iemand uit het dorp die trakteerde op oliebollen 
of ijs, en een frietje dat was ook wel lekker.

Sinterklaas kwam ook bij de zusters langs
Met sinterklaas hadden de zusters altijd een 
gezellige surprise avond. Dit lieten ze niet voorbij 
gaan. Sinterklaas en Zwarte Piet uit het dorp 
kwamen aan de tralie. Eén voor één gingen de 
zusters naar de tralie waar ze van de Sint een pakje 
kregen met daarin een kleinigheidje. Gezongen 
werd er volop. Als Sint en Piet weg waren gingen alle 
zusters gezamenlijk naar de ziekenkamer waar voor 
de zusters nog meer pakjes stonden. Ook kregen 
de zusters altijd kleinigheidjes van dorpsbewoners 
zoals cake, krentenbrood en chocolade.

Professie Zuster Theresia 
van Nistelrooy 
8 november 1951.
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Zuster Moeder Elisabeth 

25 -Jarig Kloosterfeest van zuster Elisabeth
werd gevierd in klooster Bethlehem in Haren (1958).

Wie was zuster Elisabeth, zij werd 
aangesteld als moeder overste van 
Lithoijen in 1949 en later werd 
ze algemeen Moeder Overste. 
Zij was een belangrijke zuster in 
de gemeenschap van de zusters 
Penitenten. Zuster Elisabeth 
was tijdens haar leven een graag 
geziene en hardwerkende vrouw 
die voor iedereen klaar stond en 
die op kwam voor de armen.
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Zuster Elisabeth

en op de boerderij, ze moest in het huishouden 
schrobben en schoonmaken. Na verloop van 
drie jaar kwam haar professie in zicht. Met haar 
kordaatheid en inzicht kwam ze na vijf jaar 
in het bestuur van het klooster. In 1944 werd 
ze tot vicares gekozen. Daarmee kreeg ze veel 
verantwoording maar dit zag ze als een uitdaging. 
Vanuit Haren ging ze naar het klooster in Reek. 
Daar werd ze tot Overste benoemd.
In 1949 kwamen de zusters Penitenten naar het 
klooster in Lithoijen, dat leeg stond. Dit klooster 
werd nu klooster Jerusalem genoemd. Zuster 
Elisabeth was daar de eerste Moeder-Overste. Zij 
bepaalde, in overleg met de overige zusters, wat er 
moest gebeuren. Zij bestuurde het klooster met 
vaste hand, met het oog op de toekomst gericht. Zo 
moest zij zorgen voor een bron van inkomsten om 
het klooster draaiende te houden. Zij had daarvoor 
contact met de Firma Jansen de Wit uit Schijndel, 
een kousenfabriek. Ze haalde werk binnen: kousen 
aan elkaar stikken en ‘ladders ophalen’ in nylon 
kousen.
Op 26 april 1950 werd Moeder-Overste aange-
steld als Novicen-Meesteres en ging zij wonen 
in klooster Bethlehem in Haren. In 1956 werd ze 
als Algemeen Moeder Overste gekozen en had zo 
zeggenschap over alle drie de kloosters.
De zusters Penitenten woonden 11 jaar in Lithoijen. 
In 1960 gingen zij terug naar Haren. Daarna woon-
den zij drie maanden bij de Clarissen in Eindhoven 
en zij verhuisden in 1965 naar het klooster in Was-

senaar. 
In 1967 werden er weer bestuursverkiezingen gehouden in de 
communiteit. Zuster Elisabeth stelde zich niet meer beschikbaar 
als Algemeen Moeder Overste. Wel werd ze vicares en bleef ze 
econoom. Op haar 40-jarig kloosterjubileum in 1973 kreeg ze 
namens haar familie een reis naar Lourdes aangeboden. In 1974 
vertrok ze naar Lourdes en genoot erg van de reis. In 1981 werd 
zuster Elisabeth ontlast van haar taak als vicares, maar bleef nog 
altijd als econoom werkzaam. Ze deed op haar leeftijd nog steeds 
het administratieve werk voor kerkelijke instellingen en het 
solidariteitsfonds voor missionarissen in het bisdom Rotterdam. 
In haar weinige vrije tijd speelde zuster Elisabeth graag een 
potje scrabble of legde ze een puzzel. Ze was ook vaak in de 
tuin te zien, want ze tuinierde graag. In 1982 ging haar droom 
in vervulling. Ze mocht een reis maken naar Rome en naar 
Assisi, de plekken die ze uit de geschiedenis-boeken zo goed 
kende. In 1991 verhuisden de zusters Penitenten naar het 
kloosterverzorgingshuis in Boxmeer. Op 26 april 2008 vierde 
zuster Elisabeth haar 75-jarig kloosterfeest. Zuster Elisabeth 
overleed op 18 november 2012 op 99-jarige leeftijd in klooster 
Sint Anna in Boxmeer. 
Zuster Elisabeth was haar hele leven een graag geziene en 
hardwerkende vrouw die voor iedereen klaar stond en opkwam 
voor de armen.

Zuster Elisabeth   

Cornelia van Berkel
(1933)

De zusters Penitenten kwamen op 21 november 1949 naar het leegstaande 
klooster in Lithoijen. Zuster Moeder Elisabeth van Berkel werd hiervoor 
als Moeder te Reek van haar functie ontheven om als Moeder te Lithoijen 
te worden aangesteld. Onder haar leiding werd het klooster van Lithoijen 
ingericht. Wie was zuster Elisabeth? Een korte beschrijving van de 
belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van zuster Elisabeth. 

(Cornelia van Berkel)

Ik wil graag zuster worden!
Cornelia van Berkel werd op 1 januari 1913 in Velp 
geboren. Ze was het vijfde meisje in het gezin Van 
Berkel. Cornelia werd al gauw Nelia genoemd. De 
drie dagen per week die ze als kind naar school 
ging, waren voor haar een straf, ze ging veel liever 
buiten spelen. Daarom werd Nelia al snel naar 
Grave gestuurd waar ze les kreeg van de zusters. 
Ze had het daar erg naar haar zin en leerde graag. 
Op haar twaalfde werd ze door haar vader van 
school gehaald. Ze moest van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat gaan werken. Een vaste betrekking 
heeft ze nooit gehad. Ze werkte overal waar ze 
gevraagd werd. 
Op de dag dat haar tweede zusje trouwde wist 

Ouders van zuster Elisabeth, Johannes en Maria van Berkel-Janssen.

ze het: ze wilde non worden in een klooster. Ze 
was toen 16 jaar. Maar dat durfde ze thuis niet 
te vertellen. Ze ging hierover praten met Pater 
Rufinus die in die tijd veel voor haar betekende. 
Pater Rufinus zei haar dat ze hier goed over na 
moest denken. Op haar achttiende vertelde Nelia 
het thuis. Haar moeder had geen bezwaar, maar 
haar vader dacht er anders over. Ze moest maar 
wachten tot haar twintigste. Maar Nelia wist het 
zeker, ze wilde naar klooster Bethlehem in Haren. 
Op 26 april 1933 trad Nelia daar in. Vader en 
moeder en haar jongste broer Tien brachten haar 
naar het klooster in Haren. Haar kloosternaam 
werd Elisabeth, waar ze heel blij mee was.
Ze ging als postulante aan het werk in de tuin 
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melodie: De Zilvervloot.

Heb je ‘t al gehoord: bij van Berkel in Velp
Is op Nieuwjaar een baby geboren.
Het is weer een meisje, dus nummertje 5.
Ze laat zich al duchtig horen.

Refr.:
Cornelia
Dat wordt haar naam weldra.
Naar Grootvader vernoemd.
Misschien wordt zij beroemd.
Zó heet dit meisje: Cornelia.

Heb je ’t al gehoord: bij van Berkel in Velp.
Is Nelia alweer vijf jaren.
Op 1 mei moet zij naar de schole al toe,
Om kennis te gaan vergaren.
Refr.:

Levensloop zuster Elisabeth
Op dinsdag 3 mei 1983 vierde zuster Elisabeth haar 50-ste jubileum. Door haar medezusters werd voor 
dit feest een levensloop gemaakt. Deze levensloop was een deel van de uitgebreide feestgids die voor haar 
gemaakt werd. In deze levensloop werden sommige delen voor haar gezongen en andere delen aan haar 
voorgelezen. Zuster Jacintha die goed kon tekenen zorgde voor mooie passende tekeningen bij de teksten. 

melodie: Toen onze mop.

Bij meester Appels in de school.
Was leren er niet bij.
Drie dagen had je er maar les.
En dan was je weer vrij.
Je holde, speelde om het huis.
Wat de meester had gezegd.
dat was je dan al vlug weer kwijt.
Daar kwam niets van terecht.

Daarom ging kleine Nelia.
Al vlug naar Grave toe.
Zij leerde bij de Zusters daar.
Tot vreugd’ van Pa en Moe.
Want leren doet ze nu heel goed.
Dus Nelia vraagt aan haar Pa.
Of hij haar naar de Mulo doet.

Eerst was het huilen geen gebrek.
Toen jij naar school moest gaan.
En nu weer huilen omdat jij.
Er spoedig komt van daan.
Dat zegt haar Pa zonder pardon.
‘Het leren is gedaan.
Als ij er twaalf jaren bent.
Kun je aan ‘t werken gaan’.

Heb je ’t al gehoord: bij van Berkel in Velp.
Is het elke dag huilen, zeuren.
Nelia wil naar de schole niet toe.
De meester moet haar erheen sleuren.
Refr.:

25 Jarig Kloosterfeest van zuster Elisabeth
werd gevierd in klooster Bethlehem in Haren (1958).

Zuster Elisabeth op haar 
75- jarig jubileum in 2008
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Enfin, om kort te gaan, op 26 april brachten vader 
en moeder en haar jongste broer Tien Nelia zelf 
naar Haren. Vader was dus met de keus van zijn 
dochter verzoend. En de eerste brief, die ze later 
van thuis kreeg, was óók van vader. Zolang als zijn 
gezondheid het toeliet, heeft hij haar ook trouw 
bezocht, hoor. Ik denk, dat hij er zich persoonlijk 
van wilde overtuigen, dat zijn dochter gelukkig 
was en bleef in haar levenskeuze. En dat was zo, 
voor zover ik daar tenminste later nog wel eens 
wat van hoorde via de familie. Want veel schrijven 
mochten die Zusters niet.
Over dat kloosterleven van Nelia zou ik dan ook 
niet zo heel veel kunnen vertellen. Ik ben hier 
trouwens toch al veel te lang aan het woord geweest. 

Zo gaat dat, als een oude man op zijn preekstoel 
zit. En ik ben hier eigenlijk zomaar, ongevraagd, 
binnen komen vallen. Ik zal u nu niet langer meer 
ophouden. Veel plezier nog met elkaar. En eens tot 
ziens allemaal in de schone hemel!

melodie: 
Waar de blanke top.

Ons bescheiden postulantje.
Wordt al vlug aan ‘t werk gezet.
In de tuin en boerderije.
Ze vindt het echt niet altijd pret.
Liever hielp ze in ‘t huiswerk mee. (2x)
Maar in de tuin is werk voor twee. (2x)

Oude Zuster Delphina.
Kan het werk alleen niet aan.
De koeienstal, de tuin, de knechten.
Daar moet je echt met twee voor staan.
Maar op wasdag dan is zij present. (2x)
Wast dapper mee en is kontent. (2x)

Bij het schrobben in de schoonmaak.
Het bakken van het eigen brood.
Elisabeth weet men te vinden.
Die helpt wel weer uit de nood.
Staat heel graag voor ieder klaar. (2x)
Werken kan ze. Reken maar! (2x)

melodie: 
In een blauwgeruite kiel.

Eerste professie komt in zicht.
Centrale verwarming wordt ingericht.
Dat hoorde zo.
Elisabeth moet stoken gaan.
Men roept haar uit haar retraite vandaan.
O jee. O jee. O jee. O jee.

Na verloop van weer drie jaren.
Is de eeuwige Professie daar.
Dat hoorde zo.
Steigers staan in de kapel.
Het was me de versiering wel!
O jee. O jee. O jee. O jee.

Een jonge zuster, flink, kordaat.
Die past heel goed in de Raad.
Dat hoorde zo.
Na 5 jaar kwam ze in ‘t Bestuur
en dat werd van lange duur.
O jee. O jee. O jee. O jee.

Wat Vader zegt gebeurt dan ook.
En Nelia komt thuis.
Zoekt geen dienst voor hele dagen.
Maar menig werkhuis.
Ze doet daar dan de grote was.
Van ’s morgens vroeg tot laat.
Ze sjouwt en wast er dapper door.
Tot het bloed op haar vingers staat.

Ook werken op de boerderij.
Of hij Bernard in de Bond.
Ze doet het allemaal even graag.
Want werken is gezond.
En dat dat waar is kun je zien.
Aan onze Gouden Bruid.
Ze heeft er altijd aangepakt.
En ziet er nog jeugdig uit!

Pater komt binnen in pij.

Goeden avond.
Voor het geval u mij niet mocht 
kennen: Pater Rufinus is mijn 
naam. Ik kom uit het klooster van 
de Capucijnen in Velp. En omdat ik 
hier hoorde zingen over Nelia van Berkel, dacht 
ik bij mezelf: ‘Kom, daar moet ik eens even naar 
binnen. Want van die Nelia weet ik ook nog wel 
wat te vertellen. O, niets dan goeds, hoor!
Het was een braaf meisje en een heel trouw lid 
van de Derde Orde van St. Franciscus.
Een heel gezin hadden ze bij haar thuis. Ik geloof 
dat zij de vijfde van negen was. Maar dat weet ik 
ook niet zo heel zeker meer. Op een goede dag 
vertelde ze me: ‘Mijn zus Jans is pas getrouwd. 
En op de trouwdag stuurde ze me weg om te 
gaan kijken, of in haar toekomstig huis de ramen 
en deuren wel allemaal goed gesloten waren. 
Onderweg erheen werd het mij opeens heel 
duidelijk, dat het huwelijk niet voor mij was 
weggelegd. Ik ga naar het klooster.’ Zestien was ze 
toen. Nog tijd genoeg dus om er rustig over na 
te denken. Maar ze bleef bij haar plan, al sprak 
ze er thuis met geen woord over. Toen ze 18 was 
heb ik haar gezegd, dat ze Vader en Moeder van 
haar toekomstplannen moest vertellen. Maar dat 
durfde ze niet. Toen heb ik op Witte Donderdag 
zelf haar moeder er maar over aangesproken. En 
ik merkte wel dat die er geen bezwaar tegen had, 

als Nelia naar het klooster zou gaan. Haar vader 
keek er anders tegenaan. Die zei: ‘Wachten tot je 
20 bent. Als je dan nóg wilt, mag je gaan. Maar je 
moet niet denken, dat je mij daar ooit zult zien. 
En ik ga je ook niet wegbrengen.’ Maar die soep is 
uiteindelijk ook niet zo heet gegeten als hij werd 
opgediend, hoor!
In december van dat jaar is ze toen met, ik meen 
een meisje Schimmel, in het klooster in Haren 
gaan kijken. Ze wist nog helemaal niet, naar welk 
klooster ze toe zou willen; alleen dat het een 
Franciscaans klooster moest zijn.
Ik was heel benieuwd, hoe het haar in Haren 
bevallen was en vroeg haar daar de volgende 
morgen in de kerk naar. Maar ik kreeg het kordate 
antwoord; ‘Laat me maar met rust. Ik weet het niet!’
Toen ze na 14 dagen kwam biechten, gaf ik haar de 
raad:’ Je moet ook eens bij de Zusters in Oirschot 
gaan kijken’. Maar ze had intussen haar besluit 
blijkbaar al genomen. Ze wilde nergens meer gaan 
kijken, zei ze. Ze ging naar Haren! Punt. Uit.
Maar....er moest gewacht worden, totdat ze 20 was. 
En dat deed ze ook heel precies. Op haar twintigste
 verjaardag vroeg ze aan haar vader verlof om naar 
het klooster te gaan. En dat verlof kreeg ze ook.
Vol goede moed reed ze op Vastenavond, dinsdag 
met haar zwager Jan Brands over een spiegelgladde 
polderweg naar Haren, om over de datum van 
haar intrede te spreken. Het werd 26 april. 
O, wilde u ook weten, wat voor kloosternaam ze 
zou krijgen?........ Ja, daar vraagt u me wat! Even 
denken hoor, hoe dat ook weer was. Het is al zó 
lang geleden. Ik dacht, dat ze mocht kiezen tussen 
Angela en Bernardina. En dat ze toen Angela had 
genomen. Maar daar kan ik me best in vergissen, 
hoor! Ik weet wel, dat ze na enige tijd uit Haren 
bericht kreeg, dat er een Zuster Elisabeth was 
overleden. Als ze wilde, zou ze dus ook Elisabeth 
mogen heten. En zo’n echte Franciscaanse naam 
had ze maar wat graag. Het werd dus uiteindelijk 
Zuster Elisabeth.

De laatste zondag dat ze thuis was, is haar moeder 
nog de hof ingegaan om te kijken of er al wat 
rabarber te vinden was. Daar was Nelia dol op 
en moeder meende, dat ze die in het klooster wel 
nooit meer zou krijgen. (Niets van aan, natuurlijk! 
In Haren hadden de zusters zelf ook volop 
rabarber in de tuin.)
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In ‘49 is het bal
Wat denk je, dat er gebeuren zal?
Elisabeth gaat stichten.
In Lithoijen komt een klooster klein.
Zij zal daar d’eerste overste zijn.
Ze moet er maar weer aan gaan staan.
Maar ze heeft het toch gedaan.

De eerste jaren is het zwaar.
Hoe krijg je de centjes bij elkaar.
Om samen van te leven?
De bakker en de kruidenier.
De kolenman, hoe betaal je die hier?
Ze moet er maar weer aan gaan staan.
Maar ze heeft het toch gedaan.

Ze is op zoek naar werk gegaan.
Haalt dat bij Jansen de Wit vandaan.
Die brengt er bergen sokken.
De zusters werken hard en prompt,
Zodat er weer geld in het laatje komt.
Ze heeft er heel wat voor gedaan.
Maar Lithoijen kon niet blijven bestaan.

melodie:  Hela, gij bloempjes.

Hela, gij zusters,
Wat denk je ervan.
Om hiervandaan te trekken?
We hebben een plan.
Een bisschop in ‘t Westen die vraagt Monialen.
Willen wij kijken, of dat is te halen?
Willen wij kijken, of dat is te doen?

Hela, gij zusters,
Wat denk je ervan?
We wilden toch verhuizen?
Ziehier nu ons plan.
In Wassenaar komt er een kloostertje vrij.
Het is groot genoeg en ook overal dichtbij.
Willen wij kijken of dat is te doen.

Hela, gij zusters.
De plannen zijn klaar.
In ‘t begin van september.
Wordt het Wassenaar.
Maar als we dit klooster verkopen gaan.
Moeten wij er in juli beslist al vandaan.
Willen wij kijken, of dat is te doen?

Hela, gij zusters
De zaak is gered.
Bij brave Clarissen.
Daar wacht ons een bed.
Drie maanden mogen wij samen daar wonen.
God zal die goede Zusters wel lonen.
We zullen dus samen naar Eindhoven gaan.

melodie: ‘Huukske

In negentien honderd zestig en vijf.
Sluit Haren voorgoed zijn deuren.
Maar de grote tocht naar Wassenaar.
Die moet dan nog gebeuren.
Eerst gaan we met tafels en stoelen en wat.
In Eindhoven bivakkeren.
We mogen daar voor een maand of drie.
Bij Zusters komen logeren.
Tra-lal-la-

Maar als het dan september wordt.
Is het ogenblik gekomen.
Waarop van de Clarissenschaar.
Weer afscheid wordt genomen.
Max Mozes komt uit Oss vandaan.
Om de spullen weg te rijden.
Die breng hij dan naar Wassenaar.
Liesbeth zal hem begeleiden.
Tra-la-la.

melodie: Ferme jongens, stoere knapen.

Als de winter weer gaat komen.
Moet de warmingsketel aan.
Liesbeth heeft ‘t op zich genomen.
Maar ‘t vuur, dat wil niet branden gaan.
Liesbeth kijkt er telkens naar. (2x)
En poken maar. En poken maar. (2x)

Zaterdag wil ‘t maar niet branden.
Zondag recollectie-dag.
Nog geen vuur. Het is toch schande.
Waar dat toch aan liggen mag?
Liesbeth pookt voor ‘t slapen gaan. (2x)
De ketel aan. De ketel aan. (2x)

Maar ze had niet in de gaten.
Dat er kolendamp van kwam.
Ze kon het poken maar niet laten.
Tot het haar de lucht benam.
Buiten kennis viel ze neer. (2x)
En kreunde zeer. En kreunde zeer. (2x)

Had men haar toen niet gevonden.
En naar buiten toe gebracht.
Dan was zij vast onomwonden.
Dood gegaan diezelfde nacht.
‘s Morgens vroeg - wat  was men blij. (2x)
Toen kwam ze bij. Toen kwam ze bij. (2x)

melodie: Wie in januari geboren is.

Wie kiest men in ‘44 tot Vicares?
Dat is zij.
En drie jaar nadien tot overste in Reek?
Dat is zij.
Wie wordt er in ‘50 Novicenmeesteres?
En Algemene Overste in vijftig en zes?
Dat is zij. Dat is zij. Dat is zij. (bis)

Wie weet er van armoe’ en zorgen af.
Dat is zij.
Wie heeft er oog voor iedereen?
Dat is zij.
wie weet te leven met jong en oud.
Zodat eenieder haar vertrouwt?
Dat is zij. Dat is zij. Dat is zij. (bis)

Wie weet te besturen met vaste hand?
Dat is zij.
Wie houdt het oog op de toekomst gericht?
Dat is zij.
Wie zit er nooit bij de pakken neer.
En zoekt een oplossing keer op keer?
Dat is zij. Dat is zij. Dat is zij. (bis)

melodie: Een karretje op de zandweg.
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voor Missionarissen. En bij wie komen ze 
aankloppen?.........Ja, uw antwoord is juist: bij Zr. 
Elisabeth. Als ze het werk aanneemt, betekent 
dat, dat ze twee maal per maand ongeveer naar 
kantoor moet komen. Eénmaal om de aanvragen 
te stencillen en éénmaal om de vergadering van 
de kommissie bij te wonen. Het overige werk 
kan thuis gebeuren. Zr. Elisabeth bespreekt de 
vraag met haar medezusters en neemt daarna het 
nieuwe werk erbij.
Ik zie u bedenkelijk kijken. Nog meer werk, en 
dat voor een contemplatieve zuster?...........Maar, 
maakt u zich geen zorgen. Op de boekhouding 
is het niet meer zó druk als in het verleden. 
Bovendien kan Zr. Elisabeth, als ze voor het Sol-
fonds moet werken, het andere werk naar een 
medezuster doorschuiven. Ze krijgt dus echt niet 
teveel, al heeft ze het - vooral in de zomermaanden, 
als de meeste missionarissen thuiskomen - vaak 
toch wel erg druk. Maar ze doet het werk enorm 
graag. En ze komt met hart en ziel op voor het 
belang van haar missionarissen.

Volgende jaartal. Maart 1981.
Kunt u het nog bijhouden? Als het te vlug gaat, 
moet u het maar zeggen, hoor. Maar niet allemaal 
tegelijk, alstublieft. Dan raak ik van mijn apropos af.
Goed. Daar gaan we weer. Wat had ik ook alweer 
gezegd?........ o., ja, maart 1981.
Er worden in de communiteit weer bestuursver-
kiezingen gehouden. (Dat gebeurt altijd om de 
drie jaar, weet u.) Hierbij wordt Zr. Elisabeth ont-
last van de taak van vicares. Maar als econoom is 
ze nog steeds onmisbaar.

Laatste jaartal voor vandaag. Juli 1982.
Een droom van Zr. Elisabeth gaat in vervulling. Ze 
mag naar Rome en bovenal: naar Assisi. Vooral in 
Assisi geniet ze enorm op de vele plekken, die zij 
uit de geschiedenis van Franciscus zo goed kent. 
Haar Franciscaanse hart gaat helemaal open.
En reken maar, dat er op al die heilige plaatsen 
heel wat gebeden en gemediteerd is!
Ik zei net wel: het laatste jaartal. Maar ik wil er, 
voor een goede afronding van dit onderwerp, nog 
één jaartal aan toevoegen. 

26 april 1983.
Op die dag is het precies 50 jaar geleden, dat Zr. 
Elisabeth intrad bij de Zusters Penitenten van het 
Huis van Bethlehem te Haren.

Maar als geboren voddenman.
Weet hij er niet van pakken.
Hij krijgt het spul er lang niet in.
En laat de moed haast zakken.
Maar Liesbeth springt de wagen op.
Gaat alles aan ‘t verstouwen.
Past alles keurig in elkaar.
Weet plaats nog over te houden.
Tra-la-la.

Vier zusters waren al vooruit.
Om bedden klaar te maken.
Want als je niet tijdig rusten kunt.
Zou je van de been af raken.
Het was werken, zwoegen, weken lang.
Voordat er orde kon komen.
Maar iedereen, van oud tot jong.
Was met ‘t huis zeer ingenomen.
Tra-la-la.

Het is een goed besluit geweest.
Om Haren te verlaten.
We voelen ons hier op ons plaats.
Dat heeft u wel in de gaten.
En ook het werk voor onze kost.
Liet niet lang op zich wachten.
We vonden werk bij een fabriek.
Dat ze netjes thuis ons brachten.
Tra-la-la.

Geschiedeniscollege.

Als jullie het niet erg vinden, wil ik ook nog wat 
komen verklappen van de Gouden Bruid. Het zijn 
geen biechtgeheimen, hoor. Daar zou ik niet over 
durven praten. Kun je begrijpen.
Maar ik ben nogal sterk in jaartallen, zie je. En 
daarom dacht ik dat het misschien goed was, 
om hier een klein geschiedeniscollege te geven. 
U krijgt van mij na afloop wel geen stencil mee 
naar huis. U moet dus van dit college zelf maar de 
nodige aantekeningen maken.

Goed. Daar gaan we dan.
Als inleiding even een jaartal uit de pré-historie van 
Wassenaar. November 1964.
Zr. Elisabeth gaat vanuit Haren in Culemborg een 
cursus eenvoudig boekhouden volgen en slaagt 
met lof voor haar examen.
Daarna begint ze aan praktijkboekhouden. Maar 
dat vraagt zoveel studie, dat ze dat bij haar taak als 
overste niet kan volbrengen. Ze moet deze cursus 
tot haar spijt dan ook voortijdig beëindigen. Maar 
de toekomst zal bewijzen, dat ze profijt heeft van 
het geleerde.

September 1965.
Mejuffrouw Tangel van het C.M.C. komt met Zr. 
Elisabeth bespreken, wat voor werk de zusters 
voor dat kantoor zouden kunnen doen. Het wordt 
een deel van boekhouden. Zr. Elisabeth zet daar 
met twee medezusters de schouders onder. En re-
ken maar, dat er secuur gewerkt wordt. Ze rust 
niet voordat ze een goed systeem heeft gevonden 
om de zaken regelmatig te kunnen controleren. 
Want het moet op de cent af kloppen elke maand.
Och, och, wat hebben ze in het begin soms veel 
overuren moeten maken, als er ergens een ver-
schil zat, dat ze maar niet konden vinden.

Volgende jaartal. Maart 1967.
Er hebben bestuursverkiezingen plaats in de 
communiteit. Zr. Elisabeth heeft zich niet meer 
verkiesbaar gesteld als overste. Elf jaar vindt ze 
mooi. Ze wordt opgevolgd door Zr. Joanna. Maar ze 
wordt wel vicares en blijft econoom. En natuurlijk 
houdt ze de zorg voor het werk van C.M.C.
Om dit college niet al te lang te maken, sla ik nu 
maar even een aantal minder belangrijke jaartallen 
over. Die krijgt u bij een volgende gelegenheid wel 
van mij.

Volgende jaartal. November 1976.
Op het C.M.C. hebben ze dringend hulp 
nodig op de afdeling van het Solidariteitsfonds 
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Melodie: Daar komen de schutters.....

Wij nonnen van de Heer, wij leven zonder zorgen;
En niemand piekert hier, ooit om de dag van morgen.
Wij hebben graag ons werk, we leven niet van renten,
en niemand onzer is, bekommerd om de centen!
Heeft ook al moeder - het soms wat zuur,
Wij onderdanen: geen dag, geen uur!
Wij zijn slotzusters - en daarmee uit....
En beuren nimmer een rooie duit!

Volmaaktheid is ons doel, dat gaat niet zo maar even,
De weg daarheen is steil: je zou het op gaan geven.
Maar iedere dag een stuk, ‘t gaat iedere dag naar boven.
Wij stijgen telkens wat, elk graadje moet je loven!
Op sommige dagen - dan gaat het slecht,
Dan komt er van alles geen steek terecht!
Dan zakken we eerder een eind omlaag,
Beginnen dan dadelijk weer even graag!

En staat ook al ‘n keer, in huis de boel op stelten,
Zodat je nagenoeg in tranen weg zou smelten...
Dan breekt na zulk een bui toch altijd weer de zon door:
Wat zou ik kniezen dan.....dan was ik toch een domoor!
We leven rustig, we leven fijn,
Wat is het heerlijk om non te zijn!
We hebben en houen zo’n goeie zin!
En ruilen niet eens met de koningin!

Dit stukje tekst komt uit een andere levensloop 
die tijdens het feest werd voorgelezen.

In Lithoijen werd ‘n nieuw klooster gesticht
‘t werd door haar goed ingericht
Ze heeft hier veel kou en armoe geleden
En in haar eentje heel veel gebeden

Voor Jansen de Wit werd hier gewerkt
De verdiensten waren zeer beperkt
Haar taak was hier nog niet volbracht
Of in Haren werd weer op haar gewacht

Mijmering over de oude tijd.

Toen alles nog in het klooster was
als in de oude tijd,
toen in een houten kribbetje
ons strozak werd gespreid,
toen wij nog bij een blakertje
ons hesen in de kleden,
toen hebben wij de soberheid
terdege kunnen leren.
Tralalalala  4x

Toen men nog wijde hemden droeg
en broeken zonder eind,
en ieder keurslijf, wit of bruin,
met hout was gebaleind,
toen men de wollen lakens
na 3 maanden mocht keren,
toen hebben wij de kloosterhygiëne
terdege kunnen leren.
Tralalalala  4x

Toen onze tafel werd gedekt
met planken en een pint,

met vork en lepel, die men nu
op de antiekbeurs vindt,
toen men heel vaak per dag de grond
met kussen moest vereren,
toen hebben wij niet de lenigheid,
maar d’ ootmoed kunnen leren.
Tralalalala  4x

Toen men nog zei: ,Het in mijn schuld’
en ,Deo Gratias’,
ter liefde Gods patiëntie zuster
nog in de mode was,
toen ,onze sluier en de bef ’
nog hoorden bij onz’ kleren,
toen hebben wij de kloostertaal
vakkundig kunnen leren.
Tralalalala  4x

Toen men geknield om spreken vroeg
als ‘t in de regel stond,
en men op kermisdagen prulletjes
maken ‘t einde vond,
toen men op ‘t feest van d’ overste
de prulletjes mocht offreren,
toen hebben wij de kans gehad
saamhorigheid te leren.
Tralalalala  4x

En nu de cel een kamer is,
de voile plus permanent, 
de overste in dialoog
zich tot de zusters wendt,
nu blijven alle deugden die
ons vroeger moesten sieren,
en kunnen we zeer eensgezind
deez’ grote feestdag vieren.
Tralalalala  4x

Lied uit de feestbundel van het 70 jaar kloosterfeest
van zuster Elisabeth, op 26 april 2003.

Zuster Jacinta had als hobby tekenen en ze 
maakte veel tekeningen. Als er iets in het kloos-
ter te vieren was, bijvoorbeeld een jubileum, 
werd er een beroep op haar gedaan. Ze maakte 
dan tekeningen bij de tekst. De tekeningen die 
in dit hoofdstuk zijn geplaatst zijn dan ook van 
haar hand.
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Een grote eikenhouten kast op haar kamer is daar het bewijs van. De planken liggen vol met patronen en spullen.
Elisabeth maakt schorten - nog op een ouderwetse handnaaimachine - en is nu bezig met een damasten tafellaken. Ook 
een fijntjes geborduurd schellekoord komt uit de kast. Alles is voor de jaarlijkse fancy-fair die georganiseerd wordt.

Feest
Zeventig jaar als kloosterzuster. Dat laat de familie niet stilletjes voorbijgaan. Daarom wordt er op 26 april in Boxmeer 
een middag met een zalig diner georganiseerd ter ere van de negentigjarige Elisabeth.
Een zuster voor wie je, zodra je haar eenmaal hebt ontmoet, niet anders dan iets van ontluikende genegenheid kunt 
voelen.

Een kwartier voor de mis van 9 uur, komen de zusters in de refter samen, om zich vervolgens in volgorde 
naar de kapel te begeven. De klok in de kapel wordt ondertussen geluid.
Voorop lopen drie zusters, waarvan een het kruis draagt, de andere elk een brandende kaars.
Daarachter volgt: De zusters twee aan twee, vanaf de jongste, daarna de zangeressen, achter de zangeressen 
volgt de zuster, die haar jubileum het dichts nabij is, deze draagt de kroon.
Dan volgt de jubilaris met een brandende kaars in haar hand, achter haar, de Eerwaarde Moeder en Moeder 
Vicaris. Ondertussen zingen de zangeressen de psalm…………
Wanneer allen op de plaatsen gezeten zijn, intoneert de priester, ‘Veni Creator’.
Daarna volgt een toespraak.
Na de toespraak gaat de jubilaris op de communiebank knielen en komt de priester haar de kroon op het 
hoofd plaatsen, terwijl hij de woorden uitspreekt ‘Coronet te’
Hierna hernieuwt de jubilaris haar H. Professie als volgt: Ik dank God die mij tot het kloosterleven geroepen 
heeft, en vraag vergiffenis voor de fouten welke ik daarin bedreven heb. Ik beloof opnieuw aan de H. Maagd 
Maria en onze H. Vader Franciscus, te leven in gehoorzaamheid in armoede en zuiverheid, en onder ‘Slot’ 
volgens Regel en Constitutiën, dezer Orde, met het vaste besluit daarin te volharden tot aan mijnen dood.
Hierop antwoordt de priester; “Indien gij dit onderhoudt, beloof ik U van Godswege het eeuwig jubelfeest Amen.
Daarna zet het koor de psalm in ‘Ecce quam bonum”.
Wanneer deze is uitgezongen, zegent de priester eerst de jubilaris, vervolgens de aanwezigen en begint 
daarop de mis.
Onder de H. Mis wordt de communie eerst aan de jubilaris gegeven, dan volgen de zusters.
Na de mis zingt men het ‘Te Deum’.
Daarna wordt een psalm gezongen en gaan de zusters weer in processie naar de refter, waar de bruid wordt 
gelukgewenst.
Vòòr de felicitatie knielen allen neer en bidden het gebed; ‘Onder Uwe bescherming’.

Plechtigheden bij het vieren van een 60 jarig kloosterfeest

Boxmeer
Ze werd geroepen op de dag dat haar tweede zus trouwde. Maar ze trad pas in het klooster toen ze twintig lentes telde. 
Zuster Elisabeth van Berkel, oorspronkelijk afkomstig uit Velp, is nu negentig jaar. Een opmerkelijke leeftijd, maar nóg 
opmerkelijker is het feit dat op 26 april Elisabeth precies zeventig jaar kloosterzuster is.

Ze is klein en valt een klein beetje weg in de grijstinten van haar zusterkledij. Maar de negentigjarige Elisabeth van Berkel 
is beslist niet iemand die snel over het hoofd wordt gezien. Fier op de schouders en met een onverwachte kordaatheid in 
haar manier van lopen, zou je eenvoudig niet zeggen dat deze dame de negentig alweer gepasseerd is.
Wat de tand des tijds aan de buitenkant misschien iets getekend heeft, doet niets af aan de innerlijke gloed die Elisabeth 
in zich heeft. Een warmte, die zodra ze glimlacht, haar hele gezichtje laat oplichten. En nog steeds heeft ze, weliswaar 
verstopt achter een grote bril, intelligente ogen die ondeugend kunnen sprankelen zodra ze een grappige herinnering te 
berde brengt.

Geroepen
Ze was zestien toen ze geroepen werd. Elisabeth herinnert zich dat nog als de dag van gisteren. ‘Ik werd geroepen op de 
dag dat mijn tweede zuster trouwde. Ik was toen zestien. Het was eigenlijk heel vreemd. Van te voren geloofde ik wel - ik 
ben tenslotte katholiek opgevoed - maar dat ik naar het klooster zou gaan had ik nooit verwacht.
Ik ging op de dag van de trouwerij even kijken of het huis goed afgesloten was. Onderweg bedacht ik me dat ik óók wel 
zo’n leuke jongen wilde treffen als die waar mijn zus mee ging trouwen.
Toen hoorde of voelde ik een soort inwendige stem die me zei dat ik geen jongen moest zoeken, maar dat ik naar het 
klooster moest gaan. Het was heel duidelijk; een heel zeker gevoel. Ik heb het eerst nog voor mezelf gehouden, maar toen 
ik zeventien was heb ik het aan mijn ouders verteld.’

Reactie
De reactie was eenvoudig. Het mocht wel, maar de jonge Elisabeth moest eerst wachten tot ze twintig was. Dan was ze 
wat ouder, wijzer en misschien wilde ze dan toch wel iets anders. Maar Elisabeth wist wat ze wilde en op haar twintigste 
verjaardag vroeg ze het nogmaals aan haar vader. Hij keurde het goed.
‘Dus ik ging kijken naar welk klooster ik wilde. Ik wilde niet in een actieve orde en wel in de Franciscaner geest. Op een 
dag ben ik met Ciska Schimmel meegefietst  naar het klooster van Haren. Daarna heb ik drie weken voor mezelf nage-
dacht, maar ik kon niet anders; ik moest. Toen ben ik op 26 april 1933 ingetreden.’

Leven
Zeventig jaar in het klooster is een hele tijd, maar Elisabeth heeft er absoluut geen spijt van ‘Ik ben nu negentig, mijn 
verstand is nog goed, ik kan alles nog bijhouden. Alleen mijn oren zijn wat slechter geworden. Maar ik ben gelukkig, écht 
gelukkig. Ik heb nooit, nooit spijt gehad.’
Elisabeth is de nog enige in leven zijnde Van Berkel uit Velp. Als zevende van het gezin heeft ze al haar zussen en broers 
al verloren. Maar eenzaam voelt ze zich niet. Ze heeft nog nichtjes en neven in de Graaf en ze is al jarenlang omringd 
door haar medezusters.
‘En ik heb zo mijn bezigheden. Ik houd ervan om te bidden en de getijden te volgen. In de ochtend de Lauden, dan de 
middagdienst, de vespers en uiteindelijk de completen. En ik mag graag handwerken’, glimlacht ze.

 ‘Ik heb er echt nóóit spijt
                         van gehad’

Graafsche Courant woendag 23 april 2003

Velpse zuster 
Elisabeth van Berkel
viert 70 jaar kloosterleven
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Verbouwing van het Klooster
De zusters hadden zo ook hun wensen. 
Een en ander moest verbouwd worden. 
Een verbouwing betekende: veel werkvolk
voor langere tijd over de vloer. 
Het zou wel enige tijd duren voordat
het klooster een echt Slot was.
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Bouwtekening van de nieuwe voor- en zijgevel 
met de kapel. Dit ontwerp is niet uitgevoerd.

De zusters Penitenten
hadden zo hun eisen!
Onderhandelingen en de eerste verbouwingen
Het had nog heel wat voeten in aarde voordat 
de zusters het klooster konden betrekken. Het 
kerkbestuur, dat immers eigenaar van het klooster 
was en beheerder van het ‘Geheim Fonds’ had 
het klooster te huur of eventueel ter verkoop 
aangeboden. De bisschop van ’s-Hertogenbosch 
besliste uiteindelijk hierover. Het zou een verkoop 
worden van fl. 16.500,00.
Toen de zusters in het klooster gingen wonen, 
wisten ze dat er nog veel aan verbouwd moest 
worden en dat ze dus veel werkvolk over de vloer 
zouden krijgen de eerste tijd. Dit betekende dat 
het nog wel even zou duren voordat het klooster 
een echt Slot zou zijn. Er moesten in het klooster 
nog wat grote en kleine aanpassingen aangebracht 
worden. Hiervoor kwam aannemer G. Hol uit 
Haren het klooster bekijken.
Rector Kuijte moest b.v. een eigen kamer krijgen. 
Hij was op 9 december 1949 benoemd en wilde 
zo snel mogelijk in het klooster gaan wonen. Dit 
was een van de eerste interne verbouwingen die 
tot stand werden gebracht. Op 20 december 
1949 kon de rector al zijn intrek nemen in zijn 
eigen kamer. Aannemer G. Hol verbouwde 
ook de spreekkamers en de logeerkamers. 
Hij deed verder nog andere grote en kleine 
verbouwingen. Al deze verbouwingen werden 
gedaan onder toezicht van architect P.G. 
Elemans uit Ravenstein. 
De zusters moesten hard werken, overal 
waar gebouwd werd, moesten zij de ruimtes 
leegmaken en andere ruimtes tijdelijk 
inrichten. 

Een eigen verwarmde kapel
De zusters wilden een eigen kapel. Er was al een 
kapel, maar deze oude kapel van de zusters van 
J.M.J. was veel te klein.
Voor het ontwerp van de nieuwe kapel 
werd architect P.G. Elemans uit Ravenstein 
ingeschakeld. Op 22 juni 1950 kwam 
architect P.G. Elemans met de eerste 
ontwerptekeningen. Deze werden door de 
eerwaarde moeder Elisabeth en rector Kuijte 
goedgekeurd. Ook kreeg het de goedkeuring 
van de Algemeen Moeder Overste van 
Haren die bij de meeste besprekingen 
aanwezig was.
Het ontwerp werd ingediend, maar op 
9 november kregen de zusters bericht dat de 
bouwvergunning niet kon worden verleend 
wegens gebrek aan bouwvolumen.
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Tekening van de linker zijgevel in de bestaande situatie en tekening van de linker zijgevel in de  nieuwe situatie. 
Dit ontwerp is niet uitgevoerd. 

Eind januari 1951 gingen rector Kuijte en architect 
Elemans naar ‘s-Hertogenbosch om over de 
bouwvergunning te praten. Het gesprek had effect:  
veertien dagen later zou de bouwvergunning er zijn. 
Er werd besloten om de verbouwing van de nieuwe 
kapel aan te besteden en 4 aannemers te laten 
inschrijven. Uiteindelijk werd het aannemer G. Hol 
uit Haren. Aannemer G. Hol was bij de zusters 
bekend en omdat hij al wat werkzaamheden naar 
tevredenheid van de zusters had verricht in het 
klooster viel de keuze op hem.
Architect Elemans moest ook van de zusters 
bekijken of er een mogelijkheid was om een 
centrale verwarming aan te leggen. 
In maart 1951 zijn de architect Elemans en de 
heren Burgens en Felix hiervoor in Haren geweest. 
Mijnheer Felix uit Den Bosch kreeg de opdracht 
omdat hij de verwarming veel goedkoper kon 
aanleggen en omdat de zusters hem ook echt heel 
geschikt vonden. De bisschop moest hierover 
nog wel goedkeuring geven omdat centrale 
verwarming in die tijd een hele luxe was.
In de nieuwe (buiten-) kapel zouden ook mensen 
uit het dorp mogen komen. Hiertegen kwam 
de nieuwe pastoor Koenraadt in opstand. Hij 
was bang dat zijn parochianen dan naar deze 
verwarmde kapel zouden gaan en daar de intenties 
i.p.v. bij hem in de parochiekerk zouden laten 
lezen. Boos schreef hij hierover naar de bisschop.
Ook moest er een tijdelijke kapel ingericht 
worden. De werkkamer werd nu zolang als kapel 
ingericht. Rector Kuijte heeft de tijdelijke kapel 
ingezegend. 

Ontwerptekeningen
Er zijn verschillende ontwerptekeningen 
gevonden van de verbouwing van het klooster. 

Hier is nogal wat onduidelijkheid 
over. Zoals een tekening van een 
nieuwe rechter zijgevel met de kapel. 
In het vooraanzicht en de plattegrond 
is op deze tekening de sacristie anders 
dan wat er uiteindelijk gebouwd is. De 
voordeur van de sacristie zit aan de 
voorkant en ook de indeling is daardoor 
anders. Verder is de hele rechter zijgevel 
achter de kapel hoger getekend dan 
de kapel. Mogelijk hebben de kosten 
meegespeeld bij de uitvoering van de 
plannen en is er voor gekozen de rechter 
zijgevel in tact te laten en alleen hiertegen 
een nieuwe kapel met sacristie te bouwen.
De zusters Penitenten hadden architect 
Elemans ook een ontwerp laten maken 
voor de begane grond van de linker 
zijvleugel. Maar toen het ontwerp ter 
sprake kwam bleek dat de linker zijvleugel 
eigendom was van het kerkbestuur. Dit 
ontwerpplan is daarom ook niet uitgevoerd. 
Ook later, toen de zusters wel in het bezit 
kwamen van de 3 leslokalen in de linker 
zijvleugel, ging het plan om er spreekkamers 
en logeerkamers te maken niet door.

De bouw van de kapel
De kosten van de bouw van de kapel kwamen 
uit op een bedrag van ± fl. 35.198,--.
Op dinsdag 27 maart 1951 werd er aan de 
bouw van de kapel begonnen. De voorgevel, 
die mooi symmetrisch was opgebouwd, moest er 
aan geloven. Aan de rechterkant kwam de nieuwe 
kapel samen met de sacristie. Hiervoor moest de 
rechter voorgevel en het voorste deel van de rech-
ter zijvleugel gesloopt worden. 
De bouw verliep voorspoedig, maar tijdens de 
bouw kwamen de zusters wel steeds met weer 
nieuwe plannen.
Dit was omdat ze tijdens de bouw pas zagen hoe het 
ging worden en zij vonden dan dat bepaalde ruimtes 
te klein zouden worden. Met architect Elemans 
werd hier dan over gesproken en het ontwerpplan 
werd hieraan aangepast.
Op 20 juli kon de kap erop. De zusters waren 
er niet van op de hoogte dat het in Lithoijen 
gebruikelijk was dat het werkvolk dan op een 
koffietafel werd uitgenodigd en dat door de buurt 
een krans werd gemaakt. De buurt werd dan ook 
op een glaasje getrakteerd.
De zusters hadden hierdoor onverwacht hun 
handen vol om alles klaar te maken. Maar het 
kwam voor elkaar: in de spreekkamer was de tafel 
gedekt voor het werkvolk. Zij waren met 14 man. 
De buurt moest naar de grote zaal. Wel vonden 
de zusters het fijn dat rector Kuijte op tijd thuis 
was, want hij had zoveel aan de bouw bijgedragen, 
dat het niet leuk zou zijn als hij er niet bij was. 
Toen iedereen er was werd de krans in de nok van 

Architect P. G. Elemans uit Ravenstein.
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Aannemer Gerrit Hol uit Haren.

Ontwerp westgevel klooster met nieuwe kapel en sacristie en rechter zijvleugel. 
De zijgevel is hoger dan de kapel. Dit ontwerp is niet uitgevoerd.

Ontwerp oostgevel klooster met verhoogde rechter zijvleugel. Dit ontwerp is niet uitgevoerd.

Het inzegenen van de nieuwe kapel
De nieuwe kapel moest voordat hij in gebruik kon 
worden genomen, worden ingezegend.
Rector Kuijte stelde aan bisschop Mutsaerts 
voor of hij de inzegening op 24 september kon 
doen. Maar monseigneur was op deze datum 
verhinderd. Dit was voor de rector en de zusters 
een grote teleurstelling. 
Rector Kuijte heeft hiervoor nogmaals audiëntie 
aangevraagd en gekregen bij de bisschop. De rec-
tor wil graag zekerheid en de zusters niet minder, 
het zou mooi zijn als de bisschop hun kapel zou 
komen inzegenen.
Echter, rector Kuijte kreeg nog geen zekerheid, 
maar de bisschop zou hierover nog iets laten we-
ten.
Vol spanning werd er afgewacht. Rector Kuijte 
had zijn best gedaan.
Op 20 september kreeg rector Kuijte gasten uit Ge-
mert, die door zijn tussenkomst audiëntie gekregen 
hadden bij de H. Vader de Paus. De gasten brachten 
voor rector Kuijte een prachtige pauselijke zegen 

de kapel opgehangen. Deze was door de meisjes 
uit de buurt gemaakt, een groene krans met 
roosjes en rode lintjes. De zusters mochten even 
komen kijken. Pastoor Koenraadt en rector Kuijte 
hebben ieder een kort woordje van dankbaarheid 
gesproken. Zij dankten God dat de kapel al zo ver 
klaar was, zonder ongelukken. 
De zusters trokken zich daarna weer stil terug 
naar de noodkapel. Het werkvolk deed de tafel 
eer aan en liet zich de boterham goed smaken. De 
buurt in de zaal maakte flink gebruik van een glaas-
je bier en limonade met een koekje. Allen waren 
na afloop zeer voldaan. Dit was ook goed voor het 
contact tussen de zusters en de buurt. 

De zusters bleven maar intern verhuizen.
De zusters moesten nogal eens intern verhuizen 
in het klooster zodat de monteurs en het werkvolk 

1951/2
Verbouwingen Lithoijen door:
Aannemer: H.J. Hol Haren
Architect: P.G. Elemans Ravenstein
Timmerman: W. H. Arts Haren
Verwarming: Felix ‘s-Hertogenbosch
Koorbanken: W. Manders Schaijk
Electriciteit: Gerard van Haaren

Contract van aanneming.
Gesloten tussen het Hoofdbestuur van de Eerwaarde 
Zusters Penitenten te Haren bij Megen, te ener 
zijde en de Heer J. Hol aannemer te Haren, als 
Contractant, ter andere zijde betreffende uitvoering 
van:
Het slopen der bestaande kapel, het bouwen van 
een nieuwe kapel en de verbouwing van het klooster, 

alles te Lithoijen, op een terrein kadastraal bekend 
Gemeente Lithoijen Sectie A. N. 1760, overeenkomstig 
het betreffende bestek met daarbij behorende 
tekening vastgesteld 28 febr. 1951: door de architect 
P. G. Elemans te Ravenstein

Artikel 1
Contractant ter andere zijde verklaart zich bereid, 
tot het uitvoeren van alle werken en het leveren van 
alle materialen, door het maken van bovengenoemde 
werken, zoals deze zijn beschreven en aangegeven in 
bovengenoemd bestek en bijbehorende tekeningen, 
en de tijdens het werk te verstrekken werktekeningen.

Artikel 2
Voor het uitvoeren van de in dit contract beschre-
ven werkzaamheden en leveringen, ontvangt de 
Contractant ter andere zijde de som van vijf en 
dertigduizend een honderd acht en negentig gul-
den. fl. 35198.-

Betaalbaar in zoveel termijnen als in bovengenoemd 
bestek is beschreven.
Getekend:
Aannemer Joh. Hol. Haren
Architect P. G. Elemans Ravenstein
H. M. Baltussen Overste

In een eenvoudig schriftje werd de boek-
houding van de bouw bijgehouden.

dan beter konden doorwerken. De zusters moesten 
naar boven verhuizen en de logeerkamers werden 
in gebruik genomen.
De eerste logeerkamer werd ingericht als refter, 
de tweede als ziekenkamer, waar zuster Egidia en 
zuster Johanna gingen slapen. De derde kamer 
zou dienst gaan doen als kapel, maar dit kon nog 
niet daar dit eerst weer aangevraagd moest wor-
den in ’s-Hertogenbosch aan de bisschop. Tegen-
over deze kamers was de slaapzaal. Aan het einde 
van de gang waren nog twee kamers. Martien, de 
tuinknecht, had deze tot dan toe in gebruik. Zij 
werden nu gebruikt  als sacristie en als naaikamer 
voor het handwerk van de firma Geurts.
Volgens aannemer Hol zou de kapel 15 augustus 
klaar zijn, maar het werd eind augustus. Het werd 
steeds later. ‘Maar wanneer is de kapel nu toch 
eens klaar?’ klaagden de zusters, ze zagen het aan-
komen dat, als het werkvolk zo traag bleef door-
werken, het winter zou worden vóór de kapel in 
gebruik kon worden genomen.
Er werd met rector Kuijte afgesproken een da-
tum vast te leggen, waarop de kapel beslist klaar 
moest zijn. De datum werd vastgesteld op 24 sep-
tember. Dit voorstel werd voorgelegd aan architect 
Elemans. Volgens hem moest dat lukken maar dan 
moest er wel flink worden aangepakt. Aannemer 
Hol vertelde dat dat mogelijk was.
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Plattegrond 1e verdieping klooster

Vergunning en uitbreiding van 
het klooster 12 juli 1951

geestelijken dan uit te nodigen om er dan 
een feest van te maken.
Op vrijdag 28 september kreeg rector Kuijte 
bericht van de bisschop dat het onmogelijk 
was dit jaar aan het verzoek van rector Kuijte 
te voldoen. Het inzegenen van de kapel 
door de bisschop moest vanwege  de grote 
drukte nog even op zich laten wachten.
Rector Kuijte moest in 1952 de bisschop 
opnieuw hieraan herinneren en deze 
aanvraag opnieuw indienen. 
De kapel was klaar maar intern moest er 
nog het een en ander gebeuren waardoor 
er steeds werkvolk in het klooster was. 
Pas op 24 augustus 1952 was alles klaar 
en werd het klooster “Jerusalem” een 
Slot naar tevredenheid van de zusters.

Plattegrond klooster met de 
nieuwe kapel en sacristie.

mee op perkament: een volle aflaat voor de rector 
en voor de zusters van het klooster ,Jeruzalem’. Zo 
bleef het maar steeds weldaden en zegen regenen 
op klooster Jeruzalem.
Op zondag 23 september moest er aan alle kanten 
nog gewerkt en gesjouwd worden om de kapel 
klaar te hebben vóór 24 september. Het was goed 
dat er een datum was vastgelegd anders was het 
zeker niet op 25 september klaar gekomen. Al het 
werkvolk slaagde er tegen de einddatum nog in 
om de laatste hand aan hun werk te leggen.
Het inrichten van de kapel was ook een klus. De 
vele meubels en spullen waarvoor rector Kuijte had 
gezorgd, zoals de preekstoel, de communiebank 
het zusterkoor en de beelden werden in de kapel 
geplaatst.
In een deel van de sacristie was een biechtstoel 

gemaakt waarvan de ingang in de kapel zat.
Op 23 september ’s avonds om 11 uur was de 
beurt aan de zusters. Zij mochten dan pas gaan 
poetsen en de kapel versieren. De hele nacht werd 
er doorgewerkt want niet alleen de kapel maar ook 
het rectoraat en de zit- en eetkamer van de rector  
moesten nog worden aangepakt. Tegen de morgen 
was alles klaar. De nieuwe kapel zag er feestelijk uit.
Rector Kuijte was door de bisschop gemachtigd om 
op 25 september 1951 de  nieuwe kapel in te zegenen.
’s Morgens om kwart voor acht was de eerste H. 
Mis waarbij de kapel werd ingezegend. Pastoor 
Koenraadt was ook aanwezig bij deze dienst. Verder 
werden er geen heren geestelijken uitgenodigd.
Wel zou er gewacht worden op de inzegening 
van de bisschop, en tevens op de titelheilige van 
de kapel. Rector Kuijte vond het beter de heren 
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Aanzicht en plattegrond
tekening van de nieuwe
kapel en sacristie. 

De nieuwe kapel van het klooster Jerusalem.
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Ontwerp voorgevel van het klooster
met nieuwe kapel en sacristie. 
Ontwerp sacristie is anders uitgevoerd.

Vergunning tot het uitbreiden van een gebouw.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Lith; beschikkende op het verzoekschrift d.d 9 
augustus 1950 van de Eerw. Zusters Penitenten 
te Lithoijen om op het perceel, kadastraal 
bekend Gemeente Lithoijen sectie A nr. 
1760, plaatselijk genaamd Lithoijen te mogen 

uitbreiden een gebouw, bestemd voor kapel en slaapzaal gelet op art. 
6, eerste lid, sub a der Woningwet; mede gelet op de bepalingen der 
bouwverordening van die gemeente; BESLUITEN: aan de Eerw. Zusters 
Penitenten voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen, volgens 

bijbehorende tekening(en) en geraamde bouwkosten de  23-ste Februari 1951.

getekend Burgemeester en Wethouders.

De symmetrische voorgevel van het
klooster uit 1884, voordat de zusters 
Penitenten er in 1949 kwamen wonen.

Voorgevel van het verbouwde klooster
met de nieuwe kapel met sacristie.
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Voorstel aankoop Linkervleugel
De zusters woonden in het hoofdgebouw en de 
rechterzijvleugel van het klooster. De zusters 
dachten dat ze ook mochten beschikken over de 
linkerzijvleugel, maar dat was een vergissing. De 
drie lokalen van de linkerzijvleugel op de begane 
grond  waren tijdens de koop eigendom van het 
kerkbestuur gebleven. De 1e verdieping van de 
linkerzijvleugel was voor de zusters daar mochten 
ze wel over beschrikken. De drie lokalen waren 
vroeger bij de zusters van J.M.J. in gebruik als een 
drie-klassige school. Nu zat er de bewaarschool 
waar destijds kleuterleidster Riet van Schaijk de 
scepter zwaaide. De twee lokalen die overbleven 
werden gebruikt voor dorpsactiviteiten.

Haren, 17 april 1951.

Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie
Monseigneur Wilhelmus Mutsaerts.
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Monseigneur,
Verleden jaar hebben wij met goedkeuring van Uwe Hoogwaardige 
Excellentie van het Kerkbestuur van Lithoijen het klooster aldaar 
aangekocht met uitzondering van het linker gedeelte waarin de 
vergaderingslokalen der parochie waren ondergebracht, die het 
kerkbestuur niet kon missen. Wel werd ons toen reeds toegezegd ook dat 
gedeelte te kunnen kopen, als wij hen aan een behoorlijk parochiehuis 
konden helpen. Die gelegenheid doet zich nu voor, daar de Gemeente bereid is ons een 
gebouw, dat vroeger als school gediend heeft af te staan voor de som van fl. 3000.- . De verbouwing van 
dit gebouw tot een behoorlijk parochiehuis is begroot op fl. 11.149,-. Het Kerkbestuur van Lithoijen 
heeft zich bereid verklaard, na verkregen toestemming, ons daarin met fl. 3000,- tegemoet te komen, 
en als de verbouwing meer dan fl. 10.000.- gulden zou bedragen, mochten wij nog eens komen praten, 
daar het thans gebruikte deel van het klooster als vergaderlokaal niet voldeed. Voor ons zou dat 
gedeelte buitengewoon van pas komen, daar het bovengedeelte vroeger heeft gediend als slaapzaal voor 
pensionairen en nu met weinig kosten ook als dusdanig kan worden ingericht voor de zusters, terwijl 
het benedengedeelte, dat dan geheel buiten het Slot valt, kan worden gebruikt voor spreekkamers en 
verblijf voor de knecht. De hiervoor benodigde gelden zouden kunnen worden verkregen door verkoop 
van de boerderij van het klooster te Reek, die geschat wordt op fl. 14.000,- en die wij voor het klooster 
aldaar niet nodig hebben en thans slechts zeer weinig rente oplevert, zodat die gelden in Lithoijen veel 
beter kunnen worden besteed. Mogen wij Uwe Hoogwaardige Excellentie eerbiedig verzoeken ons te 
willen mededelen, hoe U.H.E. over ons voorstel denkt, dan zullen wij, zo U.H.E. er mede accoord gaat, 
èn de aanvraag voor de transacties in Lithoijen, èn de aanvraag voor de verkoop van de boerderij te 
Reek afzonderlijk bij Uwe Hoogwaardige Excellentie indienen. Van Uwe Hoogwaardige Excellentie de 
zeer ootmoedige dienares,

Zuster M, Pacifica
Algemeen Overste Zusters Penitenten Klooster Bethlehem Haren.

Toch wilden de zusters graag beschikken 
over de linkerzijvleugel. Hierover moesten zij 
onderhandelen met Pastoor Cooymans en het 
kerkbestuur. De zusters wilden het graag kopen. 
Pastoor Cooymans en het kerkbestuur zagen dit 
niet zitten. Dus ging de koop niet door, tot grote 
teleurstelling van de zusters die in dat achterste 
lokaal graag de knecht zouden hebben gehuisvest.
Achter het klooster lag een boomgaard van 40 
aren. Deze boomgaard wilden de zusters ook graag 
kopen. Hier stemden pastoor Cooymans en het 
kerkbestuur mee 
in, deze koop ging 
wel door.

De eerste plannen voor de linker zijgevel.
Tijdens de bouw van de kapel en de verbouwingen in het klooster 
maakten de zusters al plannen voor de indeling van de linker zijgevel.
Eerst moesten ze een plan bedenken om de linker zijvleugel te 
kunnen kopen.  

Ravenstein, 2 april 1951.

Aan de Weleerw. Heer Rector v. Helvoort
Bisschoppelijk Inspecteur Afd. Bouwzaken
te ‘s-Hertogenbosch

Weleerwaarde Heer,
Namens de Eerw. Zusters Penitenten te Lithoijen, Moederhuis Haren bij Megen, zend ik U hierbij in:
a. Een plan tot verbouwing van de linkervleugel van het klooster te Lithoijen.
b. Een plan voor de verbouwing van de oude Jongensschool tot verenigingsgebouw.
Deze plannen staan geheel met elkaar in verband en wel om de volgende reden: In de linkervleugel, 
van het klooster zijn twee klassen van de voormalige meisjesschool ingericht als verenigingsgebouw.
Nu de Eerw. Zusters deze vleugel zelf nodig hebben, om deze in te richten voor ontvangkamer, dagverblijf 
van de knecht, slaapzaal, enz. enz. moet er iets gezocht worden voor een ander verenigingsgebouw.
De oude jongensschool, die op het moment renteloos staat, en die eigendom is van de Gem. Lith, kan 
daar met geringe kosten prachtig voor worden ingericht.
De kosten zullen voor een gedeelte door het Kerkbestuur van Lithoijen en door de Zusters moeten 
worden gedragen. De school is voor ±fl. 3.000.- te koop van de Gemeente.
Dit is een kleine toelichting betreffende deze plannen.
Hopende dat ik op Uw medewerking in deze mag rekenen, teken ik met de meeste hoogachting,

Uwe Dienstwillige dienaar:
P. G. Elemans, Architect

26 September 1951.
Aan de ZeerEerw. Heer J. Kuijte
Rector Liefdegesticht te Lithoijen.

ZeerEerwaarde Heer,
Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 19 dezer en Uw 
mondeling verzoek, om de nieuwe kapel van Uw Liefdegesticht 
plechtig te komen benediceren, moeten Wij U tot Ons leedwezen mededelen, dat Wij voorlopig zo 
overladen zijn met werk, dat U over enige maanden b.v. in het voorjaar van 1952 nog eens op deze 
kwestie terugkomt.

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts
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Haren, 28 Mei 1951.

Aan zijne Hoogwaardige Excellentie
Monseigneur W. Mutsaerts.
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Hoogwaardige Excellentie,
Ondergetekende, Zuster Maria Pacifica, algemene Overste 
der Zusters Penitenten te Haren gem. Megen, verzoekt bij 
deze eerbiedig ingewonnen advies van Uwe Hoogwaardige 
Excellentie, te mogen overgaan tot verkoop van de oude 
school te Lithoijen voor de som van DRIE DUIZEND 
GULDEN en deze te doen verbouwen tot parochiehuis, wat begroot is 
op ELF DUIZEND HONDERD NEGEN EN VEERTIG GULDEN, in welke som het kerkbestuur der 
parochie Lithoijen bereid is tegemoet te komen met een bedrag van DRIE DUIZEND ZES HONDERD 
GULDEN, en dit herbouwde parochiehuis over te dragen aan het Kerkbestuur der parochie Lithoijen 
in ruil voor het resterende gedeelte van het klooster, dat nu nog eigendom is van de parochie Lithoijen 
en gebruikt wordt als parochiezalen.
Van Uwe Hoogwaardige Excellentie de zeer ootmoedige dienares

Zuster M. Pacifia
Overste Klooster Bethlehem,
Haren gem. Megen.

Gevraagd verlof door deze volgens voorstel verleend, onder gehoudenheid
tot behoorlijke verantwoording en wijziging van de Inventaris.
‘s-Hertogenbosch, 30 mei 1951.

Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

De verbouwing is getekend door Architect P. G. Elemans uit Ravenstein.
In de tekening zien we het schoolgebouw in 1951 in bestaande situatie. 

In de plattegrond zien we de twee leslokalen en links de onderwijzerswoning.

Schoolfoto voor de jongensschool aan
de Langwijkstraat, eind jaren ’40 

met als onderwijzer Harrie Swaans.

De R. K. school te Lithoijen aan de Langwijkstraat.

De zusters krijgen hun zin
Rector Kuijte ging nog eens onderhandelen 
over de linkerzijvleugel. Pastoor Cooymans 
was immers opgevolgd door pastoor 
Koenraadt. Rector Kuijte vertelde pastoor 
Koenraadt en het kerkbestuur dat de zusters 
graag de linkerzijvleugel bij het klooster wilden 
voegen, om daar dan de nodige spreekkamers 
en logeerkamers te maken. Het zou voor 
de zusters een uitkomst 
zijn: het zou vele onkosten 
besparen en veel gerieflijker 
en gemakkelijker zijn om 
alles te kunnen inrichten.
Rector Kuijte had ook een 
voorstel. Hij stelde een ruil 
voor: om op kosten van de 
zusters van de jongensschool 
aan de Langwijkstraat een pa-
rochiehuis te maken voor de 
dorpsactiviteiten. 
Immers: het geven van lager 

onderwijs was volledig en naar volle tevredenheid 
in lekenhanden overgegaan en de lagere scholen zou-
den in de toekomst toch gemengd gaan worden. Het 
voorstel werd aangenomen. De jongens gingen naar 
de H. Jozefschool tegenover de oude jongensschool. 
En de oude jongensschool werd het parochiehuis voor 
de dorpsactiviteiten. De bewaarschool ging naar een 
eigen gebouw naast het klooster.
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H. Remigiuskerk aan het
Prelaat van den Bergplein te Lithoijen

‘s-Hertogenbosch, 30 Mei 1951.

Aan de Zeereerwaarde Zuster M. Pacifica
Overste van het Klooster “Bethlehem”
te Haren bij Megen.

Zeereerwaarde Overste,
In aansluiting op Ons schrijven d.d. heden n. 1768 hechten 
Wij door deze, gehoord Onze Kerkelijke Bouwcommissie, Onze 
goedkeuring aan de namens U door Architect P. G. Elemans te 
Ravenstein ingediende plannen tot verbouwing van de linkervleugel 
van het klooster te Lithoijen en van de oude jongensschool te Lithoijen tot parochiehuis en machtigen 
Wij U door deze, de daarvoor benodigde gelden, resp. begroot op fl. 14.286,99 en fl. 11.179,17, te voteren.
Vervolgens machtigen Wij U deze, krachtens bijzondere faculteit Ons bij rescript van de S. C. Religios 
d.d. 7 April 1951 n. 3635/51 welwillend verleend, ter financiering van bovenvermelde verbouwingen 
nogmaals gelden op te nemen nl. fl. 20.000.-, zodat in totaal fl. 50.000.- mag worden opgenomen, onder 
voorwaarde, dat jaarlijks minstens fl. 1.250.- in plaats van fl. 750.- (cf. n. 3811/50) zal worden afgelost.
Een en ander onder gehoudenheid tot behoorlijke verantwoording.

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Namens deze,
F. N. J. Hendrikx
Vicaris Generaal.

V/C
P.s. De aan de uitoefening van bovengenoemde bijzondere faculteit verbonden kosten bedragen fl. 37.-. 
U gelieve dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken naar postrekening n. 87915 t.n.v. het Bisdom 
van ‘s-Hertogenbosch te ‘s-Hertogenbosch, onder verwijzing naar het nummer van dit schrijven.

De nieuwe situatie met het
Parochiezaaltje en aan de linkerkant het toneelpodium.
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‘s-Hertogenbosch, 6  Oktober 1951.

Aan de ZeerEerw. Heer J. Kuijte
Rector van het Liefdegesticht te Lithoijen.

ZeerEerwaarde Heer,
De ZeerEerw. Heer L. Koenraadt O.Praem., Pastoor te Lithoijen, 
heeft grote bezwaren tegen het openstellen van de nieuwe kapel 
van het klooster der Zusters Franciscanessen te Lithoijen voor 
zijn parochianen. Hij vreest onaangenaamheden, als zijn 
parochianen de verwarmde kapel in plaats van de parochiekerk gaan frequenteren, en zou daarom 
graag hebben, dat de toegang tot Uw kapel van het begin af verboden wordt aan de parochianen van 
Lithoijen. Wij kunnen Ons deze bezwaren goed voorstellen en zouden aan de openstelling van de kapel 
zeker de voorwaarde hebben verbonden, dat daarin geen parochianen van Lithoijen mogen worden 
toegelaten, als Wij dit alles voorzien hadden. Uit de brief van 22 November 1949 n. 3877/49 kunt U 
lezen, dat het Onze bedoeling was de kapel uitsluitend te bestemmen voor de bewoners van het klooster.
Nu deze voorwaarde echter niet uitdrukkelijk voor de definitieve kapel is gesteld, kunnen Wij U slechts verzoe-
ken, de kapel niet open te stellen voor de parochianen van Lithoijen, hetgeen Wij bij deze doen.

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

Lithoijen, 11 Oktober 1951.

Hoogwaardige Excellentie,
Bij onderlinge bespreking van Uw schrijven aan rector Kuijte d.d. 
6 Oktober 1951, over het bezoek van Lithoijensche parochianen 
aan de buitenkapel van de eerwaarde Zusters alhier, kwamen wij 
tot de bevinding dat Uw verzoek daarin wel zeer algemeen is; niet 
alleen gaat het veel verder dan Syn.Dioec. No. 345., maar ook ver-
der dan in mijn bedoeling ligt. Ik vind er b.v. helemaal niets tegen dat in bijzondere omstandigheden 
ook onze parochianen worden toegelaten, b.v. wanneer ze een H. Mis hebben besteld, of bij bezoek aan 
het klooster het Lof willen bijwonen en dergelijke. Waar ik voor vreesde, en waarmee ook de rector 
geheel accoord gaat, is dat de kapel niet voor iedereen openstaat, waardoor de parochiekerk zou ge-
meden worden. Gaarne zou ik daarom hebben, dat Uwe Hoogwaardige Excellentie aan de rector een 
nieuw schrijven wilde richten, waarvoor afschrift voor mijn archief, met verzoek in deze geest. 
Met verzekering van eerbiedige  hoogachting en volgzaamheid,

L. Koenraadt, pastoor

Pastoor Koenraadt in zijn 
kamer in de pastorie.

Lithoijen, 4 Oktober 1951.

Hoogwaardige Excellentie,
Dezer dagen is de nieuwe kapel der Eerwaarde Zusters in gebruik genomen. Een gedeelte daarvan is 
ook bestemd voor leken. Nu was ik aanvankelijk van mening dat alleen familieleden der Eerwaarde 
Zusters toegang hadden. Maar naar ik hoor staat de kapel open voor allen, ook voor onze Parochia-
nen. Tot nu toe is daar nog geen gebruik van gemaakt, maar in de toekomst zal dat zeker gaan gebeu-
ren. En dat niet alleen op Zondag, maar ook in de week. Vooral als de winter komt, zullen de mensen 
gemakkelijker een verwarmde kapel bezoeken.
Een en ander kan leiden tot zeer onaangename gevolgen. Temeer daar Lithoijen toch al een kleine parochie 
is, en er in de week maar weinig mensen komen. Niet alleen op Zondagen, maar ook in de week zou dit tot 
onplezierige verhoudingen kunnen komen.  Daarom wend ik mij tot Uwe Hoogwaardige Excellentie met 
het nederige verzoek Uw advies in deze te mogen ontvangen.
Met verzekering van eerbiedige  hoogachting en volgzaamheid.

L. Koenraadt, pastoor

Gedoe om de buitenkapel
Tijdens het bouwen van de buitenkapel hoorde 
pastoor Koenraadt dat er verwarming in de 
buitenkapel kwam. Dit viel niet goed bij de 

Pastoor Koenraadt in zijn
kamer  in de pastorie.

pastoor, want bij hem kwam de gedachte op dat 
de parochianen liever in de verwarmde kapel in 
het klooster naar de H. Mis zouden gaan dan naar 

de H. Mis in de parochiekerk 
die onverwarmd was. De 
pastoor dacht verder: stel je 
eens voor dat de parochianen 
H. Missen gaan bestellen 
in het klooster.... Dan zou 
de parochiekerk inkomsten 
gaan missen. Volgens Rector 
Kuijte van het klooster viel 
het allemaal wel mee. De 
parochianen mochten niet 
in de kapel zitten want daar 
zaten de Zusters. Zij moesten 
in de sacristie zitten en daar 
waren maar 12 plaatsen. 
Toch was de pastoor het hier 
niet mee eens en schreef een 
brief naar de Bisschop.
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‘s-Hertogenbosch, 28 November 1951.

Aan de ZeerEerw. Heer J. Kuijte
Rector van het Liefdegesticht te Lithoijen.

Zeer Eerwaarde Heer,
In antwoord op Uw schrijven d.d. 8 dezer delen Wij U vooreerst mede, 
dat er voor u geen enkele reden is, om wantrouwend te staan tegenover 
de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor L. Koenraadt O.Praem., omdat deze 
op zijn brief d.d 11 Oktober jl. betreffende het bezoek van parochianen aan de kapel van Uw Liefdegesticht 
geen antwoord van Ons ontving. In laatstgenoemde brief schreef hij nl. aan Ons, dat de ‘kwestie zeker in de 
beste verstandhouding zal worden opgelost’.
Wij meenden daarom Ons bisschoppelijk gezag verder buiten de kwestie te moeten laten, vertrouwend, 
dat U met de Pastoor onderling tot overeenstemming zoudt komen. Ten overvloede misschien maken 
Wij er U op attent, dat Ons schrijven d.d 6 Oktober jl. aan U slechts een verzoek en geen bevel inhield 
en dat het U vrij staat om gegronde redenen op een verzoek niet in te gaan.
Wij hopen, dat hiermede aan deze onverkwikkelijke geschiedenis een einde gekomen is en vertrouwen, 
dat de Pastoor en U onderling een regeling zult treffen, wanneer parochianen in Lithoijen in de 
buitenkapel kunnen worden toegelaten. De Pastoor heeft geen bezwaar, als zijn parochianen in 
bijzondere omstandigheden worden toegelaten. Het bepalen van deze bijzondere omstandigheden 
kunnen Wij beter aan U beiden overlaten.
Een afschrift van dit schrijven zenden Wij ter kennisname aan de Zeer Eerw. Heer Pastoor te Lithoijen.

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

‘s-Hertogenbosch, 1 Februari 1952.

Aan de ZeerEerw. Heer J. Kuijte
Rector van het Klooster der Zusters Franciscanessen te Lithoijen.

ZeerEeerwaarde Heer,
Daar de brief, die Wij aan U op 6 Oktober 1951 verzonden, U blijkbaar onbedoeld pijnlijk heeft 
getroffen en Wij een vreedzame oplossing van het geschil kunnen bevorderen door aan U te verzoeken, 
de bewuste brief aan Ons terug te zenden, doen Wij zulks bij deze gaarne, zodat deze brief als 
ongeschreven kan worden beschouwd.

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

H. Remigiuskerk met pastorie.

Lithoijen, 8 November 1951.

Monseigneur,
Eerbiedig zij het mij vergund terug te komen op Uw verzoek, 
mij gedaan in Uw schrijven van 6 October 1951.
Dat verzoek betekende voor mij een ernstige schok in het 
vertrouwen, dat ik tot dan toe had in Pastoor Koenraadt 
alhier. Een paar weken tevoren had Zijne Eerwaarde  mij 

zijn vrees te kennen gegeven, dat door het openstellen van de 
‘buitenkapel’ van onze Zusters - ook in Haren en Reek hebben 

de Zusters een buitenkapel, en bij mijn weten zijn daaruit nooit 
moeilijkheden ontstaan met de betreffende pastoors - gevaar kon ontstaan van een tekort aan 
intenties in de parochiekerk. Ik heb hem toen geantwoord, dat naar mijn mening daarvoor heus geen 
gevaar bestond (de mensen willen immers niet alleen de bestelde H. Missen in de kerk gelezen, maar 
ook afgekondigd hebben, en over dit laatste beslist toch alleen de pastoor!) maar dat we er in elk geval 
nog wel eens over konden praten.
In plaats van nog ooit daarop terug te komen, is toen Zijne Eerwaarde buiten mij om naar Den Bosch 
getogen, met als gevolg Uw boven aangehaalde brief aan mijn adres.
Het zal U wel duidelijk zijn, dat daarvoor mijn vertrouwen in Zijne Eerwaarde, wiens huisvriend ik 
me had gewaand, een harde klap kreeg. Enige dagen later evenwel heb ik - uit christelijke overweging 
en ook omdat we toch als naaste buurlui elkaar niet kunnen missen - me weer tot de Pastoor gewend, 
waarbij Zijne Eerwaarde  het met me eens was, dat Hij wel zeer onhandig was te werk gegaan, en me 
toezegde Uwe Hoogwaardige Excellentie daarvan op de hoogte te zullen stellen. Inderdaad liet Hij me 
de volgende dag een brief zien, in die geest geschreven, die Hij U zou zenden.
Daarna hebben we met elkaar gesproken over Uw verzoek aan mij; ook Hij vond dat verzoek wel 
verregaand en zeide dat het zó niet zijn bedoeling was geweest. Naar zijn zeggen had Hij er niets op 
tegen, dat in bijzondere gevallen ook Lithoijense parochianen in de buitenkapel werden toegelaten, 
met inachtneming natuurlijk van Syn.Dioe. No. 345. Er is trouwens ook maar voor ten hoogste twaalf 
personen plaats. In die geest zou de Pastoor dan ook een nieuw verzoek doen aan Uwe Hoogwaardige 
Excellentie. Ik stelde daar prijs op, niet slechts voor mijzelf, maar ook, en niet minder voor mijn op-
volgers. Nu echter na ongeveer vier weken geen antwoord is gekomen, rijst bij mij opnieuw een zeker 
wantrouwen, hetgeen voor onze onderlinge goede verstandhouding ver van bevorderlijk is. Ook om 
deze reden moge ik dan ook door deze Uwe Hoogwaardige Excellentie op mijne beurt verzoeken, Uw 
verzoek van 6 October ‘51 in die geest te willen wijzigen, dat de rector zich in deze niet alleen zal hou-
den aan Syn. Dioe. No. 345, maar ook Lithoijense  parochianen niet dan om bijzondere reden in de 
buitenkapel toe te laten. Reeds bij voorbaat moge ik Uwe Hoogwaardige Excellentie daarvoor danken, 
van wie ik me noem als steeds de gehoorzame zoon in Christus en Maria.

Rector Kuijte
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L.S.

Ondergetekende, rector J. Kuijte, is heden, in onderlinge af-
spraak met mede-ondergetekende, Pastoor Koenraadt, met 
betrekking tot de buitenkapel der Eerw. Zusters alhier, over-
eengekomen als volgt:
1.  Zich te zullen houden aan het voorschrift van Syn.Dioec.
     No. 345; dat woordje staat er niet bij....
2.  In geval niet-bewoners van het klooster zich zouden presenteren als min of meer geregelde bezoekers 
     van de H. Mis op werkdagen, hiervan de ZeerEerw. Heer Pastoor te zullen in kennis stellen, opdat
     ZeerEerw. tegen dezulken zijn maatregelen zal kunnen nemen.

Lithoijen, 14 Februari 1952.
Gezien en goedgekeurd.
‘s-Hertogenbosch, 16 Februari 1952.
Rector J. W. A. Kuijte
Pastoor Koenraadt

Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

‘s-Hertogenbosch, 16 Februari 1952.

Aan de ZeerEerw. Heer J. Kuijte
Rector van de Zuster Franciscanessen te Lithoijen.

ZeerEerwaarde Heer,
Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 14 dezer doen Wij U hierbij twee exemplaren van de door 
Ons goedgekeurde Overeenkomst betreffende het openstellen van de buitenkapel van de Eerw. Zusters 
Franciscanessen toekomen, met beleefd verzoek, hiervan één exemplaar te willen overhandigen aan 
de ZeerEerw. Heer Pastoor van Lithoijen.
Vervolgens verzoeken Wij U beleefd, ook Onze brief van 28 November 1951 aan U te willen retourne-
ren aan Ons, opdat ook dit schrijven verder als ongeschreven kan worden beschouwd.

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

Lithoijen, 14 Februari 1952.

Hoogwaardige Excellentie,

Door ziekte was ik niet eerder in staat te antwoorden op Uw 
schrijven van 1 dezer; dankbaar voldoe ik hiermede aan Uw 
verzoek tot terugzending van Uw brief van 6 Oktober 1951, die 
ik hierbij insluit en die ik daarmee voortaan als niet geschreven 
mag beschouwen.
Want, eerlijk gezegd, nooit heb ik zulke onaangename correspondentie 
gehad met de Bisschop of de bisschoppelijke curie als de brieven van 6 Oktober en 28 November 1951. 
En nog steeds is het mij onbegrijpelijk waar ik het aan verdiend heb, dat ik in staat werd geacht de 
Pastoor van Lithoijen op welke wijze ook tegen te werken; zodat - zonder toepassing van het beproefde: 
audi et alteram partem en zonder enig overleg - tegen mij een verordening als die van 6 Oktober 1951 
moest worden genomen, n.m.m. enig in en buiten het bisdom.
Als pastoor van Gemert heb ik ook wel enige ervaring opgedaan met erateria semipublica; maar nooit 
heb ik daarbij een beroep gedaan op het gezag van Bisschop of Congregatie-bestuur; zelfs heb ik me 
nooit beroepen op Syn. No. 345, maar alleen op het belang van mijn parochianen. Maar ik heb toch 
grotere misbruiken kunnen tegengaan, en daarenboven de vrede en zelfs de goede verstandhouding 
kunnen bewaren.
In mijn brieven van 11 Oktober en 8 November heb ik nog getracht de gewraakte verordening 
enigszins gemitigeerd te krijgen; maar in plaats daarvan ontving ik - na lang wachten - Uw brief 
van 28 November 1951; hierin werd niet alleen niet op mijn verzoek ingegaan, maar kreeg ik zelfs 
de insinuatie te lezen, als ware ik de schuld van heel deze onverkwikkelijke geschiedenis; terwijl ik er 
alleen maar het slachtoffer van was. De verklaring die daarin werd gegeven van Uw ‘verzoek’ van 6 
Oktober was uit de context ervan wel zeer moeilijk op te maken; ik geloof trouwens, dat het wel niet 
in de bedoeling ligt van Uwe Hoogwaardige Excellentie dat de clerus een in dergelijke termen vervat 
verzoek zo gemakkelijk naast zich zou neerleggen.
Na de hierboven gegeven mening moge ik dan ook door deze Uwe Hoogwaardige Excellentie eerbiedig 
verzoeken, ook Uw brief van 28 November 1951 te willen terugvragen, zodat ik ook die als niet 
geschreven mag beschouwen.
Intussen gelieve U het resultaat van mijne afspraak met de Zeereerw. Heer Pastoor in triple hierbij aan 
te treffen; een resultaat dat heel wat eenvoudiger en prettiger bereikt had kunnen worden.
Met eerbiedige hoogachting van Uwe Hoogw. Excellentie de onderdanige dienaar in Chr. en Ma.

J. W. A. Kuijte, Rector.
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De zusters van klooster ‘Jerusalem’ richtten aan 
het gemeentebestuur van Lith het verzoek om 
het klokje van het oude raadhuis van Lithoijen 
in bruikleen te krijgen voor het torentje van de 
nieuwe kapel. Het oude raadhuis deed al vanaf 
1939 geen dienst meer als gemeentehuis omdat 
Lithoijen met de gemeente 
Lith was samengevoegd en 
het klokje werd niet meer 
gebruikt. De gemeente Lith 
stemde hiermee in.

Antwoord brief van 
2 augustus 1951.
Lith, 23 augustus 1951
Aan rector J. W. A. Kuijte
te Lithoijen 94,

Klokje oud gemeentehuis Lithoijen
In antwoord op uw schrijven van 2 dezer, 
waarin U namens de Zusters van het klooster 
‘Jerusalem’ te Lithoijen verzoekt om in bruikleen 
de beschikking te mogen verkrijgen over het 
klokje van het oud-gemeentehuis aldaar, delen 
wij U mede, dat hiertegen bij ons College geen 
bezwaar bestaat.

Burgemeester en Wethouders
der gemeente Lith

De klok van de kapel

Bedankbrief van het klooster 
aan de Gemeente.
Lithoijen, 10 September 1951.
Aan het Gemeentebestuur te Lith.

Edelachtbare Heren,
Mede en vooral uit naam van de Eerwaarde Zusters van klooster ‘Jerusalem’ alhier moge ik door deze U onze 
oprechte dank betuigen voor Uwe welwillendheid, waardoor U bij schrijven van 23 Augustus No 2592 in bruikleen 
aan ons klooster afstond het klokje van het oud-gemeentehuis alhier.
Moge het vertrouwde geluid van dat klokje ook de bewoners der gemeente in lengte van dagen in herinnering 
brengen het gebed en de boete der zusters, waardoor zij ook over deze Gods zegen mogen doen nederdalen.
Mede uit naam van de zusters,

J. W. A. Kuijte, Rector ‘Jerusalem’.

Brief aan de gemeente Lith
Lithoijen, 2 augustus 1951.
Aan het bestuur der Gemeente te Lith.

Edelachtbare Heren,
Ondergetekende, rector van het klooster 
‘Jerusalem’ van de Eerwaarde Zusters te 
Lithoijen, moge door deze de vrijheid nemen 
UEd. te verzoeken aan genoemde zusters te 
willen afstaan het klokje, hetwelk zich bevindt in 
het torentje van het oude Raadhuis alhier. 
Daar dit klokje in de praktijk geen dienst meer 
doet, en de zusters een tweede klokje nodig 
hebben en dit een geschikte plaats zou hebben 
in het torentje der nieuwe kapel, zoudt U haar 
een grote dienst kunnen bewijzen met haar dit 
af te staan.
Daar de werkzaamheden aan de bouw gestadig 
vorderen, zou Uw geacht Bestuur ons van dienst 
zijn met een spoedig antwoord op dit verzoek.
Namens de zusters van klooster ‘Jerusalem’

J. W. A. Kuijte,  Rector  ‘Jerusalem’.

Aantekening in potlood op de brief: Geen 
bezwaar om het klokje in bruikleen af te staan.
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Grafvaasje, gevonden door Lien de Hommel nadat
de graven waren overgebracht naar Haren.

Toezegging begraafplaats
Aan Wilhelmina Schimmel, 
overste klooster ‘Jerusalem’
te Lithoijen.

Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Lith:
Gezien een op 27 april 1951 ingekomen 
verzoekschrift dd. 25 April 1951 van de overste 
van het klooster ‘Jerusalem’ te Lithoijen om 
verlof tot het aanleggen van een bijzondere 
begraafplaats ten gerieve van bovengenoemd 
klooster ingevolge de Wet betrekkelijk het 
begraven van lijken;
overwegende, dat requestrante voornemers 
is bedoelde bijzondere begraafplaats te doen 
aanleggen op het Noordelijk gedeelte van het 
perceel kadastraal bekend gemeente Lithoijen, 
Sectie A nummer 1519, waar dit grenst aan 
de Zuidzijde van het perceel Lithoijen A 1760, 
zijnde een en ander gelegen achter het klooster;
Dat niet is gebleken, dat door het verlenen 
van het gevraagde verlof in strijd zal worden 
gehandeld met enig wettelijk voorschrift;
gelet op de bepalingen van de Wet tot vaststelling 
van bepalingen omtrent het begraven van lijken, 
de begraafplaatsen en de begrafenisrechten 
alsmede op het desbetreffend advies van de 
geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid 
dd. 23 Mei 1951 no. 1240;

besluiten:
aan de Zusters Penitenten te Haren bij Megen 
verlof te verlenen tot het aanleggen van een bij-
zondere begraafplaats achter het klooster ‘Je-
rusalem’te Lithoijen op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Lithoijen, Sectie A nummer 
1519.

Burgemeester en Wethouders
der gemeente Lith.
Lith. 22 augustus 1951

Lithoijen, 1 November 1951.

L.S.

Ondergetekende J. W. A. Kuijte, rector van 
het zusterklooster ‘Jerusalem’ te Lithoijen, 
verklaart door deze, dat hij op heden 1 
November 1951 het nieuwe kerkhof van 
genoemde zusters heeft gebenediceerd over-
eenkomstig de ritus, voorgeschreven in het 
Rituale Romanum tit. VIII cap. 29, daar-
bij gebruik makend van de machtiging hem 
geschonken door de Bisschop van ‘s-Herto-
genbosch d.d. 21 September 1951 onder No 
3267.

J. W. A. Kuijte, rector

Aanvraag begraafplaats klooster ‘Jerusalem’.
Aan de Heren Burgemeester en 
Wethouders der Gemeente Lith c. a.

Edelachtbare Heren,
Ondergetekende, Zuster Maria Bernadette, 
geboren Wilhelmina Schimmel, overste van het 
klooster ‘Jerusalem’ te Lithoijen van de Zusters 
Penitenten van Haren (bij Megen), verzoekt door 
deze UEd. het nodige verlof tot het aanleggen van 
een Bijzondere Begraafplaats ten gerieve van haar 
bovengenoemd klooster alhier, ingevolge de Wet 
betrekkelijk het begraven van lijken, enz. art. 14.
Bedoelde Bijzondere Begraafplaats zouden we 
willen aanleggen op het noordelijk gedeelte van 
het perceel kadastraal bekend Sectie A no. 1519, 
waar dit grenst aan de zuidzijde van perceel A 
1760; een en ander gelegen achter haar klooster.
Vertrouwend op Uwe welwillendheid in deze te-
kent met de meeste hoogachting

Zr. Ma. Bernadette, overste.
Wilhelmina Schimmel
Lithoijen, 25 april 1951.

Gemeente Lith vraagt advies bij de inspecteur 
van de volksgezondheid.
Aan dhr. inspecteur van de volksgezondheid te 
Breda
Baronielaan 46.
begraafwet 1 mei 1951.

De overste van het klooster ‘Jerusalem’ te 
Lithoijen van de zusters Penitenten van Haren 
(bij Megen) verzoekt ons college toestemming te 
verlenen tot het aanleggen van een bijzondere 
begraafplaats op het perceel kadastraal bekend, 
gemeente Lithoijen, sectie A no. 1519.
Onder bijvoeging van een afschrift van het 
desbetreffende verzoekschrift, verzoeken wij U 
ons ter zake Uw advies te doen toekomen.

Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Lith

Bij het klooster wilden de zusters ook een begraafplaats 
en daarom wendde zuster Marie Bernadette, 
(Wilhelmina Schimmel), toenmalig overste van 
klooster Jerusalem, zich in 1951 tot burgemeester en 
wethouders van de gemeente Lith met het verzoek om 
een bijzondere begraafplaats te mogen aanleggen op het 
noordelijk gedeelte van het perceel, kadastraal bekend 
Sectie A no. 1519, waar dit grenst aan perceel A. 1760; 
e.e.a. gelegen achter het klooster. Zij kreeg daarvoor, 
na het inwinnen van advies van de geneeskundig 
inspecteur van de volksgezondheid, toestemming. In 
de kloostertuin achter het klooster werd een stuk grond 
vrijgehouden dat zou gaan dienen als begraafplaats. 
Op 30 april 1951 kwam de tuinknecht van Reek naar 
Lithoijen om de begraafplaats aan te leggen. Op 2 mei 
was het kerkhof klaar. Het was groot. Er konden wel 30 
graven gemaakt worden. De Calvarieberg moest ook 
nog aangelegd worden. Er moest ook een kruis op staan. 
Rector Kuijte ging proberen of hij het kruis uit Gemert 
kon krijgen. Op 13 augustus kwam het kruis kosteloos 
naar Lithoijen. Zo kon het kerkhof helemaal worden 
afgewerkt en op 1 november 1951 werd de begraafplaats 
door rector Kuijte na een H. Mis plechtig ingewijd. 
Tijdens het verblijf van de zusters in het klooster van 
Lithoijen zijn er drie zusters begraven.
In een boek zijn alle namen van de zusters die intraden 

Het aanleggen van een begraafplaats

Antwoord staatstoezicht op de volksgezondheid.
Aan heren Burgemeester en Wethouders
der gemeente Lith.
Onderwerp; Begraafwet
23 mei 1951.

Tegen het aanleggen van een bijzondere 
begraafplaats op het perceel kadastraal 
bekend, gemeente Lithoijen, sectie A no. 1519 
bestaan mijns inziens geen bezwaren.

De geneeskundig Inspecteur 
der Volksgezondheid.

bijgehouden. Elke zuster kreeg in dit boek een 
volgnummer. Achter het volgnummer werd de naam, 
geboorte-en sterfdatum vermeld.
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nr. 244
Zuster M. Johanna (Antonia Schimmel) 
Geboren te Reek, 15 april 1875 
Overleden te Lithoijen, 7 april 1953
Jubilares 8 jaar
Algemeen Overste 18 jaar
Moeder te Reek 6 jaar
Moeder Vicares 6 jaar
De eerste Zustes die in het nieuw 
succursaalhuis in Lithoijen is overleden.
Is in 1960 naar Haren overgebracht.

nr. 247
Zuster M. Agnes (Anna M. van Goch)
Geboren te Heesch, 18 mei 1881
Overleden te Lithoijen, 6 november 1957
In 1960 in Lithoijen opgegraven en naar
het kerkhof in Haren overgebracht.

nr.248
Zuster M. Agatha 
(Susanna M. Catharina Janssen)
Geboren te Veendam, 6 december 1872
Overleden te Lithoijen 10 december 1957
Is ook in 1960 van het kerkhof Lithoijen 
naar Haren overgebracht.

Het Kloosterpad (nu Gemeintje).
Dit pad liep rechts langs het klooster. 

Achter de kloostermuur lag het
kerkhof van de zusters Penitenten



Zuster Penitenten  8180  Zuster Penitenten

Wim van Kessel mag, ter gelegenheid van zijn Eerste H. Communie, 
een handje geven aan Moeder Overste Bernadette en
zuster Magdalena van het klooster Jerusalem (±1958).

speciale zuster in dienst als portierster om bezoek 
te ontvangen en aan te kondigen bij de zusters. 
Deze portierster bracht je naar de spreekkamer. 
Dat was in klooster ‘Jerusalem’ het kamertje links 
naast de voordeur. Dit was de spreekkamer met 
daarin een hokje met tralies. De zuster kwam dit 
hokje binnen via het slot. Aan de onderkant was in 
de tralies een kleine opening gelaten, dit was om 
elkaar de hand te geven of een pakje door te geven.
In Lithoijen waren deze tralies van hout, dit had 
met de kosten te maken, want  hout was veel 
goedkoper dan metaal.
Als je op bezoek kwam werd je netjes ontvangen. 
Je moest wachten op de zuster. Bij gesprekken 
moest er altijd een 2e zuster aanwezig zijn, want 
er zou toch eens iets besproken worden!! Een 
persoonlijk gesprek was dus niet mogelijk.
In het begin, toen de biechtstoel in de nieuwe 
kapel nog niet af was, werd de spreekkamer met 
de tralie gebruikt als biechtstoel.
In het begin was het klooster niet echt een slot. Er 
moest veel verbouwd worden. Al die werklui over 
de vloer, dat vonden de zusters maar niets. Ze 
waren daarom blij toen alle verbouwingen achter 
de rug waren. Vanaf toen voelden de zusters zich 
pas thuis in het Slot.
Voor klusjes werd vaak een beroep gedaan op 
Piet van Kessel die op de begane grond van het 
Raadhuis woonde samen met echtgenote Marie 
Tiemissen en hun twee zonen Wim en Gerrit. 

Op 9 maart 1845 ‘s avonds om 9 uur wordt 
eindelijk het ‘Slot’ ingevoerd.
Het beschouwend leven van de zusters Penitenten 
is hiermee beschermd en beklemtoond.
Huis en leven worden geheel in de geest van het 
strenge pauselijk slot ingericht en er wordt weer 
een vaste rector aangesteld. 
Het slot betekent voor de zusters: binnen blijven 
binnen het slot. Een praatje met de tuinknecht of 
mensen uit het dorp dat mocht echt niet. Zonder 
toestemming van Moeder Overste mochten de 
zusters het Slot niet verlaten. Ook niet even naar 
de overkant om de H. Mis bij te wonen in de 
parochie
kerk van de H. Remigius. Voor de H. Mis werd aan 
het klooster een kapel gebouwd voor de zusters. 
De dorpsbewoners zagen de zusters dus nooit. 
Een paar keer in al die jaren moesten de zuster het 
slot wel verlaten. Dit was om te kunnen stemmen. 
In ganzenpas liepen ze dan achter elkaar naar 
het stemlokaal. Zelfs de dozen met kousen van 
Jansen de Wit werden niet door de zusters  in- en 
uitgeladen. Hiervoor werden de kinderen van de 
school ernaast gevraagd. Deze kregen als dank 
een half pepermuntje van de zusters, wat Riek 
Koelen, de kleuterleidster, wel wat weinig vond. 
Ook op maandag 10 september 1956 moesten de 
zuster zich buiten het slot begeven. Dit was om 
zich te laten doorlichten in het consultatie-bureau. 
In het Slot kwam je niet zomaar binnen. Er was een 

Een bezoek brengen aan de zusters, gebeurde altijd achter de tralies.

De betekenis van het Slot
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Penitenten van de Hereniging

Pater Zacharias tijden een viering in de kapel in Haren. 

De Oosterse kerken
In de drie kloosters van de zusters Penitenten 
werd twee maal per jaar een Byzantijns-Slavische 
ritus gehouden. Hoe kwamen de zusters Peniten-
ten er toe om deze Oosterse missen in hun kapel 
te laten vieren? Wat en waarom was er contact 
met deze Oosterse kerk?

Het streven naar godsdienstige eenheid
De zuster Penitenten zien Rusland na de tweede 
wereldoorlog uitgroeien tot een wereldmacht. 
Het communisme wil verder uitbreiden. De 
zusters sturen op 29 april 1948 hierover een 
brief aan mgr. Mutsaerts, de bisschop van 
’s-Hertogenbosch, met daarin een verzoek om te 
reageren op de herhaalde oproepen van de paus 
om naar godsdienstige eenheid te streven. Door 
deze herhaaldelijke oproepen van de paus zouden 
de zusters graag willen bidden voor de hereniging 
der kerken en in het bijzonder voor de hereniging 
en de bekering van Rusland.
Op 15 mei 1948 wordt deze beslissing namens de 

bisschop door de directeur in de kapel van het 
Moederhuis (Haren) afgekondigd. 
Sindsdien staat de congregatie in het teken van 
de Hereniging. Met de naam: ,Penitenten van 
de Hereniging’ is de eigen geest van de zusters 
Penitenten met deze apostolaats-opdracht in de 
Kerk gewaarborgd.
De zusters beloven te gaan bidden en offeren voor 
de hereniging der kerken in het algemeen en voor 
de bekering van Rusland in het bijzonder. Bij deze 
opdracht wordt elk jaar op 15 mei stilgestaan.
Hierna gaat de aandacht van de communiteit steeds 
intensiever uit naar het streven om meer eenheid 
te bewerkstelligen in de wereldverhoudingen, 
maar zeker in de relaties tussen de christenen, in 
het bijzonder waar de Oosterse kerken worden 
beschouwd als ‘afgescheidenen’.

Hereniging
Binnen de Rooms-Katholieke Kerk van Nederland 
bestaat het ‘Apostolaat der Hereniging’ sinds 
februari 1927. Bij het 25-jarig bestaan van dit 

Pater Zacharias 
tijdens een viering.
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Pater Zacharias tijden een viering
in de kapel in Haren. 

de dorpsbewoners de zusters niet in de kapel zien 
zitten. Zij keken vanuit de sacristie tegen de zij-
kant van het altaar. 
Pastoor Koenraadt en zijn vader volgden regel-
matig de Byzantijns-Slavische Liturgie. Een aantal 
vrouwen met wie het klooster contacten onder-
houdt, doen regelmatig mee met de zangrepetities 

en de uitvoering van de gezangen. Ze gebruiken 
daarvoor een speciaal boek met Cyrillische teksten. 
Om Byzantijnse Liturgie levendig te houden 
wordt sindsdien twee maal per jaar in ieder con-
vent een Byzantijns-Slavische Liturgie gevierd.
Vele dorpsbewoners wisten nog te vertellen over 
de mooie gezangen tijdens zo’n dienst.

apostolaat betekent dit voor de slotzusters twee 
bijzondere activiteiten:
1e: De sterker wordende interesse in de Byzantijns-
Slavische Liturgie, tot uitdrukking gebracht in een 
volgens deze ritus opgedragen plechtige mis in de 
eigen kapel.
2e: Een initiatief dat zal leiden tot het zogeheten 
adjutricen-apostolaat, waarbij het woord 
‘adjutricen’ verstaan wordt als ‘medehelpsters’.
Op 20 augustus 1951 kreeg het Moederhuis ‘het 
klooster in Haren’ bezoek van Pater Dr. Zacharias. 
Samen met twee dames van het ‘Herenigingswerk’ 
wil hij de zusters zangles geven, om zodoende 
te komen tot de uitvoering van de Byzantijns-
Slavische Liturgie. Met het opdragen van een 
plechtige Hoogmis volgens deze ritus willen de 
zusters op 30 augustus feestelijk herdenken, dat 450 
jaar geleden de bisschoppelijke goedkeuring tot het 
stichten van het klooster Bethlehem is verkregen. 

De Oosterse kerken
De liturgie van de Oosterse Kerken kent verschil-
lende vormen, zoals de Armeense, de Koptische, 
de Ethiopische en de Syrische, afhankelijk van de 
plaats waar groepen Christenen zich ontwikkelen 
en op eigen wijze vorm geven aan de hun aange-
boden ritus.
Wanneer zij emigreren of vluchten, blijven ze veel-
al hun eigen ritus trouw, zodat we de verschillende 
vormgevingen verspreid over de hele wereld kun-
nen tegenkomen. Sommige groepen erkennen de 
paus als hoofd van de kerk; andere doen dat niet.
De Byzantijnse ritus mag de meest verspreide ge-
noemd worden en verwijst naar Byzantium, later 
Konstantinopel, later Istanbul. De geloofsverkon-
digers Cyrillus en Methodius nemen deze mee 

naar de Slavische volkeren, onder meer in Rus-
land. Uit die ontmoeting ontstaat de Byzantijns-
Slavische ritus. Hun hele leven hebben deze twee 
heilige broeders, te Saloniki geboren, aan de beke-
ring van de Slaven gewijd.
De rijke ceremonies in deze ritussen, zowel wat 
betreft aankleding, zang als gewaden, onder-
streept de diepe eerbied voor de heilige geheimen.

De eerste Byzantijnse Mis in Lithoijen
Op 30 augustus 1951 werd vanwege het 450-jarig 
bestaan der congregatie de eerste Byzantijns-Sla-
vische Liturgie gevierd in de kapel van het moe-
derhuis in Haren. Verschillende leidende figuren 
uit het Apostolaat der Hereniging zijn aanwezig; 
de zusters zingen zelf de Slavische liturgische ge-
zangen. Een nieuwe wereld is door deze dienst 
bij de zusters open gegaan, zij hebben een dieper 
inzicht gekregen in hun apostolische roeping.
Op zondag 9 maart 1952 werd in de buitenkapel 
van Lithoijen de eerste H. Mis volgens Byzantijns-
Slavische ritus gevierd. De H. Mis werd opgedra-
gen door pater Zacharias. De dames Riet Jansma 
en Truus Houmet waren vanuit Nijmegen geko-
men om de Byzantijnse gezangen mee te zingen. 
Omdat voor iedereen een Byzantijns-Slavische 
Liturgie vreemd was, gaf Pater Zacharias eerst 
een korte uitleg zodat iedereen de dienst beter 
kon volgen. Naast de zusters waren er zo’n 12 à 
15 personen aanwezig. Dit waren genodigde au-
toriteiten die zo kennis konden maken met hun 
klooster en hun hoofdintentie. 
De dorpsbewoners waren ook welkom tijdens 
deze diensten. Zij mochten echter niet in de kapel 
zitten. Hier zaten de zusters en zij moesten plaats 
nemen in de sacristie. Vanuit de sacristie konden 
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Een pagina uit het gezangenboek ‘Cantus Liturgiae Byzantino-Slavicae’ 1955.

de Heilige Maagd in de kapel bijzonder versierd. 
De conventsmis wordt gezongen en na deze hei-
lige mis hernieuwen alle Zusters, met brandende 
kaarsen in de hand, in een grote en plechtige 
toewijding, afwisselend met de overste gebeden, 
plechtig het offer van al wat zij bidden, werken 
en lijden tot intentie van de hereniging en van de 
bekering van Rusland.

Neen, men ziet dat zo niet, als men langs deze 
simpele kloosters wandelt of fietst; men merkt het 
ternauwernood als men de poort binnentreedt 
en met deze Zusters in contact komt; maar het 
is en blijft een schone werkelijkheid: in deze drie 
kloosters wordt meer voor de vrede gedaan dan 
aan de tafels der diplomaten en aan de fronten der 
strijdende legers.

In onze omgeving weten wij het 
allemaal: in Haren bij Megen ligt 
het stille klooster van de Zusters 
Penitenten. Het ligt er al sinds 
eeuwen; het heeft reeds vele oor-
logen en revoluties overleefd, en 
ook de laatste oorlog heeft het 
zegerijk doorstaan. Ten teken 
van krachtige vitaliteit in een 
tijd waarin meer religieuze 
instituten noodgedwongen 
moesten overgaan tot het op-
heffen van huizen en stichtin-
gen, begonnen deze zusters, 

die tot dan toe slechts het klooster te Reek hadden 
gesticht, op 21 November 1949 een nieuwe stich-
ting te Lithoijen. Wij weten ook, dat deze zusters 
niet veel van zich laten horen, en dat zij, vooral 
sinds het opheffen van de naai- en bewaarschool 
te Haren en te Reek, geen werk naar buiten ver-
richten, om alleen voor God te leven in stilte, in 
boete en gebed.
Maar wat wij niet weten, althans niet de meesten 
onder ons, en het is in deze dagen van de 
internationale bidweek de moeite waard, juist 
daar eens het volle licht op te laten vallen is, dat 
deze Zusters een wel heel verborgen maar daarom 
niet minder belangrijke plaats innemen in het 
moderne apostolaat van de Kerk en een kostbare 
bijdrage leveren tot de vrede over heel de wereld.
Neen, deze Zusters treden niet op voor het 
grote publiek, zij spreken niet voor de radio, zij 
schrijven geen geleerde verhandelingen, zij doen 
geen dienst aan de fronten in de lazaretten, en 
van de politiek zijn zij niet op de hoogte, maar 
toch werken zij krachtig mee aan de vrede in de 
wereld. Want zij hebben de tekenen van de tijd 
verstaan; zij hebben de wil van God, de stem van 
Maria in Fatima en de herhaalde oproep van de 
Paus te Rome begrepen. En meelevend met de 
ontstellende noden van onze dagen, zetten zij 
zich op geestelijke wijze geheel en al in, en geven 
het enige waartoe zij in staat zijn maar dat ook 
al het andere in waarde overtreft: zij allen te 
samen bidden en boeten, en brengen al haar doen 
en laten, al haar werken en lijden aan God ten 

De zusters van Haren
Gebedscentrale voor Rusland

Zaterdag 20 januari 1951.

offer voor één grote, heel de wereld omvattende 
intentie, nl. voor de hereniging der Christenen in 
het algemeen en voor de bekering van Rusland in 
het bijzonder. Zo zijn deze drie kleine kloosters 
geworden tot drie krachtige centrales van boete 
en gebed voor de vrede, waarnaar wij allen zo 
vurig verlangen en voor de hereniging van alle 
christenen binnen de ene, ware Kerk van Christus.
Geen wonder, dat het gebed voor Rusland en voor 
de hereniging een bijzondere plaats inneemt in 
de gemeenschappelijke gebedsoefeningen, die 
iedere dag in kloosters gehouden worden. Met het 
schietgebed: ,Verlosser der wereld, red Rusland’ 
zijn de Zusters zeer vertrouwd, terwijl bij de 
gezamenlijke arbeid op de werkkamer de grote 
gemeenschappelijke intentie nog enkele malen 
aan God wordt aanbevolen.

Eerste Zaterdag van de maand
Een bijzondere vermelding verdient de eerste Za-
terdag van de maand; dan wordt speciaal tot die 
intentie de heilige mis opgedragen, en als de ru-
brieken het toestaan, wordt daarvoor het misfor-
mulier gebruikt, dat in het missaal staat aangege-
ven als ,Mis tot beëindiging van een schisma’. Na 
deze mis, waaronder alle Zusters heel bijzonder 
tot deze intentie communiceren, wordt het grote 
gebed voor de hereniging gezegd tot O.L. Vrouw 
van Altijddurende Bijstand. In de loop van het jaar 
komen nog twee bijzonderheden voor. Op 22 au-
gustus, feest van het Onbevlekt Hart van Maria, 
wordt de z.g. conventsmis, de dagelijkse officiële 
mis van de kloostercommuniteit, gezongen. Het 
hoogtepunt echter is de 15e mei. Op die datum 
nl. is enkele jaren geleden de hereniging van alle 
christenen in het algemeen en de bekering van 
Rusland in het bijzonder namens de bisschop van 
‘s-Hertogenbosch officieel afgekondigd als de ei-
gen grote, gemeenschappelijke gebedsintentie van 
de Congregatie van de Zusters Penitenten. Op die 
datum dus hebben de Zusters officieel haar taak 
een rol gekregen in het modern apostolaat van 
de Kerk en haar wel verborgen maar tevens be-
langrijke zending in het bovennatuurlijke vredes-
offensief van onze dagen. Op de verjaardag van 
deze belangrijke gebeurtenis wordt het beeld van 
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Zuster Elisabeth, Algemene Overste.
Nieuwe kleding 11 januari 1957.

vervalt, en wordt vervangen door een praktisch 
nachtsluiertje.
punt 4. Interlock dragen: hierbij werd naar voren 
gebracht, dat het interlock met mouwtjes moest 
zijn.
punt 5. De rok: Men stelde voor voortaan de tu-
nieken langer te maken en donker bruine stof. 
Hierbij werd afgesproken de jasschorten gedeelte-
lijk achter dicht te naaien dan zijn de zusters toch 
altijd netjes gekleed.
punt 6. De sluier zwart of grijs; het Hoofdbestuur 
zal in deze nog beslissen.
punt 7. Postulanten: Allen stemden in om voort-
aan de postulanten in het bruin te kleden, met 
grijze sluier en manchetten en bruine pèlerine.
punt 8. De ring, koormantel, reismantel. Er was 
weinig verlangen naar ring en koormantel; reis-
mantel eenvoudig als regenjas-model werd goed 
gevonden door allen, zwart of bruin.
punt 9. Herenigingsidee: Voor het Oosters kruisje 
was veel belangstelling, in kleiner formaat zonder
corpus ( bronzen). Dit Herenigingskruisje ont-
vangt men dan bij de eeuwige professie.
punt 10. De zakdoeken; Hierbij werd besloten 6 
zakdoeken voor iedere zuster te nummeren en voor 
eigen gebruik te geven op de cel, overige zakdoeken 
op de linnenkamer bewaren. Over de zakdoeken 
die de familie geeft kan een overste vrij beschikken.
Voortaan witte zakdoeken

Nieuwe kleding
Op 11 mei 1956 kwam er een brief uit Haren dat 
de algemene overste en zuster Angela uit het moe-
derhuis een bezoek zouden brengen aan Lithoijen 
vanwege een verandering van de klederdracht. Zus-
ter Benedicta zou mee teruggaan om alvast met de 
nieuwe habijten een begin te maken. Daarna zouden 
de andere zusters dit verder kunnen afmaken.
De levensdoel van de zusters Penitenten is: ‘Francis-
caans beschouwend leven, om de eenheid onder de 
christenen van oost en west te bevorderen’. Op 11 
januari 1957 brengen de zusters Penitenten dit ide-
aal mede tot uitdrukking in hun nieuwe kleding. De 
nieuwe kleding werd ontworpen door twee fraters 
uit Alverna: frater Erik van Lindert O.F.M. en frater 
Fernandez Corissen O.F.M. De nieuwe kleding be-
stond uit:
-  een eenvoudig bruin Franciscaans habijt met het
    witte koord
-  de lange maagdensluier van de contemplatieven in 
    het grijs van de Penitenten in oosterse stijl
-  en de rozenkrans met het herinneringskruisje als 
symbool van het Apostolaat voor de Eenheid.
15 augustus 1956, Feest van Maria ten Hemelopne-
ming, was een prachtige dag voor de zusters, om-
dat toen voor het eerst de nieuwe kleding gedragen 
mocht worden. ’s Morgens vóór het morgengebed 
waren de zusters even bij elkaar gekomen om te zien 
of alles er wel netjes en verzorgd uitzag. Het was 
voor de zusters een hele verandering om eerst in 

het zwart en nu in het grijs te verschijnen. De zus-
ters vonden het allemaal even mooi.
De grijze kleur drukt echt de kleur van boete uit, 
hetgeen ook het teken is van de beschouwende re-
ligieuze. En zoals het uiterlijk de afstraling weer-
spiegelt van het innerlijke, hopen de zusters met 
deze kleding veel goeds uit te stralen en hiermee 
veel zielen te winnen. Zij hopen hiermee ook meer 
nieuwe postulanten aan te trekken waardoor de 
congregatie ook weer zal kunnen opbloeien.

Kleding van de zusters Penitenten 
De kleding van de zusters Penitenten is door de 
jaren heen nogal eens veranderd. 
Toen de zusters op 20 november 1949 naar Lithoij-
en kwamen, waren ze gekleed in een lang zwart 
habijt, met om hun middel een lang wit koord met 
drie knopen erin. Het uiteinde werd aan de linker-
kant gedragen. 
De zusters droegen een zwarte sluier. Onder deze 
zwarte sluier zat een wit gesteven kap die om het 
hoofd naar voren stak. Deze witte gesteven kap 
zat bevestigd aan een wit ondermutsje. In de kap 
zaten nogal wat spelden om de verschillende stof-
delen bij elkaar te houden. 
Als kraag droegen de zusters een wit gesteven 
boordje met een doek die neerhing  op de borst ( als 
een soort slab).

De wit gesteven kap
Op woensdag 26 juli 1950 op de feestdag van de 
H. Moeder Anna hebben de zusters de kappen 
afgezet en de wit gesteven kap die naar voren stak 
verwijderd. De sluier werd nu aan de voorkant 
over het witte ondermutsje bevestigd. En het 
witte koord om het middel werd voortaan rechts 
gedragen met drie dubbele knopen volgens de 
Franciscaanse regel. 
De zusters waren blij met deze vernieuwing die wat 
comfortabeler was.

De kleding kwam in de vergadering in 1956 aan de 
orde!
Het idee voor een nieuwe kledingdracht werd in 
een vergadering besproken.
Alle zusters mochten hun ideeën over de nieuwe 
kledingdracht uitspreken. Deze ideeën werden 
vastgelegd en voorgelegd aan de fraters uit Al-
verna: frater Erik van Lindert O.F.M. en frater 
Fernandez Corissen O.F.M. Zij gingen met de 
ideeën van de zusters aan de slag voor een nieuw 
ontwerp.

Het verslag van de vergadering met als onderwerp 
‘de kleding’.
Om tot een verantwoorde beslissing te komen, zo 
sprak de Zeereerwaarde Pater Directeur, moeten 
we bedenken dat het ten eerste: een franciscaanse 
kleding moet zijn.
ten tweede: een kleding waarin de maagdelijkheid 
tot uitdrukking komt, het aan God gewijd zijn.
ten derde: waarbij onze apostolische taak, het Her-
enigings apostolaat, tot uitdrukking moet komen.

De kleding gaf uitdrukking
aan hun bestaan

De Paus verlangt naar vereenvoudiging in religieuze 
kleding en wel:
1e  vereenvoudiging in de hoeveelheid kleding die 
de religieuzen dragen.
2e  omdat vereenvoudiging modern is. Vanuit deze 
gezichtshoek moet u nu bepalen, wat we gaan doen.

Tegen die achtergrond moeten we de verschillende 
ideeën zien.
1e Het habijt en het koord blijft onaanvechtbaar.
 Dit is het franciscaanse kleed. Het scapulier is
 volkomen onfranciscaans, dat heeft in deze 
 moderne tijd geen zin meer.
2e De rozenkrans wordt door de mensen ook 
 wel eens telraam genoemd. Ieder draagt een 
 kleine rozenkrans bij zich. De rozenkrans kan
 dus zonder meer vervallen.
3e De stijve hullen vallen ook niet meer in de gratie.
 Daar tegenover moet de kleding toch behoorlijk
 aan de hals gesloten zijn, door een stijlvolle
 halsbedekking.
4e Interlock mag in deze tijd vrij gedragen worden.
5e   De rok kan verdwijnen, dat is een vereenvou-
 diging in de hoeveelheid stof.
6e   De maagdensluier moet blijven, dat is het zin- 
 nebeeld der maagdelijkheid, zwart of grijs?
7e Postulanten voortaan in het bruin.
8e Ring, koormantel, reismantel. In teken van 
 eenvoud geen ring, geen koormantel omdat 
 wij nog geen groot officie hebben. De reis-
 mantels: model als regenmantels, eenvoudig.
9e Herenigingsidee tot uiting brengen door een
 kruisje met kettinkje, niet zulk een groot kruis
 als een bisschopskruis, maar een halskruisje
 zoals de meisjes ze tegenwoordig dragen.
10e Ieder haar eigen zakdoek.

Besluit kleding
punt 1. Habijt: enige verandering aanbrengen, 
zoveel mogelijk gebruik maken van de gebruikte 
kleding. Stootband aan de zoom om slijtage te 
voorkomen. Zonder noodzaak het habijt voort-
aan niet meer opknopen, en bij het werk, mogen 
de Zusters het habijt uitdoen.
Koord: Het wollen koord meer wassen. Een vuil 
koord is niet stijlvol. Wordt nu ook meer zicht-
baar als het scapulier weg is.
punt 2. De rozenkrans laten vervallen leverde 
geen bezwaren op.
punt 3. De hullen: Deze te vervangen door een 
mooi sluitend stemmig kraagje. De keuze van het 
kraagje is nog niet vastgesteld. Ook de nachthul 
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Op 16 juli 1955 krijgen de zusters Penitenten een eigen wapen: Symbool van de Orde. 
Het wapen is ontworpen door Frater Erik van de Lindert O.F.M. en Frater Fernandez Corissen O.F.M. 

Dit wapen stelt het leven en apostolaat van deze orde voor: Franciscaans beschouwend leven voor de 
eenheid onder de christenen in Oost en West.
 
Eerste kwartier:    kruis, koord, evangelieboek, arm en hand van 
                 Christus en St. Franciscus.
Tweede kwartier: Westers patriarchenkruis.
Derde kwartier:    Oosters hostiestempel met kruis en 
                                inscriptie: Jezus Christus overwint.
Vierde kwartier:    een engel draagt de vlam van het gebed 
    boven de sterren uit naar God.
 
De tekst op het lint om het wapen: 
IN BLIJDE BOETVAARDDIGHEID.

Het Symbool van de Orde

5.30 uur: Opstaan
6.00 uur: Morgengebed. Opdracht en Angelus. 
 Lauden - Meditatie - Kruisgebed.
 Kapel verlaten: Bed opmaken.
7.00 uur: Prime, Terts, Sext.
7.30 uur: H. Mis. Na de H. Mis, None.
 Op Feestdagen relikwie vereren.
8.30 uur: Ontbijt. (staande tafelgebed)
 Lezing tijdens het ontbijt. (heilige 
 van de dag en Thomas à Kempis)
 Zangles.
Werktijd tot 11.35 uur (Luiden).
11.45 uur: Bezoek aan het H. Sacrament en 
 Gewetensonderzoek.
12.00 uur: Angelus (klokken luiden door de
  zusters van het Noviciaat).
 Middagmaal, waaronder lezingen uit 
 tijdschriften zoals de Kloosterling.
 Na het middagmaal in processie naar
 de kapel onder het bidden van de 
 ‘Miserere’ de “De Profundus”, voor 
 de overleden weldoeners.
 Kruisgebed.
 Vespers.

13.00 uur: Recreatie tot 14.00 uur
14.00 uur: Werktijd tot 16.50 uur. (luiden)
17.00 uur: Geestelijke Lezing.
17.30 uur: Meditatie.
18.00 uur: Metten - Angelus.
 3 maal per week discipline.
18.30 uur: Avondmaal.
 Na het tafelgebed gaan de zusters
 naar de recreatieruimte en bidden 
 de 7 Boetepsalmen en de litanie van
 alle Heiligen.
19.30 uur: Recratie tot 20.30 uur.
 Op Grote dag en Zon- en Feestdagen
 begint de recreatie om 19.00 uur.
20.45 uur: Rozenhoedje-Avondgebed-
 Gewetensonderzoek.
 Lezing, meditatiestof voor de 
 volgende dag.
 Kruisgebed.
 Naar bed. (Groot stilzwijgen)
21.30 uur: Allen ter ruste zijn.

Dagorde van 1946 tot 1965

Herenigingskruis
Op 11 januari 1957 ontvangen de zusters van de 
drie communiteiten Haren, Reek en Lithoijen, elk 
het Herenigingskruis. Dit teken is een bevestiging 
van de speciale opdracht van de Penitenten van 
de Eenheid. 

Het ophalen en zegenen van het kruisje
Op de morgen van 11 januari 1957 werd er opgebeld 
dat Moeder Overste, zuster Eleonora en zuster 
Gerarda naar Haren mochten komen om de kruisjes 
te halen. 
Kasbergen bracht de zusters vroeg in de middag 

Betekenis van het kruis
Op het kruisje staat een Oosterse afbeelding van Christus met een boek in de hand. Hij  
verkondigt het Evangelie: de Blijde Boodschap.
De tekst op het kruis luidt: ‘Mogen allen één zijn’.
Het kruis is Westers van vorm.
Bovenaan staat het Franciscaans wapen. Onderaan twee engelen, in aanbidding neer-

geknield voor het Heilig Sacrament (beschouwend leven).
De betekenis van het kruis is duidelijk:
Het Franciscaanse beschouwend leven voor de eenheid in Oost en West.
Het Oosten wordt voorgesteld door de Christusfiguur als leraar.
Het Westen door het Westers kruis.

naar Haren. De zusters werden in Haren hartelijk 
verwelkomd. De plechtigheid begon om vijf uur. 
De kapel was voor deze gelegenheid prachtig 
versierd, alles was in feeststemming. De zusters 
voelden zich echte gelukskinderen om in het 
moederhuis er zo innig verbonden aan deel te 
mogen nemen en zelf het kruisje uit de hand 
van pater directeur en de algemene overste te 
mogen ontvangen. Dit was voor de zusters die dit 
mochten meemaken een geweldige gebeurtenis 
om nimmer te vergeten.
Achter in de kapel stond een tafeltje waarop 
geplaatst waren drie schotels met kruisjes: één 
voor het moederhuis, één voor Reek en één voor 
Lithoijen. De kruisjes werden door de algemene 
overste en de beide moeders naar voren gedragen 
tot aan de communiebank, vanwaar ze door pater 
directeur naar het altaar werden gedragen waar ze 
werden gewijd. Daarna mochten de zusters ze in 
ontvangst nemen.
Dit gebeurde ook op plechtige wijze:  pater 
directeur overhandigde ze aan de algemene 
overste. Zij nam ze in ontvangst en daarna werden 
ze door de algemene overste omgehangen. 
Deze dag zal de zusters nog lang heugen. Een 
onvergetelijke dag, het kruisje betekende veel 
voor de zusters.
De zusters uit Lithoijen hadden helemaal 
geen haast, want ze hoefden maar te bellen en 
Kasbergen zou henà op komen halen. Ze vonden 
het wel jammer dat het tijd werd om te gaan want 
ze waren nog lang niet uitgepraat.
Toen de zusters thuis waren moest de plechtigheid 
weer opnieuw beginnen. Na  eerst al veel verteld te 
hebben, gingen ze  gauw naar de kapel. Ook daar 
werd de schotel met kruisjes op de communiebank 
geplaatst en na de gezangen werden de kruisjes 
overhandigd en omgehangen. 
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Art. 17 a. De vakantie en de vrije tijd zullen in onderling overleg binnen de communiteit geregeld worden.
 b. Elke zuster zal elke maand één vrije dag hebben, die zij naar eigen goeddunken kan besteden,
                   daarbij uiteraard rekeninghoudend met de belangen van de communiteit.

Art. 18 Door het bestuur zal er grote zorg en aandacht aan besteed worden, dat de zusters, die daar aanleg
 en ambitie voor hebben, gelegenheid krijgen tot aangepaste vorming en ontwikkeling.

Art. 19 De wijze waarop wij gestorven medezusters, familieleden van alle overledenen in onze gebeden,
 gedenken, wordt in een afzonderlijke regeling omschreven. 

Art. 20 Het gemeenschappelijk gebed wordt geregeld overeenkomstig de richtlijnen van de Kerk en de
 afspraken binnen onze gemeenschap.

Art. 21 Iedere zuster zal elk jaar minstens vijf volle dagen retraite houden.

Art. 22 De nodige informatie over iemand, die zich bij onze gemeenschap wil aansluiten, zullen door het
 bestuur worden ingewonnen.

Art. 23 Vóór de opname in de gemeenschap dient een kandidate tenminste drie volle maanden ons 
 gemeenschapsleven volledig te hebben gedeeld.

Art. 24 Aan personen, die zich niet vast aan onze gemeenschap willen binden, kan gedurende hoogstens
 één jaar gastvrijheid worden verleend om ons leven volledig te delen.
 In onderling overleg tussen de betreffende persoon en de communiteit kan deze termijn eventueel
 worden verlengd met telkens hoogstens één jaar.
 Wederzijdse rechten en verplichtingen aan een dergelijk verblijf verbonden moeten tevoren
  duidelijk worden vastgelegd.

Laatste uitgave Penitenten
Er zijn weinig publicaties over de zusters Penitenten bekend. Dit boek-
je is de laaste uitgave (2001) van de zusters Penitenten van de Eenheid 
afdeling Bethlehem, ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan (niet 
meer verkrijgbaar).

Art. 1 De Congregatie draagt de naam: Congregatie van de Franciscanessen van Eenheid.
 Zij is gevestigd te Huissen (Gld.). Zij wordt in rechte vertegenwoordigd door de Stichting Orde van
 de Penitenten van de Eenheid te Huissen.

Art. 2 Leven binnen de grote Franciscaanse gemeenschap wil zij een beschouwende Congregatie zijn, die
 zich bijzonder inzet voor de Oecumene.

Art. 3 In onderling overleg binnen de communiteit wordt beslist onder welke voorwaarden gasten binnen
 het woongedeelte van de zusters en in de huiselijke kring kunnen worden toegelaten.

Art. 4 Het persoonlijk geldgebruik en de wijze van kleding zullen in onderling overleg binnen de
 communiteit geregeld worden.

Art. 5 Het bestuur draagt zorg dat heel de gemeenschap zodanig in de voorbereiding en de uitwerking
 van het kapittel betrokken wordt, dat werkelijk allen aan het beraad deelnemen.

Art. 6 Rechtens nemen aan het kapittel deel alle zusters, die minstens een half jaar in de gemeenschap
 zijn opgenomen.

Art. 7 De kapittelbesprekingen dienen als strict vertrouwelijk beschouwd te worden.

Art. 8 Het bestuur bestaat uit een overste en vier andere leden.

Art. 9 a. De overste en de vier bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar en kunnen telkens
     voor de tijd van drie jaar herkozen worden.
 b. Zij worden één voor één gekozen.
 c. Het bestuurslid, dat na de overste het eerst gekozen wordt, draagt de naam van vicares en treedt
     bij ontstentenis van de overste als haar plaatsvervangster op.

Art. 10 a. Wanneer de functie van overste openvalt door overlijden of anderszins moet zo spoedig mogelijk
     een nieuwe overste gekozen worden, tenzij het eerstvolgende keuze-kapittel binnen een half jaar 
      wordt gehouden.
 b. Wanneer de functie van vicares openvalt door overlijden of anderszins zal het kapittel zo spoedig
       mogelijk een andere zuster in haar plaats kiezen om tot de volgende bestuurverkiezing deze fuctie
     te vervullen.
 c. Wanneer een andere plaats in het bestuur openvalt door overlijden of anderszins zal Art. 9a op
    overeenkomstige wijze van toepassing zijn.

Art. 11 De overste en haar plaatsvervanger vertegenwoordigen het bestuur in en buiten rechte. Bij ontstentneis
 van een van beiden kan een door het bestuur aangewezen bestuurslid als plaatsvervangster optreden.

Art. 12 Wil het bestuur geldige besluiten nemen dan moeten behalve de overste of de vicares tenminste
            twee bestuursleden ter bestuursvergadering aanwezig zijn.

Art. 13 Het bestuur moet zorg dragen voor goed en verantwoord beheer van de financiën van de gemeenschap. 
 Het brengt jaarlijks van dit beheer verslag uit aan het kapittel.

Art. 14 De overste zal er naar streven dat niet alleen de leden van het bestuur, maar ook de andere zusters
 van de communiteit de nodige contacten onderhouden met de communiteiten van eigen en andere
 orden en congregaties en leden daarvan persoonlijk.

Art. 15 In onze gemeenschap zal er minstens viermaal per jaar zusterlijk beraad gehouden worden.

Art. 16 Alle werk, dat door de zusters afzonderlijk verricht wordt - in of buiten de gemeenschap - zal moeten 
 geschieden in verbondenheid met de gehele communiteit.

Statuten Zusters Penitenten
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De zusters zorgden ervoor dat de toog goed zat en 
dat we er piekfijn uitzagen. We moesten nuchter 
zijn voor de communie, maar van de zusters 
kregen we stiekem zandkoekjes. De zusters waren 
best aardig tegen ons. Toch een tijd die ik achteraf 
niet graag had willen missen…..

Rector was een norse man
Rector Kuijte had het voor het zeggen bij 
de misdienaars en de zusters mochten zich 
nergens mee bemoeien. Rector Kuijte maakte 
het misdienaarsrooster meestal zó, dat er twee 
misdienaars uit één gezin de dienst deden, zoals 
Bert en Biel Ruis, Ruud en Jan Spanjers en Theo 
en Han van Kilsdonk.
De misdienaars hadden niet veel op het Rector 
Kuijte. Ze vonden hem maar een norse man die 
nooit vrolijk keek. 

Een misdienaar vertelde: 
‘Maar liet je het een keer afweten, dan wist Rector 
Kuijte je te vinden. Hij stapte dan naar je ouders 
die je dan flink moesten straffen.
Als misdienaar wilde je ook wel eens van de wijn 
proeven. Dat deed elke misdienaar, maar veel 
kattekwaad kon je niet uithalen. Wel werd er 
vóór de H. Mis gegokt: welke kleur onderbroek 
zou rector Kuijte aan hebben?  Rector Kuijte 
droeg meestal een lange onderbroek, en als je op 
je knieën zat en je moest buigen dan deed je dat 
zo diep mogelijk. En dan maar hopen dat je goed 
gegokt had.

Mocht er iets gebeuren dat op je lachspieren 
werkte, dan probeerde je je in te houden, maar 
dat lukte niet altijd, tot grote ergernis van rector 
Kuijte’.

Heilige grond
De misdienaars moesten altijd op het altaar 
blijven en niet achter de poortjes komen,  want 
daar zaten de zusters. Dit werd hen goed duidelijk 
gemaakt, het leek wel of de grond achter het hekje 
heilig was.
Misdienaar zijn, dat hoorde bij die tijd. En in die 
tijd wilde bijna elke jongen misdienaar zijn. Zo 
was het nu eenmaal.

klooster aan het Prelaat van den Bergplein

Voor hun verdiensten als misdienaars kregen
ze soms een prentje van de zusters.

Lekker later naar school
Jan Hendriks, die in die tijd misdienaar was, 
vertelt dat het wel fijn was om juist bij de zusters 
Penitenten misdienaar te zijn. 
Rector Kuijte van het klooster leidde de 
misdienaars op; dat was zo met de pastoor 
geregeld. De pastoor vond dat niet zo fijn, want 
de beste misdienaars dienden in het klooster. 
Misdienaar zijn had zo zijn voordelen: Als de 
dienst wat langer duurde, mocht je later op school 
komen, zonder dat daar iets van gezegd werd. 

Lekker aan de wijn
Tijdens de Byzantijns-Slavische Liturgie mochten 
de misdienaars mee wijn drinken, maar ‘daar 
vonden we niets aan’ aldus Jan. ‘De rector wel, 
want als we tijdens de dienst wijn in de beker 
moesten doen, was het voor ons een spel om daar 
zoveel mogelijk water bij te doen. Dat lukte bijna 
niet want als we het waterkannetje maar tegen de 
beker hielden, ging de beker al omhoog. De enkele 
keer dat het ons wel lukte om water bij de wijn te 
doen, keek de rector ons fronsend aan’. 
De rector was, samen met Kees Romein, een van 
de eersten in Lithoijen die een televisie hadden. 
Jan kan zich de voetbalwedstrijd om de wereldcup 
van 1958 tussen Zweden en Brazilië, die eindigde 
in 2-5 voor Brazilië, nog goed herinneren.
Omdat er met Pasen een late dienst was, mochten 

Misdienaar bij de zusters?
de misdienaars blijven slapen. ‘s Morgens mochten 
ze dan paaseieren zoeken die de zusters verstopt 
hadden in de tuin tussen de buxushagen.

Als het maar geen begrafenis is
Jan van Grunsven vond als misdienaar de 
begrafenis een straf…. dat duurde en dat duurde 
maar! Een uur vóór de dienst werd er al in de 
kapel gebeden. De kist stond dan open voor het 
altaar. De H. Mis duurde anderhalf uur en na de 
dienst werd de kist gesloten. Zingend en biddend 
gingen ze in een lange rij naar het kerkhof waar 
na een paar gebeden de kist neergelaten werd. 
In een lange rij gingen ze dan weer terug naar de 
kapel en daar werd nog eens het rozenhoedje en 
een aantal weesgegroetjes gebeden. Ik bedacht 
vaak een uitvlucht als ze vroegen of ik tijd had 
om misdienaar te zijn, of ik verzon een of andere 
smoes. En als de rector of pastoor het aan mijn 
moeder vroeg, dan zei zij: ‘Ik weet niet waar hij 
is’. Ze kreeg dan als antwoord “je weet als moeder 
toch waar je kind is!”.

Je kunt niet wegblijven
Jan vertelde: ‘Soms had ik er geen zin om naar het 
klooster te gaan als iedereen vrij was, maar bij een 
begrafenis kon je als misdienaar niet wegblijven, 
ook al had je er een hekel aan. Als misdienaar 
moesten we altijd door de zij-ingang naar binnen. 
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de sokken. Dit gebeurde niet altijd vrijwillig, maar 
in opdracht van hun ouders. Als beloning voor 
de arbeid werd er een rad van avontuur gebruikt 
waarmee één van de kinderen een cadeautje kreeg 
als beloning. De prijs viel wel vaak op dezelfde 
kinderen. Het was altijd iets wat de zusters zelf 
gemaakt hadden: een prentje, een schilderijtje op 
karton of een rozenkrans. Het was maar net wat de 
zusters over hadden. Het liefst kregen de kinderen 
een beeldje want dat konden ze stukgooien en dan 
hadden ze stoepkrijt!

Veel werd er geregeld door Jansen de Wit
De frima Jansen de Wit zorgde voor goede lam-
pen en voor de naai- en zoommachines. Dit was 
ook wel nodig want als het druk was, moesten er 
wel eens 1000 dozen met kousen afgeleverd wor-
den.
Toen de firma Jansen de Wit op 15 sep-
tember 1955 zijn 125-jarig bestaan vier-
de, werd het klooster niet vergeten.
Er werd een bedrag van fl. 500,- aan de 
zusters overhandigd.
Het meeste contact hadden de zus-
ters met de heren Ruijs en Sips van de 
firma Jansen de Wit. Met deze heren 
werden de afspraken, opdrachten en 
het aantal sokken doorgenomen. Er 

waren tijden dat er te weinig werkkrachten waren 
voor de hoeveelheid werk. De zusters moesten 
lang en hard werken om aan de gewenste eisen 
te voldoen. Daarom hoopten de zusters dat er 
nieuwe jonge postulanten zouden intreden, maar 
die bleven uit. Ook waren er wel eens tijden dat er 
een spoedopdracht van de zusters verwacht werd. 
In dat geval moest er wel eens ‘s nachts doorge-
werkt worden. Dit alles moest dan gecoördineerd 
worden met het bidden en alles wat de klooster-
regel hen voorschreef. 
Alles was met de firma Jansen de Wit goed gere-
geld. Was er een naaimachine kapot dan kwam er 
een monteur of ze kregen een nieuwe machine. 
Ook werd er vakantiegeld uitbetaald en de zusters 
kregen van tijd tot tijd opslag. 
Maar eind jaren vijftig had de firma minder werk 
en vaak onregelmatig werk voor de zusters. Er 

waren teveel dagen bij dat de zusters 
geen werk meer had-
den. Dus de zusters 
moesten zien rond te 
komen met minder tot 
geen inkomsten en dat 
was op den duur niet 
meer vol te houden.
De zusters zijn altijd 
netjes behandeld door 
de firma Jansen de Wit. 
Toen de zusters eind 
april 1960 het klooster 
gingen verlaten, heeft de 
firma wagens en perso-
neel beschikbaar gesteld 
voor de verhuizing.

Verschillende modellen kousen van Jansen de Wit uit Schijndel.

Aan de Eerwaarde Overste van het
Klooster der Zusters Penitenten
Lithoijen

Eerwaarde Moeder Overste.

Tot ons genoegen kunnen wij U mede delen,
dat wij bij gelegenheid van de herdenking van ons 125-jarig
bestaansfeest, hebben besloten aan Uw klooster een bedrag
te schenken van fl. 500,--.
Dit bedrag wordt U door onze Hr. Ruijs overhandigd.

Hoogachtend
Koninklijke M. Jansen de Wit’s Kousenfabrieken n.v.

Kousenfabriek Jansen de Wit
De inkomsten voor het levensonderhoud van de 
zusters kwamen hoofdzakelijk uit de arbeid die zij  
verrichtten voor de kousenfabriek Jansen de Wit 
uit Schijndel. Deze fabriek was dus voor de zus-
ters Penitenten in Lithoijen belangrijk. Geen werk 
geen inkomsten. De zusters kregen wel af en toe 
een aalmoes, of kleine schenkingen door familie 
bij bijzondere gelegenheden. Maar het werk voor 
de  kousenfabriek Jansen de Wit was welkom.

Een goede verhouding met de firma Jansen de Wit
In het begin hadden de zusters te weinig 
inkomsten om van te leven. Het huishouden kon 
niet meer betaald worden. Dat was in de tijd dat 
de zusters pas in Lithoijen woonden. Rector Kuijte 
schreef hierover in oktober 1950 een brief naar 
Jansen de Wit om de bestuurders in het klooster 
uit te nodigen. Dezelfde week kwamen er enkele 
heren naar het Moederhuis in Haren waarna 
ook een bezoek gebracht werd aan het klooster 
Jerusalem in Lithoijen. Zo konden zij kijken naar 
de werkruimte en of er testmachines geplaatst 
konden worden. 
Nadat het hoofdbestuur toestemming had gegeven 
voor deze arbeid, werd het werk aangenomen. 
Wel moesten er wat aanpassingen gedaan 
worden. Een aantal zusters moest overgeplaatst 
worden om het werk zo goed mogelijk te kunnen 
uitvoeren. Sommige zusters werden overgeplaatst 
naar Haren of Reek en andere zusters namen hun 
plaats in Lithoijen in. 

Het werk was goed lonend en het was mooi stil en 
rustig werk. Het werk bestond uit het afwerken 
van de  neus van de kousen en de sokken twee aan 
twee aan elkaar stikken. Ook brachten vrouwen 
uit het dorp vaak kapotte kousen of nylons, want 
de zusters konden goed handwerken en met hun 
apparatuur konden zij de ladders in de nylons 
mooi herstellen. Dit waren voor de zusters kleine 
bijverdiensten. 

Ook kinderen werden ingeschakeld
De dozen met kousen werden gebracht en gehaald 
door Jansen de Wit. Voor het in- en uitladen 
werden kinderen van de naast gelegen school 
ingeschakeld want de zusters mochten het Slot 
niet verlaten. Soms waren het wel meer dan 250 
dozen. De kinderen kregen als beloning voor het 
sjouwen een half pepermuntje! 
Op woensdagmiddagen hielpen enkele dorpskinderen 
de zusters met het van buiten naar binnen draaien van 
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Klooster Bethlehem Haren, 
6 December 1949.

Aan Zijne Hoogwaardigheid
Excellentie Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

 
Hoogwaardige Excellentie,
In dank ontvingen wij Hoogwaardige Excellentie, Uw 
geëerbiedigd schrijven van d.d 2 december 1949, en zijn U Hoogwaardige Excellentie zeer dankbaar 
dat Wij met Uw goedkeuring het bewaarschool-onderwijs te Reek mogen opheffen.
Wij hebben naar aanleiding van Uw schrijven, Hoogwaardige Excellentie, de Zeereerwaarde Heer Pastoor 
van Lithoijen en ook onze Zusters te Lithoijen medegedeeld dat 16 December a.s. de Zeereerwaarde Heer 
Rector, door u Hoogwaardige Excellentie benoemd, zijn intrek bij hen neemt.
Verder hebben wij nagedacht over de honorering van den Rector, en het bestuur kwam overeen, U Hoog-
waardige Excellentie, voor te stellen om fl. 25,- per maand als salaris te schenken, echter zonder jaar-
lijkse toeslag van fl. 100,-. Vanwege het feit dat de Congregatie op financieel gebied, nu veel lasten te 
dragen heeft, en wij later, als het met de financiën goed gaat, nog kunnen bij geven. Wij onderwerpen 
ons echter aan Uw beslissing. U kunt er, Hoogwaardige Excellentie, op rekenen dat de Rector vrij wonen, 
vuur, licht, bewassing en personele belasting geniet.

Van Uwe Hoogwaardige Excellentie met den
diepsten eerbied de ootmoedige dienaresse
p/o Eerwaarde Overste 
Zuster Maria Angela.

Lithoijen, 16 Januari 1950.

Monseigneur,
Door deze meen ik Uwe Hoogwaardige Excellentie mijn dank te 
moeten zeggen voor Uwe goede zorg voor me, door mijn aanstelling 
tot Rector hier bij de zusters.
Ik ben zeer blij ontheven te zijn van de zware last van het pastoraat in Gemert, dat ik werkelijk niet 
meer aankon. Niet alleen mijn gezondheid, maar vooral ook de parochie moest daar onder lijden.
Hier bij de Zusters maak ik het goed: vrij van zorg en vrij van al dat jagen, waarbij men toch niet klaar 
kon komen met het werk. Ik geloof dat het een goed soort zusters is, die de geest van St. Franciscus 
goed te pakken hebben.
Nu ook mijn broer en zus uit de zaak zijn, kunnen ook zij zich wat meer vrij maken, om de 
familiebetrekkingen wat meer te onderhouden; want die moesten het vaak ontgelden.
Mijn gezondheid is goed, al voel ik gemakkelijk mijn longen; dat zal wel een gevolg zijn van de longen-
embolie na de operatie. Een rustig leven zal ook daaraan goed doen.
Bij de aanvang van dit jaar moge ik Uwe Hoogwaardige Excellentie nog toewensen, dat dit jubeljaar voor 
Uw Persoon, Uw Bisdom en verdere relaties een gezegend en zalig jaar moge wezen.
Van Uwe Hoogwaardige Excellentie, monseigneur de gehoorzame zoon in Chr. en Maria.

J. Kuijte, rector

Rector J. Kuijte
Toen de zusters Penitenten op 21 november 1949 
het klooster introkken, moest er nog veel ver-
bouwd worden. Allereerst de kamers voor de rec-
tor. Deze rector moest toen nog benoemd worden. 
Op 9 december 1949 was het dan zo ver. Benoemd 
werd de zeereerwaarde heer J. Kuijte, pastoor te 
Gemert. Rector Kuijte kwam op dezelfde dag nog 
een kijkje nemen in het klooster. De taak van rec-
tor J. Kuijte was: zorg dragen voor het geestelijk 
leven van de slotzusters. Zij moesten in het Slot 
blijven
en mochten niet in de buitenwereld komen. Rector 
Kuijte was ook aangesteld als pastoor te Kessel, 
opvolger van L. Winters, O.Praem.
Rector Kuijte was van huis uit niet onbemiddeld. 
De zusters vroegen daarom ook of hij voor min-
der dan de gebruikelijke gage bij hen het rectoraat 
wilde verzorgen, waarmee hij instemde.
Op 16 december 1949 trok rector Kuijte in het 
klooster. Daar het rectoraat nog niet klaar was, 
moest de rector enkele dagen de spreekkamer als 
woonkamer gebruiken, ‘s nachts sliep de rector op 
de pastorie tegenover het klooster. Op 20 decem-
ber nam de rector zijn intrek in het klooster.
De zusters konden het goed vinden met de rector. 
Daar het klooster nog helemaal ingericht moest 
worden, deed de rector zijn uiterste best om aan 
spullen te komen. Vele voorwerpen zoals beelden, 
lampen, meubilair enz. werden door de rector ge-

regeld en cadeau gedaan aan het klooster. Ook 
schonk de rector regelmatig geld.
Op 2 juni 1957 vierde de rector in het klooster 
‘Jerusalem’ zijn veertigjarig Priesterfeest. Dit werd 
door de zusters groots opgezet en alles werd 
versierd.
Toen hij echter zijn veertigjarig Priesterfeest voor 
familie en kennissen hier wilde vieren en daarvoor 
een speciale zuster als kok wilde hebben, gaven 
de zusters niet thuis, omdat zoiets niet paste bij 
hun beschouwend leven. Dit was voor de rector 
een tegenvaller.
Toen de rector in 1960 hoorde dat het klooster 
ging sluiten, stuurde hij een brief waarop alle 
spullen vermeld stonden die hij het klooster in de 
afgelopen 10 jaar geschonken had. Hij wees erop 
dat hij die spullen, als hij die nodig had, terug kon 
komen halen.
Dit viel niet in goede aarde bij de zusters. Toen de 
algemene overste dit hoorde klom zij in de pen en 
liet in een brief aan de rector even haar tanden 
zien. Zij schreef daarin onder andere dat het erg 
kinderachtig was: eerst iets cadeau geven en het 
dan later weer terug vragen.
Rector Kuijte ging vanaf 31 maart 1960 wonen in 
het Liefdehuis te Haps en overleed op 20 december 
1967 in het ziekenhuis te Veghel. Hij werd op 23 
december begraven op het kerkhof te Gemert. 

Het versierde klooster ter gelegen heid van 
het 40-jarig priesterschap van rector Kuijte

Rector J. Kuijte
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‘s-Hertogenbosch, 21 Januari 1952.

Aan de Zeereerwaarde Heer G.M.J. Cox 
pastoor te Maren en Kessel

Zeereerwaarde Heer,
In antwoord op Uw schrijven dd. 18 dezer deel ik u mede, dat Wij de Zeereerwaarde Heer L. 
Winters O.Praem. met ingang van 27 Januari a.s. eervol ontslag hebben verleend als Assistent te 
Maren en Kessel en de ontslagbrief hebben gezonden aan de Hoogeerwaarde Heer Prelaat van Berne 
te Heeswijk, terwijl aan de Zeereerwaarde Heer L. Winters O.Praem. een afschrift van de ontslagbrief 
is toegezonden. Verder delen Wij U mede, dat Wij de Zeereerwaarde Heer J.A.J. Kuijte, Rector van de 
zusters Franciscanessen te Lithoijen, voor de regeling zullen aanschrijven als Pastoor te Kessel in plaats 
van Assistent te Lithoijen en met wel met ingang van 27 Januari 1952.
Het aan deze functie verbonden rijkssalaris zal door de Zeereerwaarde Heer J. Kuijte echter aan U 
moeten worden afgedragen.
Wij zullen de Zeereerwaarde Heer J. Kuijte hiervan in kennis stellen door toezending van een afschrift 
van dit schrijven.

De bisschop van ‘s-Hertogenbosch.
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

Afschrift ter kennisname aan de 
Zeereerwaarde Heer J.A.J. Kuijte, Rector van
de Zusters Franciscanessen te Lithoijen.

Schuur in Kessel 
waarin de noodkerk
ondergebracht werd.

Klooster, Bethlehem Haren,
15 december 1949.

Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Hoogwaardig Excellentie,
Met den diepsten eerbied wenden wij ons weder tot U Hoogwaardige Excellentie over hetgeen wij d.d. 6 
December 1949 hebben voorgesteld, n.l. het salaris van Mhr. Rector te Lithoijen.
Wij hebben nog eens nagedacht en overwogen. Tevens hebben wij intussen vernomen, dat de 
aangestelde Rector M. Kuijte een rijke Heer is, en wij daar tegenover staan met vele lasten, verbouwing 
van Rectoraat enz. Wij veronderstellen ook dat Mhr. Kuijte wel veel intenties zal hebben. Zou het 
misschien mogelijk zijn, Hoogwaardige Excellentie, dat wij de eerste jaren geen salaris behoeven te voldoen 
aan genoemde Rector. Er zijn maar zeven zusters, dus weinig inkomsten, we kunnen dan later nog zien.

Van Uwe Hoogwaardige Excellentie
met den diepsten eerbied
de ootmoedige dienaresse
Eerwaarde Overste
Zuster Maria Angela.

‘s-Hertogenbosch, 15 December 1949.

Aan de Zeereerwaarde Overste van het
Klooster ‘Bethlehem’.
te Haren bij Megen.

Zeer Eerwaarde Overste,
In antwoord op Uw schrijven d.d. 6 December dezer betreffende het inkomen van de door Ons benoemde 
Rector van Uw Klooster te Lithoijen delen Wij U mede, dat het in Ons Bisdom altijd gebruikelijk is 
geweest, dat een inwonend Rector behalve vrij wonen, vuur, licht, bewassing, en personele belasting nog 
een honorarium van minstens fl. 500.- geniet. Uw voorstel, om aan de Rector te Lithoijen behalve vrij 
wonen etc. een honorarium van slechts fl. 300.- per jaar toe te kennen was daarom een teleurstelling 
voor Ons. Wij vrezen, dat de Rector tegen deze regeling bezwaar zal maken.
Daar Wij van de andere kant begrip willen tonen voor Uw tegenwoordige zware financiële lasten, 
stellen Wij U voor, dat Wij gedurende 1950 accoord zullen gaan met een honorarium van fl. 300.-, dat 
wij dan vanwege het Bisdom in dat jaar zullen aanvullen tot fl. 500,-. Wij verwachten echter, dat U in 
Januari 1951 met een nieuw voorstel zult komen, in de hoop, dat Uw Congregatie zich dan een betere 
honorering van de Rector kan veroorloven.

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

Afschriften gezonden aan Rector J. Kuijte te Lithoijen en aan het Bestuur van het Pastoorsfonds, met 
verzoek aan Rector J. Kuijte in 1950 fl. 200.- te willen toekennen in twee termijnen.
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De vele klachten, die sinds maanden binnenkwamen 
over de verhouding van de Geestelijk Directeur, 
Pater Victoricus v. d. Luur O.F.M. tegenover de 
Congregatie, waren aanleiding tot deze tussentijdse 
visitatie.
Al spoedig bleek, dat er ernstig verschil van mening 
bestond over die verhouding. Sommigen, speciaal 
enkele jongere zusters, vonden de Directeur de 
meest geschikte priester voor deze taak. Andere zusters respecteerden Pater 
Directeur om zijn grote ijver, maar vonden hem te rigoureus, te dictatoriaal, te zeer verschil makend 
in zijn optreden tegenover degenen, die zijn mening volledig konden delen en degenen, die van mening 
met hem verschilden. Zowel in Haren als in Reek en Lithoijen kreeg ik hetzelfde te horen.
Pater Provinciaal, van de Franciscanen, Pater Burgers, de Rector te Haren, Pater Probus v. d. Griendt 
O.F.M., de Vic. Oec. te Haren, Pater Rietjes O.F.M. (klasgenoot van Pater Victoricus), de Rector te Reek, 
M. Maassen, de Pastoor te Lithoijen, Koenraadt O.PR. en de Eerw. Heer Brandenburg O.Pr. spraken 
allen over het beslist te vergaande en weinig sympathieke, eigengereide optreden van Pater Victoricus. 
Ontkend kan niet worden, dat Pater Victoricus zeer veel heeft gedaan voor de Congregatie en moeilijk zal 
kunnen worden betwijfeld, dat hij met de beste bedoelingen is te werk gegaan, maar het staat wel vast, 
dat de zusters, die wat minder gemakkelijk zijn hoge geestelijke opvattingen kunnen volgen, door hem 
worden afgestoten. Zonder het te beogen, heeft hij stellig de eenheid in de Congregatie niet bevorderd.
Zijn grootste tegenstanders zijn ongetwijfeld de minder disciplinair ingestelde zusters, maar ook onder 
de goede en onder de beste zusters zijn er, die zijn optreden niet kunnen goedkeuren.
Het Bestuur van de Congregatie is te weinig zelfstandig, speciaal de Algemene Overste is een zwakke 
figuur. Zr. Rosa, de Vicares maakt niet de indruk van geheel oprecht te zijn, Zr. Beatrix is wellicht 
het meest mans, maar niet het meest religieus, Zr. Johanna en Zr. Odrada zijn wel zeer jong, maar 
wellicht zullen zij in een andere situatie van het Bestuur en de Geestelijk Directeur toch wel geschikte 
krachten blijken te zijn.
Belangrijke punten van meningsverschil tussen de zusters zijn: werkzaamheden (men werkt voor 
Organon, ten dele aan de lopende band) het plan tot invoering van plechtige geloften en pauselijk slot, 
het apostolaatswerk voor de Hereniging met de kring van een honderdtal “adjutricen”, die van tijd tot 
tijd in de slotkapel komen, bij gelegenheid van een Byzantijnse Mis en die ten dele ook met jongens in 
de slottuin komen voor het afladen van opgehaald materiaal.
De financiën van de Congregatie worden zeer gebrekkig beheerd en geadministreerd. De gebouwen 
zijn noch in Haren, noch in Reek of Lithoijen zeer geschikte behuizing voor de zusters, doch in Haren 
beslist het meest geschikt. Er rust momenteel een schuldenlast van ongeveer fl. 140.000 gulden op de 
Congregatie. Rente en aflossing kunnen worden betaald, maar als er ernstige onkosten komen aan de 
gebouwen, hetgeen onvermijdelijk is, dan zal het zeer moeilijk worden, om aan de verplichtingen te 
voldoen.
Het totale aantal zusters bedraagt 47, te Haren 21, te Reek 11, te Lithoijen 15. Twee zusters zijn boven 
de tachtig. Vier zijn er boven de zeventig. Acht zijn er boven de zestig. Elf zijn er boven de vijftig jaren. 
Tesamen dus 25 zusters boven de vijftig jaren. De aangroei is gering.
De Rector in Reek is emeritus-Pastoor-Deken van Kerkdriel. Hij doet zijn zaken nog zo goed als zijn 
leeftijd zulks toelaat.
De Rector in Lithoijen, emeritus-Pastoor Kuijte, doet zijn taak op de hem eigen enigermate vreemde 
wijze.

z.o.z.

De problemen nemen toe
Verslag over de canonieke visitatie op 12, 13, en 
14 oktober 1959 te Haren, op 5 November 1959 in 
Reek en op 13 November in Lithoijen gehouden bij 
de Zusters Penitenten der Hereniging.

Geestelijk Directeur
Op 19 oktober 1946 krijgt Pater Victoricus van der 
Luur O.F.M. zijn aanstelling als geestelijke direc-
teur over de Orde Penitenten. 
Door Mgr. Bernardus Alfrink, Coadjutor van het 
Bisdom Utrecht, wordt in 1952 Pater Victoricus van 
der Luur O.F.M. aangesteld, namens de Kerkelijke 
Overheid om de Constitutie Sponsa Christie ter 
kennis te brengen en toe te lichten in onze Commu-
niteiten. 
Vele teksten zijn van zijn hand, ook is hij de schrij-
ver van het boek ‘De Zusters Penitenten der Her-
eniging’ de kroniek van de Penitenten. Deze tek-
sten zijn voor vele boeken gebruikt.
13 Jaar heeft hij de Congregatie met vaste hand 
bestuurd. Na een onderzoek naar zijn functione-
ren wordt hij op 9 december 1959 ontheven van 
zijn taak en verlaat hij de Orde op eigen initiatief. 
Pater Van der Luur heeft zeer veel gedaan voor 
de Congregatie maar was niet bij iedereen een 
graag gezien man. Bij zijn afscheid als geestelijk 
leidsman biedt hij de Orde een door hemzelf ge-
schreven Leefregel aan, die door Monseigneur 
Oomens, vicaris-generaal van het Bisdom ’s-Her-
togenbosch, vertegenwoordiger van het kerkelijk 
gezag, werd goedgekeurd. Deze schenkt ‘de hechte 
basis waarop wij ook in deze tijd van vernieuwing 
en aanpassing ons Franciscaans ideaal kunnen 

Geestelijk directeur Pater Van der Luur.

Kroniek geschreven door
 Pater Van der Luur.

De teksten uit dit boek
worden vaak gebruikt

voor boeken die 
vertellen over de 

Zusters Penitenten.

Pater Van der Luur

beleven’. Vanaf 26 augustus 1963 is deze regel of-
ficieel van kracht.
Op 16 december 1965 kwam Pater Van der Luur 
bij een frontale botsing om het leven. Dit greep de 
communiteit zeer aan.
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Lithoijen, 15 November 1959.

Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Oomens
Vicaris Generaal Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Hoogwaardige Excellentie,
Monseigneur, mag ik zo vrij zijn, nog even beslag te leggen op Uw kostbare tijd, ik meen n.l. niet 
duidelijk genoeg geweest te zijn in mijn antwoorden omtrent de Zusters Angela, Bernardette en 
Beatrix. Uw vraag, of ik Zuster Angela een voorbeeldige religieuze vond, zou ik nu als volgt willen 
beantwoorden: Ja, Monseigneur ze heeft haar scherpe kanten en fouten, maar ze is, evenmin als ik zelf, 
opgevangen door degenen die haar konden en moesten helpen. Ik zie het zo.
De Algemene Overste kan haar niet aan, durft haar niet aan. Wat talenten en ontwikkeling betreft, 
kan Angela de Algemene Overste, pakken en zakken. Kijk Monseigneur, wat nu de Algemene Overste 
niet kan, mag toch verwacht worden dat de Directeur wel zou kunnen, maar de Directeur kan goed 
zijn om zijn jongens leiding te geven, maar van de vrouwelijke psyche heeft hij niet veel door; daarvoor 
is hij (naar mijn mening) veel teveel verstandsmens. Hoe zuster Angela tegenover de Directeur staat, 
kan ik het best verklaren, als ik U vertel hoe ik zelf twaalf jaar lang iedere maand naar hem toegestapt 
ben, om mij door hem te laten leiden en helpen, en ik moet daar eerlijk aan toevoegen, dat ik nu na 
twaalf jaar even onmogelijk tegenover hem sta, als het eerste jaar. Hij betitelt dat met “eigengereid 
zijn”, maar als iemand het twaalf jaar op kan brengen om iedere maand weer terug te gaan om zich te 
laten helpen en leiden door het over haar gestelde gezag, zie ik dat niet als eigengereid zijn, maar een 
zich klein en nederig onderwerpen.
Zuster Angela is ziek en dus kan er geen sprake zijn van Overste te zijn, toch heeft ze er de geschiktheid 
voor, ze zou naast Overste te zijn, een echte onpartijdige Moeder zijn voor allemaal. Monseigneur, 
Zuster Angela is een voorbeeldige religieuze, maar als de Directeur geen enkele gelegenheid onbenut 
laat, om de Zuster het tegendeel te zeggen, is een splijting waarover U sprak onvermijdelijk. U vroeg 
mij of ik mij bewust was, het een tijd lang niet zo precies genomen te hebben met mijn religieuze 
verplichtingen. Ik heb daar volmondig op gezegd: ‘Ik heb altijd heel bewust geprobeerd, recht naar 
God toe te groeien’. Nu ik er eens rustig over nagedacht heb, beaam ik dit nog eens. Ik heb heel veel 
leed te verwerken gekregen in deze twaalf jaren, zelfs zo erg, dat ik op een moment het bijltje er bij neer 
gooien wou, maar ik heb die nacht zo duidelijk ervaren, dat God mij toch nog in Zijn greep had, en ik 
radicaal tegen mijn eigen natuur zou moeten ingaan, om mij aan die greep te ontworstelen. Achteraf 
moet ik God danken voor al het leed en ook voor de genade van deze nacht, ik kón aanvaarden, en 
heb aanvaard mijn gehele verdere leven zó gezien te worden. De ervaring van deze nacht heeft mij 
rijker gemaakt, de moeilijkheden waren niet weg. Maar ik voelde me sterk de moeilijkheden het hoofd 

Twee Zusters geven hun mening
Twee brieven, een van Zuster Clara, Overste van Lithoijen en een brief van Zuster Magdalena,  Beiden 
geven hun mening over het functioneren van Directeur Van der Luur en over de onderlinge verhoudingen 
tussen de zusters.

Conclusie:
Alles bijeen lijkt het mij gewenst, om Pater Victoricus op de meest eervolle wijze te ontheffen van 
zijn taak. Aan Pater Provinciaal een nieuwe priester vragen en deze benoemen niet tot Geestelijk 
Directeur, maar tot Geestelijk Assistent, opdat het bestuur een grotere zelfstandigheid krijgt. Er zal 
dan een nieuwe Instructie voor die G. A. moeten worden opgesteld.
Het lijkt mij nodig, dat met ernst wordt overwogen de opheffing van minstens èèn huis buiten Haren. 
Lithoijen zal wellicht daarvoor het eerst in aanmerking komen. Het huis in Lithoijen is zeer ongeschikt. 
Wel is daar een nieuwe kapel gebouwd (die overigens slecht is gebouwd). Het zal misschien mogelijk 
zijn, om met Haren en Reek (misschien nog beter met Haren) een zowel geestelijk als economisch goed 
geheel te vormen. De drie huizen, zoals die nu bestaan, zijn zowel om het kleine aantal bruikbare 
krachten als ook om de kostbaarheid van de exploitatie van drie huizen van deze omvang en situatie, 
stellig op den duur niet te handhaven.
Het is van belang, om voorlopig het pauselijk slot niet in te voeren, maar het verdient aanbeveling, om 
de slot-bepalingen toch strenger te maken en het pauselijk slot wel in praktijk te brengen, voor zover 
zulks mogelijk is. De werkzaamheden zullen moeten worden bezien, zowel het werk voor Organon, als 
voor Jansen de Wit, alsook het apostolaatswerk der Hereniging...

Eervol ontslag voor Pater van de Luur
Het onderzoek had voor Directeur Pater Victoricus van de Luur wel gevolgen want op 8 december 
1959 kreeg hij een brief van Bisschop Mutsaerts, waarin stond dat hij met ingang van 15 december 
na overleg met de hoogeerwaarde Pater Provinciaal op de meest eervolle wijze ontslag kreeg uit zijn 
functie van Geestelijk Directeur van de Zusters Penitenten der Hereniging te Haren. 
Met ingang van 15 december 1959 werd benoemd de Zeereerw. Pater Probus van de Griend O.P.M. 
tot Geestelijk Assistent van de Zusters Penitenten der Hereniging te Haren.



Zuster Penitenten  107106  Zuster Penitenten

Algemene Overste blij zijn, als Beatrix uittreden zou?
Monseigneur ik geloof dat ik dat niet zou kunnen verwerken, de ontrouw van één van de zuster aan 
mijn zorg toevertrouwd.
Verder Monseigneur, beloof ik U eerlijk, een echte Moeder te zijn voor Zuster Magdalena, en voor al de 
andere zusters, en ik zal m’n uiterste best doen m’n plicht als Overste niet te verwaarlozen. Ik beloof U, 
door mijn voorbeeld de Zusters tot de deugd aan te moedigen, ik zal me bevlijtigen de geest van liefde 
en éénheid te bewaren en te vermeerderen.
Monseigneur mag ik namens al mijn Zusters U heel hartelijk dank zeggen voor de gave van deze vi-
sitatie, ze heeft ons allen rijker gemaakt Als men mij de vorige week gezegd had, schrijf een een brief 
naar Monseigneur Oomens, dan had ik daarvoor bedankt, ik zou het niet gedurfd hebben en nu, een 
brief van 5 velletjes.
Vrijdag zei u mij: ‘Je moet nog eens over deze vragen door denken’. Deze brief is de vrucht van dat over-
peinzen geworden. Heel, heel, hartelijk dank, voor het geduld waarmee U dit lang epistel hebt gelezen, 
ik beloof U heel extra mijn gebed.

Met de diepste eerbied,
van Uwe Hoogw. Excellentie
de ootmoedige dienares.
Zuster Clara. 
Overste Penitenten der Hereniging Lithoijen.

Professie van 
Zuster Clara van Nistelrooy 

15 februari 1946.

te bieden, en het religieuze ideaal stond me weer fris voor de geest, mijzelf laten vernietigen, om meer 
van Hem te worden. Wat Zuster Bernardette betreft, ook zij is een voorbeeldige, nee laat ik liever 
zeggen een heilige religieuze die ons allemaal met haar heiligheid, kan pakken en zakken. Maar de 
heiligste religieuze is niet altijd de beste Overste. Daarom zou ik Angela eerder als Overste wensen 
dan Bernardette.
Ik vertelde U gisteren dat mij alleen dat overdreven vroom zijn hinderde, in de vier jaar dat ik haar 
als Overste gehad heb. Maar waarom wijst de Directeur haar daar dan niet op? Er wordt maar 
steeds door de Directeur, en de Algemene Overste over haar gekletst, als stookster van de Zusters, 
tegen de Directeur en Overste, dat zijn grove leugens. Onder de Zusters, niet onder de jongere, want 
deze worden verkeerd ingelicht, maar onder de oudere, zoals ik ben, wordt Zuster Bernardette gezien 
als een heilige. Dezer dagen vertelde een van onze Zusters, dat Pater Van Keken eens verteld heeft, 
rond te gaan om geld in te zamelen, als een van onze Zusters naar het oordeel van de medezusters, 
in aanmerking zou komen voor heiligverklaring. Ik zei: ‘O  ja, daar heb ik nooit van gehoord... Zuster 
Cecilia vertelde toen, ik heb het van Zuster Bernardette gehoord. En ineens vielen er verschillende 
Zusterstemmen in, ‘Dat zal dan kunnen gebeuren als Bernardette zelf dood is’. Maar nog eens 
Monseigneur, als degenen die het zuiver moesten zien, het ware gezicht verdoezelen, komt er splijting, 
en zien de jongere generatie deze Zusters als.......... jammer, ze hebben zoveel talenten, maar, ze zijn 
onhandelbaar, zegt de Directeur en wat die zegt is wet voor de meesten.
Deze Zusters denken zelf niet na. De Directeur denkt voor hun, zoals er in deze Communiteit ook wel 
Zusters zijn, waarvoor ík denk. Ze horen eerst welke richting Moeder uit wil, en al weet ik dat ze een 
kwartier geleden een andere mening waren toegedaan, als ze merken Moeder denkt zo, slaan ze direct 
om, en houden het met Moeder. Bah! Geef mij maar liever een stel zelfstandige mensen. En dan nog 
het laatste zwarte schaap uit de Congregatie. Deze Directeur, en ook deze Algemene Overste, hebben 
haar tot de professie toe gelaten, en ik weet dat de vorige Algemene Overste haar wilde weigeren. De 
Directeur echter dreef toen haar toelating door. Nu is ze daar dan met al haar scherpe kanten, Vrijdag 
zei ik U: ‘Ze moet zich nog leren geven’, maar dat leert ze niet, als ze haar in plaats van verbeteren, 
telkens opnieuw verbitteren. Zuster Beatrix wordt goed, als ze goed opgevangen wordt.
Pater Directeur weet ogenschijnlijk geen raad met zelfstandige karakters. Nu Zuster Bonifacia niet 
meer bij hem komt vraagt hij elke maand: ‘En hoe is het met Bonifacia, is ze nog zo’n baasje’?
Ik heb van verschillende zusters gehoord, dat Pater Directeur hun deze zelfde vraag stelde met de 
visitatie. Zuster Bonifacia was voor een jaar terug in zijn oog de voorbeeldigste religieuze die men 
zich kan denken. Ze was ‘je van het’, maar nu ze ronduit haar mening omtrent de toestand hier in 
huis voor een jaartje terug hem gezegd heeft, deugt er ook van Zuster Bonifacia niet veel meer. Ik heb 
hem gezegd: ’Pater Directeur ik geloof dat we, als we met ons allen niets zien als haar ,Baas zijn’, wij 
stukken gaan maken. 
Zuster Bonifacia heeft een zelfstandig karakter, en door haar nu maar steeds in de hoek te drukken, 
verbitteren we haar, maar de verbetering blijft uit. Ik kan het mis hebben Pater Directeur, maar ik pak 
haar liever met heel veel goedheid aan, ik heb haar op haar heerszucht gewezen, ze ziet dit in en werkt 
er echt aan, en ik kan er ook aan toevoegen, ze werkt er met succes aan.
Monseigneur, als Pater Directeur haar in zijn macht had, dan deugde er na een half jaartje geen ve-
zeltje meer van haar, en voer ze in hetzelfde schuitje waar ik mijn gehele kloosterleven in gevaren heb.
De zelfstandige karakters moeten gebroken worden, lukt dit niet, dan zijn ze onhandelbaar, maar dat 
onhandelbaar zijn, wordt alleen uitgespeeld, tegenover de Zusters, waar de Directeur voor denkt, en 
daar valt ook onder de Algemene Overste. De Algemene Overste denkt zelf niet, dat doet de Directeur 
voor haar. Ze danst gewoon naar zijn pijpen. Vergeef me Monseigneur dat ik nu even heel scherp ga 
worden, om de Directeur te believen liegt ze zó, dat ze zelf meent dat het waar is wat ze vertelt. 
Ik hoorde van Zuster Bonifacia, hoe de jonge Zusters altijd voor mij gewaarschuwd werden, en met 
de Visitatie heb ik haar eerbiedig wel erg bedroefd gevraagd: ,Eerw. Moeder was het niet beter geweest 
dat U dan zelf eens open kaart gespeeld had tegenover mij, wat doe ik verkeerd dat U de jonge Zusters 
voor mij waarschuwde’?
De Algemene Overste zei, ,Ik heb nooit voor jou gewaarschuwd, alles is goed’. De Algemene Overste is 
geen goede Moeder en ook geen goede Overste, als ze gewoonweg aan Bonifacia zei: ,Ik zou blij zijn als 
Zuster Beatrix vandaag nog uittrad’.
Monseigneur ik kan het verontschuldigen, omdat ik denk dat dit voortkwam, uit een gevoel van on-
macht, dat ze Beatrix niet aan kan, maar als ze het echt meende, dan is ze geen goede religieuze. 
Iedere ontrouw aan het religieuze ideaal is een ontrouw ook aan mijn Bruidegom, hoe kan dan de 
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Nu worden er 2, de allerjongste Zusters van de Congregatie, Raadzusters gemaakt. Op zichzelf goede 
zusters maar waar is nu de ervaring? Hoe kunnen die voor de belangen van de Congregatie opkomen 
terwijl ze nog zo jong zijn? Volgens mijn mening moet de Congregatie bestuurd worden door het 
discretorie, vanzelfsprekend met toestemming van Mgr. maar toch niet door Pater Directeur en de 
Zeereerwaarde Moeder en dan de jonge Zusters  ‘ja’ laten zeggen.

Punt 4.
Onze Rector Kuijte is wel een goede weldoener van ons klooster wat de koorkappen betreft;  pas nog 
weer 2 schone kazuifels, wit en zwart, koperen bellen, rode, paarse en groene singels. rustaltaar met 
kandelaars, allemaal van de Rector: schone gaven.
Maar voor een Moeder en een Kosteres is het een kunst om ermee om te gaan. Zijne eerwaarde kan 
tijden hebben, zo chagrijnig, dat er geen richt mee te schieten is.
Als Kosteres ben ik er evenwel niet bang van. Zijne eerwaarde moet je aan kunnen. U begrijpt wel: niet 
de baas spelen waar het niet nodig is; dan trekt hij het eerste bij. Als Priester doet Zijne eerwaarde 
alles keurig, als mens is het iemand met een heel klein hartje, maar dat nemen we wel.

Punt 5.
Bij dit alles mag toch worden toegevoegd dat de Zusters onderling zeer tevreden zijn en rustig onder 
het bestuur van Moeder Clara. Het werd hoog tijd dat Zuster Richarda hier wegging want er was 
doorgaans een gedrukte sfeer. Door het ontactisch optreden en de vervelende stemming van Zuster
Richarda zelf, vooral met de feestdagen.

Punt 6.
In de jaarlijkse bepalingen van Pater Directeur zijn er veel feiten en veranderingen toe te juichen, 
maar als je al zo lang in het klooster bent, valt er ook veel niet mee. Nu komt er in het zicht: Het 
Pauselijk Slot. Het groot brevier is er reeds, en de plechtige Professie, maar nu kunnen ze wel een soort 
Claris van je maken, maar dat was niet de bedoeling toen we hier intraden.
Al zou ik tussen 4 muren worden gezet, niets op tegen, maar het brevier, alwaar ik niet genoeg voor 
kan zien, is dan verplichtend. Hoe dat met liefde aanvaarden als je vooruit weet het niet te kunnen? 
Verder zijn we nu Zusters van de Hereniging, goed, maar dat is vaak niet iedereen gegeven. Of ik niet 
gaarne bid voor de gevangenen, vertrapte en geslagen en verstoten  mensen, priesters en religieuzen, 
jawel, maar in de grote lijn kent U nu mijn levensloop. Wat ik U niet vertelde begrijpt U toch zeker 
volkomen, want er is onnoemelijk veel dat niet onder woorden gebracht kan worden. Nu kunt U zich 
indenken Monseigneur, dat het voor mij een echte en grote levensbehoefte is veel, hèèl veel te bidden 
en te offeren voor de Priesters en de zondaars, je kunt aan de een niet denken zonder de ander, en 
als je uit ervaring weet en ten volle beseft wat een Priester vermag tot een ziel van een zondaar... 
Die arme tobbers die zo vast kunnen zitten in een ijzeren greep van de zonde. Deze arme mensen 
kunnen niet weerstaan als een Priester met tact en geduld aan deze mensen die oneindige goedheid en 
barmhartigheid van Christus zijn grote liefde kenbaar maakt. Als je zucht onder een ondraaglijk juk 
van de ellende die de zonde meebrengt (spreek hier van ondervinding) dan is het leven keihard, en je 
verwacht niets anders dan wat hard is, en als je dan ondervindt vooral goedheid en tegemoetkoming, 
dan kan niemand dat weerstaan. Nu was ik zo sterk getrokken om daarvoor te bidden en te offeren. 
Dat is een echte levensbehoefte. Nu kunnen ze zeggen: nu ben je een Zuster van de Hereniging. Maar je 
eigen zielenleven spreekt ook mee. Die oneindige liefde en goedheid, barmhartigheid van Christus voor 
mij is zo onnoemelijk groot dat ik elke zondaar naar Christus zou willen slepen uit pure dankbaarheid.
Monseigneur dit zijn feiten, die veel sterker spreken dan in een boek geschreven zouden kunnen worden. 

Punt 7.
In 1952 kwam Zuster Rosa, thans Moeder Vicares naar hier als Moeder. Het is uiterst slecht gegaan.
Zuster Rosa is een goed mens, heeft een goede kijk op de zaken, maar had geen tact, waardoor 
voortdurende ontevredenheid met al wat daarmee gepaard gaat, onhoudbaar. Daarbij regende 
het klachten bij Pater Directeur. Deze trad meermalen streng op, zelfs werd de gehele communiteit 
eens gestraft. Een van onze oudjes zou het ervan in het hoofd gekregen hebben. Het was hier zo’n 
strafkolonie, zo gevoelde je jezelf:  schrik als Pater Directeur weer kwam. Nu zijn al diezelfde Zusters 
nog hier en nu gaat het werkelijk zo goed, spreekt dat niet voor zichzelf? Voordat het groot brevier 
hier werd ingevoerd, werden we op een goede dag overvallen door Pater Directeur. Die kwam heel 

Lithoijen, 23 November 1959.

Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie
Monseigneur Oomens
Vicaris Generaal Bisdom 
s-Hertogenbosch.

Hoogwaardige Excellentie,
Tot mijn grote spijt verkeer ik met de visitatie in een zeer zware gedrukte stemming. De reden is U nu 
bekend. Ik ben U wel zeer dankbaar voor Uw bemoedigende woorden, doch nu de stemming weer goed 
is, had ik wel veel spijt U verder niets meer te hebben kunnen zeggen, en ben nu zo vrij U dit per brief 
te doen toekomen, menende verplicht te zijn om te spreken, daar nu de laatste jaren de belangen van 
de Congregatie mij zeer ter harte gaan.
Onder het bestuur van Pater Directeur komen er toch wel eens feiten voor, dat ik onwillekeurig denk: is 
dat wel juist, zonder eigenlijk kritisch te willen zijn. Ik ben nu bijna 40 jaar in het klooster en heb in elk 
opzicht veel meegemaakt, daar zouden boekdelen over geschreven kunnen worden, doch ik wilde het 
zo laten tot de laatste jaren. De laatste verkiezing van het nieuwe hoofdbestuur, alles werd geregeld 
door Pater Directeur. Zelfs het kiezen van de stemgerechtigde. Gingen we ter stemming dan wisten 
we reeds tevoren hoe het zou komen, want alles was kant en klaar, zonder dat we de stemgerechtigde 
spraken. Kwamen we te Haren aan, dan werden we direct naar het noviciaat gestuurd waar de stem-
ming plaats had. Pater Directeur was daar aanwezig dus er werd door niemand iets gezegd. Ik vind 
dat eigenlijk geen stemming, we hadden evengoed ons briefje mee kunnen geven. Uzelf hebt zelfs Uw 
bewondering te kennen gegeven als voorzitter, nog nooit zo’n stemming meegemaakt te hebben. Pater 
Directeur komt dan zeker 4 keer alleen om de stemgerechtigde te spreken. Daarbij moet er een gere-
serveerd blijven voor moederhuis te Lithoijen, dat moest Zuster Richarda zijn. Heb daarop gezegd, 
dat is helemaal niets als Moeder, en dat zal veel moeilijkheden meebrengen onder de Zusters. Dat zal 
helemaal niet gaan. Kreeg nu de keuze van drie: Zuster Richarda, Zuster Bernardina, (dat was een grote 
egoïst zei Pater Directeur) of Zuster Ludovicia. Hij zei daarop: de laatste is helemaal niets, en bovendien 
een zeer onoprecht mens. Zuster Richarda moest het zijn. Daar hebben we hier heel wat van beleefd 
totdat de Eerw. Moeder visitatie kwam houden en menigeen onder ons vroeg met aandrang:  neem ze 
a.u.b. mee, we hoeven er geen voor terug. Dan zal er tenminste rust en orde komen; wat ook geschiedde.
Moeder Clara heeft een eerbiedig ontzag maar is toch vertrouwelijk en goed. Heeft een zeer brede kijk 
en overleg op de zaken en heeft hier een echte gezellige communiteit van weten te maken. Hier wordt 
veel gepresteerd en ook met veel liefde gewerkt. Er is rust en orde.

Punt 2.
Waar ik niet over uit kan is de verkoop van de boerderij te Reek, zelfs voor het huis, het land maar 
ook de laan. Dat is nu een versleten maar ook door deze verkoop een waardeloos huis geworden. 
Begrijp het niet, daar  toch b.v. Zuster Elisabeth in de Raad was. Dat ze daar niet tegenop gekomen 
zijn... Heb ook gevraagd aan Pater Directeur waarom er nu in het Discretorie mensen moeten zitten 
die onontwikkeld zijn, zoals b.v. toen Zuster Leonarda, dat zijn toch geen mensen voor de Raad. Zijne 
eerwaarde zei mij ja, maar als ze allen goed onderlegd en ontwikkeld zijn, kunnen wij niets, maar 
waar dient dan het Discretorie voor???

Punt 3. 
De novicemeesteres: Zuster Eleonora was zeer braaf, pas geprofest hier in Lithoijen gekomen, maar 
die kwam los en heeft hier enkele jaren geregeerd. Iedereen, zelfs Moeder Richarda moest er onderdoor. 
Het was een ergenis voor iedereen zoals ze zich aanstelde, en die moet nu de grondslag leggen bij de 
jonge Zusters voor de Congregatie en dat is allemaal werk van Pater Directeur.
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H. Remigiuskerk tegenover het klooster.

onverwacht in de kapel met briefjes, we moesten onmiddellijk stemmen.
Zijne eerwaarde bleef aan de communiebank staan en wij moesten naar de kapel zonder dat er iets 
gevraagd af gezegd werd, daar kregen we geen kans voor: stemmen vóór of tegen. Het groot brevier 
Latijn of Hollands, het gewone of het klein brevier. dat nu bij velen de plaats heeft ingenomen die eerst 
het Maria officie hadden b.v. J.M.J. Congregatie, de plechtige gelofte en ‘t Pauselijk Slot.
Zo’n gewichtig iets, daar kun je in enkele minuten over beslissen...... Dat vond ik alles behalve juist.
Monseigneur, hiermede heb ik het mijne gezegd, mogelijk is er veel bij dat U reeds weet doch ik meende 
verplicht te zijn U dit voor te leggen in het belang van de Congregatie.
Ik dank U voor de moeite en zorgen die U aan onze Congregatie doet, dank U ook voor Uw Visitatie 
en evenzeer om al deze krabbels te lezen, voor Uw kostbare tijd die U hieraan besteedt.
Trouw zal ik voor U bidden, voor Uw persoonlijke belangen en Uw apostolisch werken en zorgen.

Met de diepste eerbied voor Uw Hoogw. Excellentie

Uw dienstw. dienares
Zuster Magdalena,
Penitenten der Hereeniging
Klooster ,Jerusalem’
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Pater Probus ik geloof zo ongeveer de voor en nadelen van Lithoijen te hebben aangegeven. 
Hartelijk dank om al de moeite die U zich getroost, hier de zaak te ontwaren. Ik hoop met Gods genade 
U hierin te helpen.

Met vriendelijke groet,
Zuster Clara, Overste Lithoijen

Haren, 29 December 1959.

Doorluchtige en Hoogwaardige Heer,
Op advies van de Zeereerwaarde Pater Probus v.d. Griedt is het dat ik U 
Monseigneur schrijf. Pater Probus had graag dat ik U persoonlijk het voor en tegen van de 
beide kloosters Reek en Lithoijen schreef.
Als ik nu eerlijk voor de dag moet komen, zijn geen èèn van de twee geschikt voor een slotklooster. We 
zullen toch èèn van de twee moeten handhaven. Het is onmogelijk hier 48 Zusters te plaatsen.
Wat Reek betreft is dat het oudste klooster; meer dan honderd jaren bestaan, ligt mooier, is meer gezien 
bij de mensen. Heeft een goede afgesloten tuin, het is een rustige omgeving voor beschouwend leven.
Wat binnen het klooster betreft, is het niet zo gunstig, geen behoorlijk rectoraat, kamer voor de gedienstige 
is er helemaal niet, wanneer de Zusters naar de tralie gaan voor bezoek moeten ze eigenlijk buiten het 
slot komen, waar de gedienstige ook loopt. Wij zouden niet weten daar een andere oplossing in te kunnen 
vinden, met verbouwing. Dan geen centrale verwarming in huis, wat voor de Zusters niet te doen is.
Nu Lithoijen: wat het klooster binnen en buiten betreft is het geen slotklooster. Er zijn wel dingen die 
vòòr Reek zijn, b.v. spreekkamers, rectoraat, kapel, maar weer andere die veel meer tegen zijn.
Nu Monseigeur, ik meen dat Moeder Clara U ook zou schrijven. Verder laat ik het aan het Bisdom over, 
zoals die beslissen wat het beste is voor het opheffen van een huis. Ik weet het is ontzettend moeilijk. We 
zullen maar goed bidden dat in alles Gods H. Wil mag volbracht worden. Pater Victoricus zal nu heel 
blij zijn, nergens meer mee te maken te hebben, ondanks Zijn Eerwaarde het zeker zal gevoeld hebben.
We blijven voor Zijn Eerwaarde ten eeuwige dagen bidden, en voor alles dank, voor wat hij voor de 
Congregatie heeft gedaan.
Pater Probus vroeg mij om een hele nieuwe verkiezing te houden van hoofdbestuur enz. Ik heb gezegd 
dat ik dit goed vond als hierdoor de eenheid in onze Congregatie zou terugkeren. U weet Monseigneur 
hoe graag ik mijn functie neerleg, maar zou O. L. Heer mij het kruis weer opnieuw op de schouders 
leggen, dan aanvaard ik dat. Als we hier de eenheid mee bereiken, dan zeg ik: doe het zo gauw mogelijk. 
Maar zouden er dan bij een algemene stemming personen in het bestuur komen waar niet iedereen 
mee accoord gaat, dan bereiken we niets en wordt de toekomst misschien nog moeilijker.
Een ding is dan iets voor te zeggen, dat het een algemene stemming is geweest en dat het Bisdom er dan 
achter staat om dit alles te aanvaarden hoe het dan ook komt en uitvalt.
Monseigneur Oomens, ik onderwerp mij volkomen aan Uw beslissing, zoals U denkt wat het beste is. 
Ik bid de H. Geest, dat U Gods H. Wil mag leren kennen voor het welzijn van onze Congregatie, om in 
alles volgens Gods H. Wil te handelen.
Tevens wens ik u Monseigneur een Zalig Nieuwjaar!
Van Uwe doorluchtige en Hoogwaardige Heer
Met de diepste eerbied

De ootmoedige dienares
Zuster Elisabeth, Algemeen Overste.

De brief van Algemeen Moeder Overste van Haren Zuster Elisabeth.Lithoijen, 28 December 1959.

Voordelen Stichting Lithoijen:
-  Een mooie lichte ruime kapel met plaatsruimte voor 20 Zusters.
-  Rectoraad keurig, ook kamers voor portierster en tuinknecht.
-  Twee logeerkamers.
-  Ziekenkamer: De zusters kunnen vanuit de ziekenkamer alles in de 
    kapel volgen.
-  Refter, ruim en groot, 20 personen.
-  Werkkamer, heel licht en zonnig, een voordeel in herfst en lente, als de verwarming om kolen te sparen 
    nog niet aan is.
-  Slaapzaal fris en voldoende ventilatie (20 personen).
-  Waterleiding, huistelefoon, Verwarming.
-  Grote tuin, jonge boomgaard.
-  Twee grote spreekkamers.
-  Behalve de verwarmingskelder nog 3 kelders.

Nadelen Stichting Lithoijen:
-  Van alle kanten straat. Geen voldoende omheining om het klooster.
-  In de zomer bijna elke avond reidansen en andere sportoefeningen, soms tot 11 uur. Dit is voor  de
     zusters heel vervelend, omdat het hinderlijk is om in te slapen, en dan komt men ‘s morgens slaperig
    en moe in het koor te staan.

Mijns inziens is het huis Lithoijen beter geschikt om die moeilijke mensen, die zo ongeveer allemaal 
hun apartjes hebben, te huisvesten, Reek is hiervoor te klein, plaatsruimte geeft veel heibel en klachten.
Die moeilijke mensen zijn er nu eenmaal, en er moet mee opgetrokken worden. Wanneer deze zonder meer 
in de gemeenschap geplaatst worden, komen er stukken. Tot zo ver de voor- en nadelen van Lithoijen.

Nadelen Stichting Reek:
-  Klein en donker.
-  Geen mogelijkheid om voor de Portierster een geschikte plaats te vinden.
-  Is wel dichtbij maar men kan niet op het altaar zien.
-  Is klein bekrompen.
-  Werkkamer klein, over twee vertrekken verdeeld.
-  Geen verwarming.
-  Bijna geen fruit.
-  Een gastenkamer wordt nog door de portierster in beslag genomen.
-  Heel pover, bij de keuken: kleine kelder.

Stichting Reek:
In Reek is de ligging van het klooster veel rustiger en meer overeenkomstig het Slot.
De mensen van Lithoijen zijn de Zusters weining genegen, geen of weinig medewerking van Pastoor, 
Burgemeester en Gemeenteraad.
Reek wordt zo ongeveer door de inwoners van Reek onderhouden, veel aalmoezen, en gaven in natura.

Pater Probus v.d. Griendt vraagt aan de Moeder Overste van Lithoijen Zuster Clara en aan de Algemeen Moeder 
Zuster Elisabeth van Haren om zich uit te spreken over de voor- en nadelen van de twee kloosters. Of zij dit op 
papier willen zetten en  sturen naar Mgr. Oomens, Vicaris Generaal van de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch. De 
eindbeslissing wordt nl. uiteindelijk genomen door het Bisdom.

Welk klooster wordt gesloten?

De brief van Moeder Overste van Lithoijen Zuster Clara.
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‘s-Hertogenbosch, 12 Februari 1960.

Aan de Zeereerw. Heer M. Maassen
Rector Zusters Penitenten Reek.

Zeereerwaarde Heer Rector,
Uw schrijven d.d. 4 Februari l.l. aan de Bisschop gaf hij mij 
door. Zeer goed begrijpt de Bisschop (en ik niet minder), dat 
het een onaangename tijd van spanning is voor de Zusters, 
zolang de beslissing omtrent eventuele opheffing van het huis 
te Lithoijen of Reek niet is gevallen. Toch moeten de Zusters even geduld bewaren, want deze kwestie 
is werkelijk niet zo eenvoudig en wordt zeer serieus behandeld, om niet te hervallen in een fout, zoals 
zowel in Lithoijen als in Reek in de loop der jaren is begaan. De misstappen in het verleden bedreven, 
maken het nu uitermate moeilijk, om een geheel verantwoorde beslissing te nemen.
Met vriendelijke groeten en ware hoogachting

Mgr. M.A.P. J. Oomens,
Vicaris Generaal van de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

‘s-Hertogenbosch,  29 maart 1960.

Aan de Zeereerwaarde Algemene Overste
van de Penitenten der Hereniging Klooster ‘Bethlehem’
Haren (Megen).

Zeereerwaarde Algemene Overste,
In aansluiting op Ons schrijven d.d 8 maart l. l. onder nummer 571/60 bepalen Wij bij deze, dat het op 3 
maart l. l. genomen opheffingsbesluit, betreffende het klooster van Uwe Congregatie te Lithoijen, op 1 
mei a.s. zal worden uitgevoerd. Op die datum zal dus de communiteit van Lithoijen ophouden te bestaan.
Over de bestemming van de gebouwen en de grond te Lithoijen, gelieve U zich in verbinding te stellen 
met de Zeereerwaarde Heer P. v. Hoeckel,
Bisschoppelijk Bouwbureau Lange Putstraat 44 te ‘s-Hertogenbosch.

Met ware hoogachting,
Mgr. M.A.P. J. Oomens
Vicaris Generaal van de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

‘s-Hertogenbosch, 7 januari 1960.

Aan de Zeereerw. algemene Overste van de Congregatie der Zusters 
Penitenten der Hereniging ‘Bethlehem’ te Haren (Megen).

Zeereerwaarde Moeder Elisabeth,
Vriendelijk dank voor Uw brieven d.d. 29 December l.l. en 2 Januari 
d.o.v., betreffende de kwestie der huizen te Reek en Lithoijen alsook 
de aangelegenheid van een eventuele nieuwe verkiezing voor een Bestuur.
De gegevens, welke U mij verstrekte over de huizen te Reek en Lithoijen heb ik goed in mij 
opgenomen en getoetst aan mij eigen ervaring. Van Moeder Clara zag ik ook de gegevens. Dat bij even-
tuele verkoop van Lithoijen, dhr. Nollen wel belangstelling zou hebben, is voor mij geheel begrijpelijk. 
Ik ken dhr. Nollen en de stichtingen, voor welke hij werkt. Reeds nam ik over de aangelegenheid van de 
huizen te Reek en Lithoijen voorlopig contact op met deskundigen.
Zowel over deze aangelegenheid als ook over de kwestie van het Bestuur zal ik Pater Probus binnenkort 
spreken en spoedig zult U dan nader vernemen over beide zaken. Laten we intussen vurig bidden, dat 
God ons mag verlichten en U helpen in deze dagen.

Met vriendelijke groeten en oprechte hoogachting.
Mgr. M.A.P. J. Oomens.
Vicaris Generaal van de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Maastricht, 16 januari 1960.

Aan Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid  Mgr. M.A.P. J. Oomens.
‘s-Hertogenbosch

Monseigneur,
Het lukte me om gisteren al naar de Zusters van Haren te gaan en in de drie huizen de stemming te 
houden, die was afgesproken. En U hebt inmiddels de uitslag al uit Haren vernomen.
Die uitslag is wel zoals U al vermoedde, al was het aantal tegenstemmen groter dan ik verwachtte. We willen 
nu maar hopen, dat de Zusters, die eigenlijk verandering hadden gewenst, zich van harte bij deze uitslag 
kunnen neerleggen en dat hierover dus de rust terugkeert. Maar dat zal sommigen nog wel moeite kosten.
Ik geloof echter wel, dat ze op het ogenblik van goede wil zijn.
Nu rest als meest urgente kwestie nog de opheffing van een huis. De verwachting gaat nu ook bij de Zus-
ters wel helemaal in de richting van Lithoijen. En Moeder Elisabeth vroeg me nu, zij zal het U trouwens 
zelf ook nog wel vragen, dat de beslissing maar zo gauw mogelijk moge vallen en dat er dan meteen een 
datum moge worden vastgesteld voor de verhuizing van de Zusters. Dan is die onzekerheid ook maar 
weg. Hoe eerder trouwens die beslissing valt, des te eerder kan ook een oplossing komen voor de toch vrij 
ongezonde toestand van de twee kapiteins op het ene Reekse schip.
Als Lithoijen zou worden opgeheven, vonden Moeder Elisabeth en ik het allebei het beste, dat Moeder 
Clara overste werd in Reek. En misschien (maar dat is voorlopig nog maar mijn idee, dat ik nog niet 
met Moeder Elisabeth besprak) zou Zuster Bernadette dan kunnen verhuizen naar Haren en Zuster 
Angela naar Reek. Dat zou voor Reek een einde maken aan de aanwezigheid Overste en het zou voor 
Zuster Angela misschien kans brengen op wat moeilijkheid. Een sterk argument voor de onmiddellijke 
oplossing van een communiteit in de twee andere is natuurlijk ook economisch voordeel. Het zou een 
grote besparing betekenen, terwijl het werk en daarmee de inkomsten toch zouden kunnen worden 
meegenomen. We hopen daarom van harte, Monseigneur, dat het U mogelijk moge zijn, voor deze 
urgente kwestie een spoedige beslissing te kunnen geven.

Met alle verschuldigde eerbied en hartelijke groet in Chr.
P. Probus van de Griendt O.P.M.
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ze kosteloos een wagen aan voor het overhuizen. 
Aannemer Gerrit Hol wenste dat hij de zusters 
nog mee mocht overhuizen, hij had hen tenslotte 
10 jaar geleden ook naar Lithoijen gebracht.
Vanuit het Sint Jozefshaus in Duitsland kwam 
een schrijven van oud pastoor Cooymans die erg 
geschrokken was van het treurige bericht van 
de opheffing van klooster Jerusalem. Hij schreef 
ook dat hij voelde hoe pijnlijk het voor de zusters 
moest zijn om het klooster te verlaten. 
Zo kwamen ook sommige dingen naar boven waar 
niet aan gedacht was. De hulp, Marietje Dortmans 
moesten ze ontslaan. Dit was heel pijnlijk want zij 
was altijd een goede kracht geweest, en ook was er 
tegen haar gezegd dat ze in Reek mocht gaan wer-
ken, wat achteraf niet door ging. Gelukkig werd 
dit onverwacht opgelost doordat Marietje bij een 
mevrouw in Alphen kon gaan werken. 
De tuinknecht kwam vragen wat hij met de tuin 
moest doen. Nog beplanten of braak laten liggen. 
Er kwamen veel vragen af op de zusters. 
Ook rector Kuijte moest het klooster verlaten. Hij 
kreeg zijn ontslag een maand voordat de zusters 
het klooster gingen verlaten. Hij ging in Haps in 
een pension wonen. 
De zusters hadden gevraagd aan pastoor Koen-
raadt of hij zou kunnen helpen met misintenties 
als de rector weg was. Dit zei Pastoor Koenraadt 
de zuster natuurlijk toe.
Smid van Grunsven vroeg of hij de fietswagen kon 
kopen en de mangel.

De verdeling van de zusters over de kloosters
Op 1 april 1960 kwam het bericht waarop de zus-
ters al zo lang met spanning hadden gewacht. 
De verdeling van de zusters …. waar ze naar toe 
zouden worden overgeplaatst: ‘Haren of Reek’, en 
wie kwam bij wie? Of de keuzes goed werden ont-
vangen is niet bekend, maar er zal wel bij enkele 
zusters een traantje weg gepinkt zijn. Nu was deze 
spanning er voor de zusters tenminste af! In een 
toespraak van de algemene Overste sprak zij haar 
tevredenheid uit tegenover de zusters en zei, dat 
er eenheid en liefde heerste in de communiteit. Ze 
vroeg ook aan de zusters, om als ze in de toekomst 
in een andere communiteit kwamen, niet te pra-
ten over alles wat de zusters hier meegemaakt 
hadden onder de vorige overste. ‘Van praat, komt 
praat, en het brengt zoveel moeilijkheden in de 
samenleving’. 
Ook spoorde de algemene overste de zusters nog 
aan, om grote eerbied te hebben voor het bestaande 
gezag. “Volkomen onderwerping, al hadden we het 
nog zo graag anders gehad!”. Nu nog de verhuizing 
en de uitwendige rust zou kunnen terugkeren.

Lithoijenaren nemen afscheid
Max Mozes uit Oss kwam ook nog het klooster 
bekijken. Hij had er zin in, om het te kopen voor 
de sloop, en bood 30 duizend gulden. Hij vroeg 

de overste precies aan hem op te geven wat het 
klooster moest opbrengen. De kapel zou hij dan 
aan de zusters laten. De algemene overste hoorde 
dit en gaf het door aan het bisdom. Gelukkig is dit 
voor Lithoijen nooit doorgegaan.
Lithoijen liet zich op Paasdag van haar beste kant 
zien en trakteerde de zusters op een uitgebreid 
maal. Er was een braadslee met gebraden haantjes 
en krentenbrood, cake, taart, fruit enz.
Het was geweldig, de zusters waren sprakeloos. 
Wie had zoiets kunnen verwachten? Het was een 
blijk van waardering van Lithoijen, waar men het 
zo erg vond dat de zusters moesten verhuizen. 
Ook kwam er veel aanloop van dorpsbewoners, 
die de zusters nog even goede dag kwamen zeg-
gen en wat giften in natura wilden afgeven, zoals 
eieren en krentenbroden, een stuk ham enz., dit 
waren voor de zusters hele traktaties. Het was of 
Lithoijen iets wilde goedmaken, iets wat ze in het 
verleden verzuimd hadden. De Lithoijenaren heb-
ben altijd wat ongemakkelijk gestaan tegenover 
de slotzusters. Die eerste stap naar het klooster 
was voor de Lithoijenaar erg moeilijk. De zusters 
hebben vaak ondervonden dat wanneer eenmaal 
de eerste stap gezet was, ze herhaaldelijk terug 
kwamen.
Dit alles was van harte gemeend van de Lithoijena-
ren, Zo boden ze aan om met overhuizen te helpen. 
Ook de zusters uit Lith kwamen de vertrekken-
de zusters vaarwel zeggen. Het was een gezellige 
middag. maar de telefoon bleef de hele dag maar 
rinkelen.

Spannende en onzekere tijd
Op 9 december 1959 kwam Monseigneur Oomens 
de zusters vertellen dat met ingang van 15 december 
pater van de Luur zijn ontslag als directeur had ge-
kregen, en dat pater van de Griend vanaf die datum 
benoemd zou worden als priester assistent van de 
congregatie. 
Hij vertelde ook dat er veel gebeden moest wor-
den omdat er weinig tot geen werk meer was van 
Jansen de Wit en dat de congregatie er financieel 
erg zwak voor stond. Ook voegde hij eraan toe, 
dat de zusters de communiteit en de eenheid bin-
nen de congregatie moesten overdenken. ‘Want’, 
aldus Monseigneur, ‘daaraan ontbreekt het wel 
binnen het klooster’.
De congregatie stond voor zoveel vraagtekens….. 
de zusters hadden wel begrepen dat opheffing van 
klooster Jerusalem dreigde. Er brak voor de zus-
ters een spannende en onzekere tijd aan. 
Begin januari 1960 kwam monseigneur Oomens 
samen met een deskundige naar Lithoijen om het 
klooster en de communiteit en de eenheid binnen 
de congregatie te beoordelen.
Hiervan werd een verslag gemaakt. Dit pakte on-
gunstig uit voor de zusters. Monseigneur Oomens 
moest beslissen over het opheffen van het klooster
Inderdaad ontbrak er wel het een en ander aan de 
communiteit als geheel en de eenheid van de zus-
ters binnen de congregatie. Dit was pijnlijk voor 
de zusters om aan te horen, maar het moest wel 
gezegd worden. Er was inderdaad gebrek aan een-
heid: ‘Het is opgevallen dat de zusters soms meer 
tegenover elkaar staan dan naast elkaar. En dat is 
des te meer te betreuren omdat het bijzondere 
doel van de congregatie juist is, te bidden en te of-
feren en te werken voor de Hereniging der Kerken’. 
De eerste prioriteit was daarom de zorg voor de 
communiteit en de eenheid binnen de congregatie 
terug te brengen. Dit was voor de zusters van het 
hoogste belang want als dit niet in orde kwam, dan 
zouden alle andere maatregelen of veranderingen 
niet helpen. Aan iedere zuster zonder uitzondering 
werd dan ook gevraagd om hiernaar te streven.
Een paar dagen later kwam Monseigneur Oomens 
samen met rector van Hoekel, die ook een des-
kundige was, op bezoek in het klooster. De Mon-
seigneur liet de zusters weten dat de lagere school 
naast het klooster was afgekeurd. Dus de moei-
lijkheden van het lawaai om het huis zouden niet 
lang meer gaan duren. De heren vonden dat er 
veel te veel hokjes waren in het klooster. Ook con-
stateerden zij dat de beslissing over het voortbe-
staan van het klooster niet lang meer mocht du-
ren, want de spanning was op de gezichten van de 
zusters af te lezen.

Een brief die niet goed valt
Voordat ze wisten of het klooster definitief op-
geheven zou worden, had rector Kuijte moeder 
Overste een brief gestuurd, waarin hij alles wat hij 
de afgelopen 10 jaar aan het klooster had geschon-
ken, terug wilde hebben, als hij dit in de toekomst 
nodig mocht hebben. 
Dit schoot de algemene overste zuster Elisabeth 
in het verkeerde keelgat en zij klom in de pen. In 
deze brief liet de algemene overste even haar tan-
den zien. Zij schreef dat het erg kinderachtig was, 
om eerst een cadeau te geven en het daarna weer 
terug te vragen. 
Rector Kuijte had aan mijnheer Brandenburg ge-
vraagd om dit knelpunt uit te praten met de alge-
mene moeder overste zuster Elisabeth. De rector 
wilde dat dit probleem opgelost werd, hij voelde 
zich er niet prettig bij. Men kwam overeen dat 
de cadeaus, gegeven bij het veertig-jarig priester-
feest, eigendom werden van de congregatie alsme-
de alles wat de rector gegeven had na zijn 65-ste 
verjaardag. Ook de paramenten en dergelijke die 
pastoor Cox door toedoen van rector Kuijte aan 
deze stichting gegeven had, werden verondersteld 
eigendom van de congregatie te worden.

Het klooster wordt opgeheven
Op 4 maart 1960 belde Monseigneur Oomens dat 
de beslissing was gevallen: het klooster Jerusalem 
werd opgeheven. 
De eerwaarde moeder wilde nog geen enkele be-
slissing nemen over de overplaatsing van de zus-
ters: Wie zouden naar Haren gaan en wie naar 
Reek…..? Eerst moest pater Probus een bezoek 
gebracht hebben aan alle drie de kloosters. Daar-
na pas zou de algemene overste de zusters verde-
len over de twee overgebleven kloosters.
Een week later bracht pater Probus een bezoek 
aan klooster Jerusalem. Verlangend zag deze com-
muniteit uit naar zijn komst. Pater Probus kwam 
praten over de communiteit en de eenheid binnen 
het klooster. De zusters moesten een voor een bij 
de pater komen voor een gesprek. Zijn bezoek was 
voor velen een teleurstelling. Maar om de eenheid 
in de communiteit terug te brengen moesten er 
wel dingen uitgesproken worden.

Een drukke tijd, met veel vragen
Vele mensen met wie de zusters een hechte band 
hadden, moesten ingelicht worden over het ver-
trek. Zo wilde de heer Ruijs van de firma Jansen 
de Wit een gesprek met de algemene Overste over 
hoe het in de toekomst zou gaan met het werk. 
De firma Jansen de Wit wilde de onkosten van de 
nieuwe werkkamer wel op zich nemen. Ook boden 

Een spannende tijd breekt aan
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De verhuizing
Op 19 april 1960 begon de verhuizing. De wagen 
van Jansen de Wit was er al om 8 uur. De tractor 
van de Groot zou tweemaal rijden. Max Mozes 
stuurde ook kosteloos een wagen met twee van 
zijn beste chauffeurs.
Er reden steeds zusters mee die overgeplaatst wer-
den en in het klooster niets meer konden doen. 
Zij moesten afscheid nemen van het klooster.
Vele spullen werden verkocht, zoals de vleesma-
chine aan Max Mozes. De pastoor van Megen 
kwam kijken naar de beelden, en legde beslag op 
de H. Franciscus in de kapel. De pastoor van Her-
nen koos de H. Antonius uit de spreekkamer, en de 
pastoor van Wijchen nam O.L. Vrouw uit de kapel 
mee en ook de H. Franciscus uit de spreekkamer.
De pastoor van Megen belde op om het adres 
door te geven van de heer Kaspeij te Bergen op 
Zoom om de andere beelden te verkopen. 
Piet van Kessel liep in het klooster hele dagen 
rond om de karweitjes te doen en spullen voor de 
laatste vrachten bijeen te brengen. 
De dames van de Boerinnenbond zorgden voor 
het schoonmaken van het klooster, ze losten elkaar 
twee aan twee af tot het hele klooster schoon was. 
Er liepen ook mensen van het bouwbureau rond 
in het klooster. Zij maakten een taxatierapport 
van het gebouw.
De zusters aten tijdens de verhuizing op de pas-
torie waar ze door pastoor Koenraadt uitnodigd 
waren voor het diner. Zo konden de zusters de ge-
hele dag doorwerken, en hoefden ze zelf niet voor 
het eten te zorgen.

Het opgraven van de graven
Tijdens de 10 jaar dat de zusters in Lithoijen ge-
woond hadden, waren er drie zusters overleden 
en op het kerkhof achter het klooster begraven. 
Er was toestemming van monseigneur Oomens 
nodig om deze graven naar Haren over te bren-
gen. Toen de gravers de lijken gingen opgraven, 
kwamen ze voor grote moeilijkheden te staan. 
Het water borrelde er aan alle kanten uit toen ze 
op het deksel stonden. Het was een tragisch werk 
en het vorderde erg langzaam. Twee van de drie 
graven konden in één dag naar Haren worden 
gebracht. Het derde graf werd de volgende dag 
opgegraven. Dit was het graf van zuster Johanna 
Schimmel. Dit alles gebeurde onder toezicht van 
een agent. Toen de gravers de kist boven de grond 
hadden staan, zei de agent tegen moeder overste, 
‘als U de zuster nog graag wilt zien dan moet U 
nu komen kijken’. De kist was helemaal losgeraakt, 
zodat een middenplank van het deksel kon wor-
den opgelicht..
Het habijt van zuster Johanna was nog in tact en 
bruin van kleur. De sluier was grijs van het water en 
de klei. Je kon nog duidelijk de bloemenkrans on-
derscheiden. Het gezicht en ook de handen, die nog 
samen gevouwen lagen, waren zwart: één klomp 

klei (Zuster Johanna werd in 1953 begraven).
De kist moest worden overgekist omdat deze 
helemaal uit elkaar was. Eerst moesten ze de kist 
met een ijzerdraad omwikkelen, om zo de planken 
om het lijk vast te binden. 
Tegen de middag was alles klaar om te worden 
overgebracht. Deze opgraving moest geschieden 
onder toezicht van de Rijkspolitie die de kisten 
begeleidde naar Haren. De opgraving moest ook 
geschieden met bedekte handen.
De gravers vertelden de zusters hoe gevaarlijk een 
lijkinfectie was, en hoe vaak door onvoorzichtig-
heid er slachtoffers vielen.

Afscheid van het klooster
In het klooster begon het akelig stil en leeg te wor-
den vele zusters waren al weg. 
De zusters ontvingen nog een schrijven van rector 
Kuijte uit Haps. Zijne eerwaarde had het er best 
naar zijn zin en hoopte dat de zusters ook gauw 
zouden kunnen gaan uitrusten van de vermoeie-
nissen van de laatste weken.
Pastoor Koenraadt was de hele morgen in het 
klooster, en probeerde met zijn grappen de zus-
ters wat af te leiden. De drie zusters die er nog 
waren konden maar niet weg komen uit het kloos-
ter, ze liepen nog eens door alle vertrekken en ook 
nog even door de ontklede kapel, ze snikten alle 
drie de voordeur uit, naar de parochiekerk waar 
pastoor Koenraadt de zusters kwam halen om 
met hem samen te eten. De zusters hadden het 
er erg te kwaad mee en snikten het soms uit, toch 
deden ze hun best om de tafel eer aan te doen. 
De Pastoor probeerde de zusters wat af te leiden, 
maar dat lukte niet. De zusters wisten geen van 
drieën nog iets te vertellen. 
Pastoor Koenraadt had de gehele week, na de 
overvolle dagen van sjouwen en werken, de zus-
ters uren van ontspanning bezorgd. De zusters 
vonden Pastoor Koenraadt een goeie hartelijke 
mens, die zo innig met de zusters meeleefde op de 
laatste zware weken daar in Stichting ,Jerusalem’.
De zusters waren blij toen ze de wagen zagen 
voorrijden die hen naar Reek zou brengen. Het 
weggaan uit het klooster viel de zusters erg zwaar 
maar ook het heengaan uit Lithoijen was moeilijk.
In Reek werden de zusters hartelijk ontvangen. De 
zusters uit Lithoijen waren al aan het wennen. 
‘s Avonds vertrokken de zusters vanuit Reek naar het 
moederhuis in Haren, naar hun eindbestemming. 

Het klooster Jerusalem bleek achteraf één grote 
mislukking. De zusters zouden graag willen weten 
waarom, en waarvoor God deze mislukking toeliet.

Klooster ,Jerusalem’ in Lithoijen werd op 
1 mei 1960 opgeheven.
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‘s-Hertogenbosch, 11 mei 1960.
Taxatie van klooster en grond.

De Eerwaarde Zusters Penitenten
Huize Bethlehem, Haren (bij Megen).

Eerwaarde Zusters,
Ingesloten gelieve U aan te treffen het taxatierapport van 
klooster en grond te Lithoijen. Het komt ons goed voor bij de beoordeling van het taxatierapport 
met de volgende punten rekening te houden:
1. Bij de waardebepaling is uitgegaan van de reële gebruikswaarde in vergelijking met soortgelijke 
objecten elders in het Bisdom.
2. Gezien de zeer ongunstige ligging moet er rekening mee gehouden worden dat de verkoopbaarheid 
sterk afhangt van het feit of er seieuze gegadigden zijn. Wij menen daarom dat U het genoemde bedrag 
moet zien, als eventueel verkrijgbaar. Het rapport kan als basis bij onderhandelingen dienstbaar zijn.
3. Ten overvloede is berekend dat het gedeelte van de oude kleuterschool wat van het Kerkbestuur om 
niet werd verkregen 673 m3 groot is en verrekend 4 1/2 % uitmaakt van het geheel.
 
Een afschrift van het taxatierapport is aan de Burgemeester van Lithoijen ter visie verstrekt, daar de 
gemeente Lithoijen als gegadigde in aanmerking wenste te komen.

In afwachting van Uw nadere berichten verblijf ik,
met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,
Bisschoppelijk Bouwbureau,
P. F. J. van Hoeckel

I mei 1960 hadden de Zusters Penitenten het klooster verlaten. De Zusters werden verdeeld over de kloos-
ters te Reek of Haren. Het klooster stond leeg en moest verkocht worden.
Op 11 mei werd voor de verkoop een taxatierapport opgemaakt. Dit taxatierapport van 11 mei 1960 is niet 
gevonden.
Op 1 november 1960 werd het klooster verkocht aan Philips. Zij begonnen hier met een montage atelier. 
Het klooster werd hiervoor van binnen flink verbouwd. Gelukkig bleef het gebouw aan de buitenkant 
gespaard. Het klooster is voor Lithoijen een gebouw dat iets vertelt over de geschiedenis van Lithoijen.

Klooster te koop
We gaan ervan uit, dat álle religieuze leven aandacht en daadwerkelijke zorg voor Kerk en wereld insluit 
of - anders gezegd - dat álle religieuze leven apostolisch ingesteld is. De liefde tot God moet een wezenlijke 
vervulling vinden in de dienstbaarheid aan Kerk en wereld.
Deze plicht van dienstbaarheid geldt zowel voor iedere religieuze afzonderlijk als voor een hele religieuze 
gemeenschap.
Uiteraard zal deze dienstbaarheid allereerst tot uitdrukking moeten komen jegens de eigen communiteit 
en jegens de andere communiteiten van de orde, maar evenzeer sluit zij dienstbaarheid aan heel de Kerk 
en wereld in.
Tegen deze achtergrond doet zich in onze tijd voor de contemplatieven steeds dringerder de vraag voor:
-  sluit het contemplatieve leven ook ‘activiteiten naar buiten’ in?
-  Hoever kun je daarmee gaan?
-  En welke soorten van activiteiten zijn met zo’n leven verenigbaar?
De vraag, waar het voor ons nu verder om gaat, luidt dan ook:
-  hoe kunnen wij - uitgaande van onze contemplatieve en oecumenische levenshouding - Kerk en wereld 
van dienst zijn?
Want juist als contemplatief  levende en oecumenisch ingestelde mensen willen we dienstbaar zijn.
Het contemplatieve karakter van ons leven en onze oecumenische gezindheid zullen daarom op eventuele 
activiteiten naar buiten een duidelijk stempel moeten drukken.
Hoe dat dient te gebeuren is een tweede, maar in ieder geval zal bij de keuze van activiteiten naar buiten het 
geluk van de afzonderlijke personen even zwaar moeten wegen als de voorkeur voor die werkzaamheden, 
die duidelijk in de lijn van de contemplatieve en oecumenische levenshouding liggen.
Ook al zou men als persoon of als gemeenschap niet achter het werk kunnen staan, dat verricht wordt, dan 
dient men toch volledig achter de persoon te staan, die het werk verricht.
Over zin en aard van onze werkzaamheid naar buiten zullen wij ons met de grootste spoed verder bezinnen, 
daarbij deelnemend aan het beraad hierover zoals dat in de kringen van de contemplatieven gaande is.
Het komt ons nú wenselijk voor dat wij als contemplatief en oecumenisch ingestelde communiteit 
te gelegener tijd met de grote Franciscaanse gemeenschap in Nederland overleggen, welke plaats onze 
communiteit in deze gemeenschap zou kunnen innemen.

Beginselen voor een samengaan van de beide communiteiten
Uitgangspunt is hier dat de beide communiteiten - hoewel zelfstandig - samen toch een eenheid vormen.
Daaruit volgt dat de zusters en de beide communiteiten zich zo sterk in deze eenheid verbonden willen 
voelen, dat zij zich medeverantwoordelijk weten voor het welzijn én van het geheel én van de beide 
communiteiten én van elk der zusters afzonderlijk.
Voor een practische samenwerking kunnen hieruit drie belangrijke punten worden afgeleid:
1.  omwille van het belang van een communiteit of omwille van een apostolaatswerk moet het 
mogelijk zijn dat een zuster tijdelijk dan wel blijvend overgaat van de ene communiteit naar 
de andere; voor een dergelijke overgang is de stemming nodig van de betreffende zuster en 
van beide besturen, die alvorens te beslissen de opinie van hun communiteit zullen vragen;
2.  ook omwille van het persoonlijk belang van een zuster moet een dergelijke overgang 
mogelijk zijn; de betreffende zuster zal daartoe de toestemming nodig hebben van de beide 
besturen;
alleen het bestuur van de communiteit, waarin de zuster opgenomen wil 
worden, moet tevoren de opinie van deze communiteit vragen;
3.  een communiteit zal over belangrijke punten geen definitieve beslissing 
nemen zonder daarover de opinie van de andere communiteit gehoord te 
hebben;
wanneer de beide besturen dit wenselijk of noodzakelijk achten, zal een gezamenlijk 
beraad der beide communiteiten daarover plaatsvinden; twijfelt men of een bepaalde 
kwestie door beide communiteiten besproken dient te worden, dan zal daarover de 
opvatting van de andere communiteit gevraagd worden.
Het lijkt aan te bevelen voorlopig over een samengaan van de beide communiteiten 
verder niets vast te leggen en de toekomstige ontwikkelingen op dit punt af te wachten.
Om de onderlinge band te bewaren en te versterken lijken bijeenkomsten van de beide 
communiteiten aanbevelenswaardig.

De Richting voor de toekomst
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1506  -   De zusters Maria en Eringardis Talhout starten het kloosterleven in Haren.
15 januari 1893  -   Geboortedatum Rector Kuijte. 
1 september 1909  -  Geboortedatum Pater Victoricus van der Luur.
1 januari 1913  -  Geboortedatum Cornelia van Berkel (zuster Elisabeth).
26 april 1933  -   Cornelia van Berkel (zuster Elisabeth) treedt in in het klooster van de Zusters Penitenten
                            in Haren.
15 mei 1948  -   De congregatie staat voortaan in het teken van de Hereniging. De apostolaatsopdracht
                           in de kerk is gewaarborgd.
8 juli 1949  -   Pastoor Cooymans, nodigt de Algemene Overste Pacifica uit om een nieuw klooster te    
                         stichten in zijn parochie in Lithoijen.
21 november 1949  - Zuster Elisabeth wordt eerste Moeder overste van Klooster ‘Jerusalem’.
21november 1949  - De Zusters Penitenten betrekken het klooster in Lithoijen.
9 december 1949  - Pastoor Kuijte van Gemert wordt benoemd tot Rector van het Klooster ‘Jerusalem’. 
16 december 1949  - Rector Kuijte meent zijn intrek in het klooster. 
26 april 1950  -  Zuster Elisabeth wordt Algemeen Moeder Overste over de drie kloosters en gaat in 
 Haren wonen.
30 juni 1950  -   Pastoor Koenraadt wordt de nieuwe pastoor van Lithoijen.
26 juli 1950  -   Nieuwe voorschriften van de kleding worden ingevoerd.
27 maart 1951  -   Start van het bouwen van de nieuwe kapel. 
18 april 1951  -   De Zusters Penitenten kopen de linker zijvleugel van het zusterklooster.
1 november 1951  -   De nieuwe begraafplaats achter het klooster wordt door Rector Kuijte ingewijd. 
27 januari 1952  -   Rector Kuijte wordt aangesteld als de nieuwe pastoor van Kessel.
9 maart 1952  -   In de buitenkapel van het klooster wordt de eerste H. Mis volgens Byzantijns-Slavische
                             ritus gevierd. 
24 augustus 1952  -  De nieuwe kapel wordt ingebruik genomen.
7 april 1953  -  Zuster M. Johanna (Antonia Schimmel) overlijdt en wordt op de begraafplaats van het
                           klooster begraven.
16 juli 1955  -  De zusters Penitenten krijgen een eigen wapen: Symbool van de Orde. 
15 augustus 1956  - Nieuwe kleding wordt voor het eerst gedragen. 
11 januari 1957  -   De zusters ontvangen het Herenigingskruis. 
2 juni 1957  -   Rector Kuijte viert zijn veertigjarig Priesterfeest in het klooster ’Jerusalem’. 
6 november 1957  -  Zuster M. Agnes overlijdt en wordt op de begraafplaats van het klooster begraven.
10 december 1957  -  Zuster M. Agatha overlijdt en wordt op de begraafplaats van het klooster begraven.
13 november 1959  -  Het verslag over de canonieke visitatie wordt gehouden bij de Zusters Penitenten der 
 Hereniging in Lithoijen.
15 december 1959  -  Directeur Pater Victoricus van de Luur krijgt eervol ontslag en Pater Probus van de
                                 Griend O.P.M. wordt benoemd tot Geestelijk Assistent van de Zusters Penitenten der
                                    Hereniging te Haren.
28 december 1959  -  Onderzoek naar welk van de twee klooster, Reek of Lithoijen, moet sluiten. 
31 maart 1960  - Rector Kuijte gaat wonen in het Liefdeshuis te Haps.
16 december 1965  -  Pater Van der Luur komt om bij een tragisch ongeval.
20 december 1967  -  Rector Kuijte overlijdt in het ziekenhuis in Veghel.
18 november 2012  -  Zuster Elisabeth overlijdt op 99-jarige leeftijd in het klooster Sint Anna in Boxmeer. 

Belangrijke data voor
klooster ‘Jerusalem’Haren, 18 mei 1960.

Zeereerwaarde Heer van Hoeckel,
Naar aanleiding van Uw schrijven en ingesloten taxatierap-
port welke wij zeer dankbaar mochten ontvangen, mag ik U 
mededelen dat wij met inachtneming van de motieven die U 
aangaf, zoals ongunstige ligging etc. zeer tevreden waren over 
het ,,totaal generaal” waarop het getaxeerd is. Eerlijk gezegd hadden wij het zo hoog niet durven 
verwachten. Wij zijn ons ook volkomen bewust dat bij een eventuele verkoop het omschreven bedrag 
moeilijk verkrijgbaar zal zijn en wij het misschien nog wel aanmerkelijk minder zullen moeten ver-
kopen.
Onze grote zorg is echter nog, of met de eventuele opbrengst van het klooster te Lithoijen, de komende 
kosten in Reek zullen kunnen worden gedekt. Een nog grotere financiële schuld zou voor de Congre-
gatie bijna niet te dragen zijn. Van de toegezegde hulp van de Gemeente in Reek hebben we tot heden 
nog niets ondervonden. Wij vragen ons af, of een noodseintje Uwerzijds, zoals b.v. een bericht, dat de 
noodzaak tot opheffing tot heden nog steeds dreigende is als er geen hulp geboden wordt, misschien zal 
helpen tot doorzetting van hun belofte?
Wij onderwerpen ons graag aan Uw oordeel hierover.

Met vriendelijke groeten.
Namens Eerwaarde Moeder en Bestuursleden.
Zuster Joanna.

Een overzicht van de montagehal van
Philips te Lithoijen in de voormalige

slotkapel van het door de Zusters
Penitenten verlaten klooster te Lithoijen.
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Heemkundekring
Maasdorpen in de gemeente Lith

Bronvermelding
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Internet 
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Krant pag.: 24.
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